Kuruluş yıh: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


arama 
etleriyle 


LERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PAZARTESİ. 


Aydınlık: 


500 KURUŞ 


PAYDAŞLAR VE BUCAKLARIN 
KÖYLERİ ARANDI 


Hilvan” da Apocular 
yapan güvenlik 


© Haik Köyünde çıkan çatışmada, 
Şevket Yavaş adlı Apocu öldü, 1 kişi 
ağır yaralandı. Bir Apocunun daha öldüğü 
söyleniyor. 11 kişi gözaltında 
© Apocuların sığındığı evde 
2 otomatik tüfek, 5 tabanca 
3 dürbün ve çok sayıda 


çatıştı 


Dan, | 


MHP'li katliamcılar, Sıkıyönetim Mahkemesindeki sorgulamaları sırasında "Biz evimizden 


dışarı çıkmadık, mışıl mışıl uyuduk'' demişlerdi. İşte bunlardan İsa Divanlı Mahallesi kat- 


liamının elebaşısı Mehmet Ardıç (Hamo) 


(yanda) 24 Aralık 1978 Pazar günü güvenlik 


kuvbetleri tarafindan yakalanıp götürülürken görülüyor. (Yukarıda okla işaretli) ve mahke- 


mede sanık kürsüsünde. 


K.Maraş katliamında suçüstü yakalanan 


Mehmet Ardıc 


idamla yargılanıyor 


HABER MERKEZİ 

Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve 
Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı, 
Kahramanmaraş olayları mahkemesinde davası görülmekte olan Mehmet Ardıç (Hamo) 


katliam 


faaliyetleri sırasında 


suçüstü yakalandığından idamla yargılanı- 


yor. 


Hamo lakabıyla tanınıp Çakallı Abbaslar 
(Devamı sa.7. sü.7'de) 


Doğan Öz'ü öldürmekten idama mahkum olmuştu 

g © © e e g @ 
Çifiçi için ikinci 

| g @ [3 
kez idam isteniyor 


© 7 TiP üyesini öldürmekten 


sanık Çiftçi ve 8 arkadaşına, 
“hükümete karşı silahlanarak 


adam öldürme” . suçundan idam 
cezası verilmesi isteniyor 


BAŞYAZI 


Apocular 
Doğu Perinçek 


ATIRLARDADIR, Türkeş Diyarbakır" 

a girememişti. Diyarbakır halkı güzel bir 
karşılama töreni yapmış ve Başbuğ'u şehre sokmamıştı. 

Dikkat edilirse, mezhep ve milliyet farkları- 
nın bulunmadığı bölgelerde, MHP güç toplayamamıştır. İşte Akdeniz bölgesi, Ege, Marmara, 
Karadeniz, ve Trakya. MHP, buralarda halkı 
bölememiş ve bir etki yaratamamıştır. Çünkü 
bu bölgelerde yaşayan halkın hemen hemen 
bütünü Türk ve Sünnidir. MHP'nin, Hakkâri, 
Siirt, Van, Diyarbakır, Mardin gibi büyük çogunlukla Kürtlerin ve kısmen de Arapların 
yaşadığı illerimizde de bir varlık gösteremediği ortada. Türkeş'in Güneydoğu'ya Türk ırkçılığı ve şovenizmi bayrağını açarak girmesine 
imkan yoktu, nitekim girememiştir de. 

Ama Türkeş Güneydoğu Anadolu'ya Apocu 

(Devamı 52.7 ,sü.9'de) 


mem 


ANKARA (THA) 


Ankara Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürme suçuyla Ankara Sıkıyönetim 
idama mahkum edilen komando 
İbrahim Çiftçi hakkında 8-9 E 
kim gecesi 7 TİP'li genci öldürmek suçuyla da idam talebinde 
bulunuldu, 


Mahkemesince 


Askeri Savcı Deniz 
Hakim Binbaşı Enis Tunga tarafından hazirlanan 
iddianamede İbrahim 
Çiftçi ve sekiz arkadaşı- 
nın bu suçlarının "Hükümet aleyhine silahlanarak adam öldürmek"' kapsamına girdiği belirtilerek 
sanıklar hakkında idam 
talebinde bulunuldu 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


TCDD ile DYF-iş 
arasında 
uzlaştırma 
kurulunda da 
anlaşma 
sağlanamadı 
ANKARA (AA) 


TCDD işvereni ile 45 
bin demiryolu işçisi a- 


dina toplu iş sözleşmesi 
ötüsmesi yürüten DYFnda Çıkan anlaş- 
Uzlaştırma Kuru 


izmir Belediyesi işçileri daha önce ertelenen 
grev sırasında 


izmir Belediyesinde 
6300 işçi greve başladı 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir Belediyesine bağlı işyerlerinde 6 bin 
300 kişiyi kapsayan ve 3 ay önce ertelenen grev 
yeniden başladı. Sabah saat Y4 V0'den itibaren 
başlayan grev belediyenin butün ulaşım, temizlik, sağlık, tanzim satış ve imar işyerlerinde 
uygulanacak. Grev daha (Devamı 52.7, sü.8'de) 


mermi bulundu 


HABER MERKEZİ 

Urfa'nın Hilvan İlçesi Haik köyünde cinayet şebekesi Apocularla güvenlik kuvvetleri arasında çıkan ça- 


tışmada bir Apocu öldü, bir Apocu da ağır 
yaralandı. Bu arada çatışma sırasında ikinci bir 
Apocunun daha öldüğü 
öne sürülüyor. Olaydan 
sonra köylerde yapılan aramalarda 2 G-1 otomatik tüfek, 2 Klaşinkof ile 
çok sayıda tabanca ve 
mermi bulundu. 

Urfa'nın Hilvan ve Siverek ilçelerinde son 
günlerde cinayet ve saldırılarını artıran Apo çetesini yakalamak için güvenlik kuvvetleri çeşitli 
yerlere baskınlar düzenlemeye başladı. 

Dün saat 10.00 sıralarında Hilvan İlçesi Haik 
köyünde yapılan aramalar sırasında Apocular 
köyden kaçmaya başladilar’: Güvenlik kuvvetlerinin takibi - üzerine 
Çağla mezrasında bir eve 
sığınan Apocular, güvenlik kuvvetlerine ateş açmaya başladılar. Hilvan 
ve Siverek ilçesinden 
gönderilen takviye 
jandarma kuvvetlerinin 
de katıldığı ve bir saat süren çatışmada Apoculardan Şevket Yavaş vurularak öldürüldü. İsma 
il Korkmaz da ağır yaralandı. Apocuların sığındığı evde yapılan arada 
2 adet otomatik tüfek, 
5 adet tabanca, 3 dürbün ve çok sayıda mermi 
bulundu. Çatışmadan 
sonra 11 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı 
ve çatışmanın çıktığı 
Çağla mezrasında durumun sakin olduğu bildirildi. 

GENİŞ ÇAPLI ARAMA 

Bu arada THA'nın bil- 

Devamı «2.7, sli.3'de) 


TIKP” nin 
"Toprak devrimi 
programı 
davasında 


Sıkıyönetim 
Mahkemesi, 
141-142” nin 
Anayasaya 
aykırılığı 
konusundaki 
tirazı ele alacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Sıkıyönetim 
Mahkemesi Türk Ceza 
Kanununun 141 ve 142. 
maddelerinin Anayasaya 
aykırılığı konusunda 
yapılan itirazı bugün yapılacak olan duruşmada 
ele alacak. 

Türkiye İşçi Köylü 
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve diğer 
Merkez Komitesi üyeleri , 
Toprak Devrimi Programı 
ile söz konusu maddeleri 
ihlal ettikleri iddiası ile 
yargılanıyorlar. Bu dava- 
nın geçen duruşmasında 
TİKP adına 10 avukat 
141 ve 142. maddelerin 
Anayasaya aykırı olduğunu, bu nedenle dava dosyasının Anayasa Mahkemesine gönderilmesini istemişlerdi. Mahkeme heyeti, bu konuda bir karar vermek üzere duruşmayı bugüne bırakmıştı. 


Bugün saat 14.00 de yapı- 


lacak olan duruşmada Sıkıyönetim Mahkemesi, avukatların bu konudaki 
talebi hakkında bir karar 
verecek. 


MMA 


Hükümetiyle g 


Iran hükümet kuvvetleri ile Kürtler 
arasındaki çarpışmalardan sonra durum gerginliğini korurken, bölgenin 
denetimini elinde bulunduran Kürt 
ağalarının Tahran'la görüşmeye yanaşma yacakları bildiriliyor. 

Bu ağalar içinde en elkininin Se- 


Çarşamba Aydınlık /ta 


Doğudaki cinayet şebekesinin içyüzü 7 


Apocu katilleri isim isim açıklıyoruz. 


R 


Bucaklara saldırıya kadar uzanan 
olaylar zinciri 


ÖNEMİ 8. SONTAĞO 775 


N 


elkoyduğu 
silahları geri istiyorlar 


Kürt ağalar, İran 


HAKKARİ (ÖZEL) 


istemiyor 


(Devamı Sa. 7: Sü: 5'te) 


"TKP'nin Sesi” şimdi de 


muhabirimiz Çolakoğlu'nun 


silah kaçakçısı olduğunu 


iddia etti 
HABER MERKEZI 
Doğu Oo Almanya'dan 
yayın yapan TKP'nin Sesi Radyosu gazetemiz 
hakkında yürüttüğü karalama kampanyasını sürdürüyor. TKP'nin Sesi son 
olarak da 27 Temmuz 
tarihinde yaptığı yayında gazetemiz muhabirlerinden Nuri Çolakoğlu' 
nun silah kaçakçılığını 
örgütleyen kişilerden olduğunu iddia etti. 
TKP'nin Sesi'nin 2" 


(Devamı sa.7, sü-1'de) 


üni 
Yalanların ve saldırıların 


ardındaki gerçek 
Nuri Çolakoğlu 


Merdi Kıpti şecaat arzederken sirkatini söyler, Bizi suçlarken “WKP'nin itiraflarını da içeren bu yayındaki yalanlardan bazılarına işaret 
edelim: 

1- Benim Aydınlık'ın finansman kaynağı olduğum: Hayatta sahibi olduğum tek mülk, İstanbul'da küçük bir arsaydı. Halkımızın devrimci gazetesi Aydınlık'ın çıkışı sırasında diğer 
binlerce emekçi ve devrimci gibi ben de bu arsa- 


Devamı Sa, 7, Sü: 5'te), 


örüşmeye 
yanaşmıyor 


© Mesut Barzani şimdilik 
hükümetle çatışmaya girmek 


© Türkiye’ ye sığınan iki Iran tankı hala 
Esendere sınır kapısında bekliyor 


- MSP Genel Başkan Yardımıcısı 

<=: Anarşinin bir 
tarafında CIA, bir 
tarafında KGB var 


ANKARA! (ÖZEL) 

MSP Genel Başkan 
Yardımcısı Şevket Kazan 
Türkiye'deki (o anarşinin 
bir tarafında CIA, öbür 
tarafında ise KGB'nin 
bulunduğunu belirterek 
“KGB bir kısım gençlerimize olanaklar tanıyor, 
birbirine kırdırıyor." dedi. 

MSP olarak anarşiye 
karşı tutumlarında başından beri değişiklik 0lmadığını söyleyen Kazan, 
Türkiye'de anarşinin tek 
kaynaklı olduğunu, anarşinin hem dış güçlerin 
hem de bir takım iç mihrakların teşvikiyle bu boyutlara ulaştığını açıkladı. Kazan "'Anarşinin bu 
boyutlara ulaşması bizi 
üzmektedir. Sağ, sol diye 
bir ayırım içinde bulunmuyoruz. Onun için MSP 
nin bugüne kadar anarşi 


(Devamı sa.7, sü.2'de) 


Yüksek 
Askeri Şura 


Toplantısı 
bugün 
sona eriyor 


ANKARA (ÖZEL) 

2 Ağustostan bu yana 
Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Kenan E'ien 
Başkanlığında çalışmalarını sürdüren Yüksek 
Askeri Şura'nıñ yıllık 
ağustos toplantısı bugün sona eriyor, Başbar 
kan Bülent Ecevit'in açılış toplantısına katıldığı 
gibi kapanış toplantısına 
da katılabileceği bildirildi, 

Şura Toplantısında 
bir üst kademeye yükselecek general ve amirallerle, general ve amiralliğe terfi edecek albayların durumu görüşüldü. 

(Devami sa.7, sü.8'de) 


Tüm eczaneler 

9 b e 
3 günlük uyarı 
direnişine geçecek 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye'de nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczanelerin 9 Ağustos Perşembe gününden itibaren 
üç günlük "uyarı" eylemine girecekleri bildirildi. z 
Türk Eczacılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Çetinkaya 'İstan- 
Bul'da düzenlediği basn toplantısında, ilaç 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


6 Ağustos 1979 


5 

- Tıp adamlarına göre, psikopati, 
toplum düşmanlığı anlamına geliyor. Bu ruhsal çarpıklığı taşıyanla 


ra, psikopat deniliyor. Psikopatların 
“cezai ehliyet"'i var. Yani işledikleri 
suçtan sorumlu tutuluyorlar. Bilmeyerek suç işlemeleri sözkonusu 
değil. o Gazetelerde okumuşsunuzdur: “Esrarengiz Yüzbaşı" olarak 

a ; anılan M.Ali Çevikel'e, Gülhane As- 

© keri Tıp Akademisinde "psikopat" 
teşhisi konmuş; yani, toplum düşmanı.. 

M. Ali Çevikel, malum, geçtiğimiz yıl K.Maraş Ülkü Derneğine patlayıcı madde götürürken yakalanan 
kişi. Bu kişinin evinde, ayrıca, büyük bir şehri havaya uçurabilecek 
tahrip gücünde TNT de bulunduydu. 
M.Ali Çevikel şu sıralar Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanıyor. Çevikel'in ülkücülerle, MHP ile 
bağlantısı ise, hemen hemen kesinleşmiş durumda. 

Şimdi bir soru: 

MHP ile bağlantısı olan tek psikopat M.Ali Çevikel midir acaba? Ele 
geçen her ülkücü ya da MHP'li cani 
için "delidir" diye açıklama yapan 
Türkeşler, sadece hukuki sorumluluktan sıyrılma kaygılarını mı dile 

, getiriyorlar, yoksa bir kıyısından 
İ gerçeği de mi açıklıyorlar? 
Bize kalırsa her ikisi de sözkonusu. 
Yani Türkeşler, sorumluluktan sıyrlayım derken, aynı zamanda MHP' 
nin organik bileşimine veya kadro 
| yapısına ilişkin çok dikkate değer 
i bilgiler de veriyorlar: 
İpekçi'nin katili, "deli"... 
Doğan Öz'ün katili, "deli"... 


i Bedreddin Cömert'in katili "deli"... 
| L Oduncular, Tüysüzler, Kocabaşlar, 
NS = 

Kimi MHP yöneticileri "ajan ",. 
Í Kimileri sapık... 
i Kimileri kaçakçı... 


Kimileri kadın tellalı. . 
Bir dakika! Bir toparlayalım baka- 


lm ne çıkacak ortaya? Ortaya çıkan ` 


f şu: MHP denilen örgüt; psikopatlar- 
| dan, kadın tellallarından, kaçakçılardan, vb. oluşuyor. 


Eği rdir 
i Göt Sesi 
22.8.1979 EĞİRDİR 


Keşke şu anda elimiz maşasız 
ateşe uzansaydı ve bir kor parçasını 
elime alsaydım da bu satırları yazmak zorunda kalmasaydık. 

Dile kolay Anadolu'nun bir köşe- 


sinden tüm Anadolu'ya, Anadolu'da- 


ki tüm Eğirdiri seven, Eğridir'e gönül veren hemşehriler "Fahri" hemşerilerine gönülden seslenerek 
aralıksız 27 yıl yayın yaşamını sürdürmüş, müesseseleşmiş Eğirdir 
Gölsesi bundan böyle 15 günde 
birçok sevgili okurlarına seslenme 
bahtsızlığında bıraktırılmıştır. 

Evet 27 yılda müesseseleşirken 
çok çetin sınavlardan geçip bu gün- 
F lere gelmiştir. 

j Basın özgürlüğünün kısıtlandığı 

dönemlerde gerçekleri haykırmayı 

görev saydığımız dönemde matbaamızı dozerle dümdüz etmeye çalışanların Bakanın imzası ile ilanlarımızı kesenlerin karşısına dimdik 
| çıkabilirdik:Biliyorduk ki inancın 
önünde kaba,zor kuvvet yoktu. 

Siyasal görüşlerine destek olan 
iktidar yanlısı gazeteler güçlü sermaye oluştururken, Devletin sermayesi 
peşkeş çektirilirken, kalem ve haysiyetimizi satışa çıkarmadan gerçekleri doğruları en az doğru bildikleri 


emri mma 


Yeşil Divriği 
k p 23.8.1979 DİVRİĞİ 


Mayıs ayında çevreye yağan yağmur birçok köyde hasara ve zarara 
sebep olmuştur. 

Zarar gören köylerin başında 
yalnız Söğüt köyü mezrası İnallı gelmekte. 

İnallı,iki dağın arasında kurulu 
18 hanelik küçük bir mezra,sel ile 
her zaman karşı karşıya kışın yağan 
kar ilkbaharda eridiği zaman sel 
korkusu köylüleri uyutmaz gece yatağında. 

Mayıs ayında gelen sel,köylüleri 
evinden daşar etti.Mallarından vaz 
geçen köylüler canlarını kurtarmak 
için dağa çıktılar. Mal canın yongası derler ya yinede durmadan sel 
sularının dağılması için savaştılar 


öyküler 


35 lira 


Örgütlenmiş psikopati 


O7 muzaffer hacıhasanoğlu 


ELLER 


Genel Dağıtım: TÜR—-DA 
Hamam Sokak, No. 4, Cağaloğlu - İstanbul 


A bi ak ii 


Bu değerlendirme pek bize ait degil. Tıp otoritelerinin raporlarından , 
bizzat MHP yöneticilerinin yaptıkları 
açıklamalara kadar her belge, her 
bilgi ve olay, MHP'nin organik bileşimini Türkçeye böyle çeviriyor. Yani, 
MHP eşittir örgütlenmiş psikopati! 
Ya da MHP eşittir örgütlenmiş toplum düşmanlığı:... 

Pratik de bunu doğrulamıyor mu 
zaten? MHP'nin organik bileşimi ile 
siyasi amaç ve yöntemleri şaşılası 
bir uyum sergiliyor. Öyle de olması 
gerek. Topluma karşı nefret duyan kadroların oluşturduğu bir örgüt, kitlelere barış ve özgürlük mü götürecek? Olur mu hiç öyle şey?! Elbette ki aydınları katledecek, kahveleri tarayacak , camilere bomba koyacak, kısaca, iliklerine kadar işleyen 
toplum düşmanlığını ateş ve'kan olarak kusacak!.. 

Faşizm de bu demek değil mi zaten? Zorbalık, kitle kıyımı, özgürlük düşmanlığı?.. 

##* 

Biz bu köşede sık sık, "MHP tel 
tel dökülmeye başladı" derken, bunu kastediyoruz. MHP'nin dökülen 
her teli, onun toplum düşmanı yapısının izlerini taşıyor. MHP'nin her telinin, her pulunun üzerinde terör ve 
kan var. Suç var.. Bilinçli olarak işlenen suç!.. 

Şimdi, eli şakağa atıp bir düşünelim: 

Demireller, Ecevitler, 'MHP kapatılsın” sloganı karşısında ezilip büzülmekle gerçekte neyi korumuş oluyorlar? 

Belgeler ve olgularla tabak gibi 
gözler önüne serilen örgütlü toplum 
düşmanlığını! . 

Sen tut, bir yandan demokrasi- 
den, barıştan , kardeşlikten , insan sevgisinden dem vur; ama öte yandan 
toplum düşmanlarının karşısında 
kem-küm et!..Sen tut, bir yandan faşizme karşı olduğunu söyle; ama öte 
yandan MHP'nin yakasına yapışma!.. 
Üstelik, yasaların açık icazetine rağmen!.. 

Hani nasıl derler? Hadi canım siz- 


rÄSPRENE SESLENİYOR 


Z7 yılın sonunda 


mizi görebildiğimiz haksızlıkları dile getirmeye çalıştı bu geçen 27 yıl 
içetisinde. 

Bu onurlu tutum ve davranışları 
mızın ürünlerini siz taşradaki hemşehrilerimizden fazlası ile gördük. 
Gerçekten bize büyük kuvvet veren 
siz değerli okurlarımızın maddi manevi destekleridir. Duygularınızı, 
beğenilerinizi övgülerinizi hiç eksik 
etmediniz. Bizler de buna layık olmaya çalıştık, Kuşkusuz taktir sizlerin. 

İşte Eğirdir Gölsesi'nin 57yıldan 
sonra sizlere 15 günde seslenmesinin 
temel nedenlerinden birisi. 


Sevgili okurlarımız 

Sizlerden kopmak Eğirdir-Gölsesi'nin yapamayacağı tek güçlü işitir. 

Bu gök kubbe döndükçe Cumhuriyetimiz yaşadıkça Atatürk" 
çü çizgiden ödün vermeden yayınını sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın Çünkü Eğirdir-Gölsesi bizden çıkmış onu seven 
lerin malı olmuştur. 

Kuşaktan kuşağa tıpkı bir tür 
vakıf gibi yayınını sürdürecektir. 

Saygılarımızla. .. 


Bu köyün yolunu 
kim açacak 


sel ile. 

Selin sonu geldi. Yolları evleri 
harap oldu. Dağdan inen tonlarca 
ağırlıktaki kayalar yolu kapadı. 


Köylünün olanağı ile kayaların 
kalkma imkanı yok 1 kmlik yolun 
yapımı da olanak dışı. Muhtar İsmail Kamal'in yapmış olduğu başvurular neticesiz kaldı. 

Vali sayın Fikret Koçan'ın emirleri de alt kademede tıkanıp kaldı. 
Köylü şimdi 'dağdaki ekinlerini 
köye getirip çıkarmaktan da mahrum. 


200 nüfuslu köy halkı başlarını 
ellerinin arasına almış, kim yapacak 
yolumuzu diye düşünüp duruyorlar. 


K 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


bl 2) Sa a ll ld ma ilm şen 


KAÇAKÇILIK NASIL ÖNLENİYOR? 


ugün Doğuda sıkı- 

B yönetimin ve hükümetin üzerinde en çok 

durduğu konu kaçakçılıgın -özellikle de silah kaçakçılığının-önlenmesi. 


Ancak her konuda olduğu gibi hükümet bu 
meselede de berrak bır siyasetten yoksundur. Dilerseniz onları birlikte izleyelim. 


İşte size hükümetin 
uygulamalarından bir örnek: 

Bitlis'in girişinde, arabanın birinde bir miktar 
silah ve mermi yakalanıyor. Sorguya çekilen şoför, mal sahibinin ismini 
ve kaldığı oteli söylüyor. 
Otel basılıyor. Otelde kalan bir yurttaş, sırf mal 
sahibi olduğu söylenen 
kişi ile aynı soyadı taşıdığından, gözaltına alınıyor. Götürülüp şoförle 
yüzleştiriliyor. Şoför mal 
sahibinin bu kişi olmadığını o söylüyor. Ancak 
mahkeme, şüphe üzerine 
tutukluyor. Bir buçuk 
aydır tutuklu. 


Dava önemsiz olsa da 


bir kere şüphelenilmesin. 


Uzar da uzar. Doğuda 
halk kurtulmanın ne zor 
olduğunu iyi bilir. 


Ve şimdi ailesi belki 
parayla bırakılır diye para ya da ünlü bir avukat 
temin etmek telaşında, 
Hayvanını, tarlasını satıyor. İşini, gücünü bırakıp, 
Vanlarda, Bitlislerde geziyor. 


Her şey sadece bir 


KOZAN ADANA 


Cevher Ürek 


şüphe üzerine... 

Bir de “kaçakçı” denilen şu insanların kimler 
olduğuna bakalım. Hani 
şu mayınlara çarpıp, parçalanan. . . Hani şu jandarmaların sınırda vurup 
öldürdüğü... Ya da yakalandığında yıllarca hapis 
yatan.. "Kaçakçı"... 
Bir otobüs yolculuğu sırasında dinlediğim yaşanmış 
bir olayı olduğu gibi aktarayım. 


Yaylada, kıl çadırın 
altında oturuyorlar. Sekiz on kişiler. Bazıları birazdan yola çıkacaklar. 
Yayladan 34 günlük 
uzaklıktaki bir yere silah götürecekler 

Yapılan pazarlığa göre 
34 silah için, altı kişi ve 
iki katır kullanılacak. 
Hayvanlar için S'er bin, 
insanlar için ise, 4 bin 


500'er lira alacaklar. Top> 


lam 37 bin lira verilecek 
hepsine. 


Yola çıkmadan önce 
aralarında bir tartışma 
başlıyor. Çözülmesi gereken iki pürüz var. Birisi, 
yola çıkacakların hiç birisinde metelik olmayışı. 
Biri şöyle diyor: 


"Yok, yok. . Vallahi, 
billahi cebimde para olmadıktan sonra, ben şahsen adımımı atmam. Diyelim ki yolu şaşırdık, 
bir kılavuza ihtiyacımız 


HALKIN SESİ 


içişleri Bakanlığının ve Emniyet Genel Müdürlüğünün dikkatine 


oldu. Namuzsuzlar parasız yol göstermiyorlar ki 
en az bir-iki bin lira lazim." 

Bir diğeri: 

“Diyelim ki, birimizin ayakkabısı yırtıldı. 
Şu dağ başında yalın 
ayak mı kalalım?” 


Bir başkası devam ediyor: 


— Veya birimiz yakalandı. Belki bir-iki bin lira işe yarar." 


Bütün bu söylenenlere 
mal sahiplerinden olan 
kişi şu cevabi veriyor: 


— Pazarlığı (o benimle 
yapmadınız. Pazarlık 
yaptığınız kişiden para 
alsaydınız. Şu anda benim yanımda para yok." 

Diğer pürüz de, sahibi 
ile birlikte gitmeyen katırı, dönüşte kimin getireceği. 

— Sahipsiz bir katırla, ben bir yere gitmem. 
Katırını gönderen gelsin 
arkasına da takılsın." 

Bir diğeri: 

“ Şimdiden dönüşte 
hayvanı getirmeyi birisi 


üstlensin, öyle götürelim." 


Bir başkası diğer katır sahibine: 


— Silahların — altısını 
biz taşıyacağız. Geriye 
kalan 28 silahı senin katır taşısın. Diğer katır sahibine de söz hakkı için 


her birimiz 56'şerlira verip razı edeiim." 

Mal sahibi şöyle diyor 

“Olmaz, olmaz. Ortaklarla iki katır diye sözleştik. Tek katır götürdügümüzde, hadi diyelim, 
katır yolda devrildi. Bütün silahlar gider. Ben o 
zaman ortaklarıma ne derim?" 

Bunun üzerine katırı 
götürmede anlaşıyorlar. 
Bu kez de içlerinden biri 
şöyle diyor: 

— "Bir şey daha var. 
Altı insan, iki katırız. Etti 8 kişi. Bir katır da sahipsiz. O zaman 37 bin 
lirayı sekiz kişi arasında 
eşit bir şekilde pay edelim. Niye bizim paramız 
sahipsiz katırdan az olsun? 


Çoğu bu öneriye katılıyorlar. Ancak bu kez 
de diğer katır sahibi razı 
olmuyor. Ve mal sahibi 
şöyle diyor: 


— İki saattir boşuna 
laf ediyorsunuz. Vakit 
geçiyor. İnsan başına 4 
bin 500, katır başına 5 
bin. Gidiyor musunuz, 
gitmiyor musunuz? Söyleyin gidip başka kişi bulalım." 

Böylece tartışma bitiyor. Yavaş yavaş kalkıyorlar. Herkes ceplerine 
yeterince mermi alıyor ve 
silahların bulunduğu yere 


doğru yola koyuluyorlar. 
ana olayı anlatan kişi sormuş; 
— Yakalanırsanız nasıl 
ifade vereceksiniz? 
Şöyle cevap vermişler 
gülümseverek: 


— Yakalanmak yok. 
Ya öleceğiz, ya da malları yerine ulaştıracağız." 


Gidenlerin arkasından 
bakarken, mal sahibi şöyle demiş: 


— Ne kadar da paraya 
düşkünler! Yani 500 lira 
için, omuzladığı silahtan 
başka 3-4 tanesini de sırtında taşımaya razı. 


Evet gerçekten de paraya düşkünler. Çünkü 


34 ayda bj 
taşıma, al svene bağ. 


lydi. 


İşte bunca lafı edilen 
kaçakçıların hali bu. 


Kimdir kaçakçı? Hayatına bir katır kadar bile 
değer verilmeyen aç-perişan insanlar mı? 


Evet Başbakan Ecevit, 
bir taraftan Mardin mağaralarında yakalanan 
447 rokete "transit geçiyorlardı"' dersin , bir taraftan da Antalya'da Bulgar Devlet Başkanı Jivkov 
la silah dolu TIR'ların Türkiye'ye girmesine izin veren anlaşmalar imzalarsın, 
Diğer taraftan da aç-perişan insanlar mayın tarlalarında parçalansın, öldürülsün, hapislere düşsün. 

Kaçakçılık da, bölücülük de, her şey de önlenir! 

Merak etmeyin! 


— 


Bin kişilik polis imtihanının sonuçları birbuçuk günde 
nasıl değerlendirildi? 


IĞDIR KARS 


İçişleri Bakanlığının dikkatine 


Yanlış bilgi verildiğinden 
imtihana giremedik 


Ben Trabzon'da yapılacak olan polis memurluğu 
sınavına katılabilmek için gerekli müracaatta bulunmuştum. Bunun sonucu bana ve arkadaşlarıma Iğdır 
Emniyet Müdürlüğünden 20 Temmuz günü,bu sınavın 
22 Temmuz günü yapılacağına dair bir haber geldi. Bunun üzerine biz de hemen Trabzon'a hareket ettik. Fa- 


kat sınav sal 


nu öğrenmek için başvurduğumuz 


Emniyet mü iğünde, sınavın 21 Temmuz günü yapıldığını öğrendik. Sınava yetişemedik. Fakat özel 
olarak taksilerle gidenler, sınava yetiştiler. Kars dolaylarından 150 genç de bizim gibi hayal kırıklığına uğ- 


radı. 


Sonradan üzgün şekilde Iğdır'a geldik. Burada 


Emniyet Müdürlüğüne çıkarak bize niçin yanlış bilgi 


verdiklerini sorduğumuzda ''Kars 


Emniyet yetkilileri 


de bize 22 Temmuzda yapılacağı haberini verdiler." 
diyerek asıl sorumluların Kars Emniyet yetkilileri ol- 


duğunu söylediler. 


Bizler yoksul halkın çocuklarıyız. Eşten, dosttan 
borç para toplayarak yol parası çıkardık, bunu da yollarda tükettik, emeklerimiz boşa gitti. Şimdi ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Bizim bu durumumuzu 
İçişleri Bakanlığı dikkate alarak bizlere Ankara'da ve 
başka şehirlerde yapılacak sınavlara katılmak için yar- 


dım etmelidir. Aksi halde. 


Türkiye'deki işsizler ordu- 


suna yeni bir grup daha katılacaktır. Ülkemizde insanları bu en dinamik çağlarında yalnız bırakmak, onların 
ellerinden tutmamak gençlerin her türlü kötü fikre kapılarak çeşitli çılgınlıklar yapmalarına sebep oluyor. 
Buna son vermek için gençlere iş sahaları açmak şarttır. Bunu yapmak hem ekonomimize yarayacaktır, 
hem de gençlerin emeklerini kötü yollarda kullanmalarını engelleyecektir. Yetkililerin bizim sorunumuza 


€ğilmelerini istiyoruz. 


Polis Adayı 
Murtaza Aray 


Bizler 1979 yılı Adana Emniyetine polis memurluğu için müracaat 
ettik, Tarihini bilmemize 
rağmen imtihanlara katılabilmemiz için 15-20 
parça evrakın gerekli olduğunu bildirdiler. Bu 
nedenle defalarca Adana' 
ya gitmek zorunda bırakıldık, Çoğu kez birkaç 
gün kötü şartlar altında 
orada kaldık. 


Basit bir diplomadan 
başka bir şeyimiz yok. 
Yol parasını dahi ırgatlık 
yaparak kazanmak zorun 
dayız. 


Eğer dilekçeyle imtihana girme ve kazandıktan sonra evrakları tamamlama (o zorunluluğu 
getirilmiş olsa idi, formalite olan imtihanları kazanamayan, hakları oldu 
bittiye getirilen yüzlerce 
emekçi yurtsever arkadaşımız lüzumsuz harcamada bulunmazdı. 


21 Temmuz 1979 günü imtihanlara girdik. Fakat 10 bin lira da sağa sola borçlandık. İmtihanı 

başardığımızdan 
emindik. Çünkü sorular 
basitti. Hemen asılan kazananlar listesinde ismimizi bulamadık. Sonuçlara itiraz ettik, görevliden 
aldığımız cevap, "bilmiyorum, bir şey söyleye- 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 


1- İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Klıniğinin 4 300 00V.-nra keşif bedell onarımı işinin kapalı zarf usulü eksiltmesi Rektörlügümüz İnşaat Komisyonunda 21.8.1979 günü, saat 14'de yapılacaktır. 


2- Ihale dosyası Rektorluğumüz Inşaat ve Muamelat Müdürlüğünde görüle- 


bilir. 


3- Eksiltmeye girebilme şartları ihale dosyasında belirtilmiştir. 
4- Geçici teminatı 126 000 liradır. 
5- Taliplerin yeterlik belgesi alabilmek üzere ihale dosyasında istenen beleleri ekliyecekleri dilekçelerini 20.8.1979 günü, saat 16'ya kadar Rektörlük 


nşaat ve Muamelat Müdürlüğüne vermeleri gerektir. 
6- Yeterlik belgesi alacak olanlardan, özel kişiler 1979 yılında Ticaret Odasına kayıtlı bulunduklarını, şirketler ise sicilli ticarete kayıtlı olup halen faaliyette bulunduklarını tevsik eden vesika ile geçici teminatlarını Üniversite Saymanlık Müdürlüğüne yatırdıklarına dair makbuzları ve Üniversitemiz İhale Yönetmeliğine göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden 15 dakika öncesine kadar makbuz mu kabilinde komisyona teslim edeceklerdir. 


7- Üniversitemiz 2490 sayılı kanuna tabi bulunmadığından ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


8-PTT'de vuku bulacak gecikme ve kaybolmalar dikkate alınmaz. 


(B:19061 — 791) 


mem"'oldu. 


Birçok lise tahsilli aydın yurtsever arkadaş 
yüksek puan beklemesine 
rağmen 60 puan dahi alamadı. Fakat imtihanı yapamadıklarını o söyleyen 
komandolar değerlendirmede itibar gördü. 


Bin kişinin imtihan 
sonuçları bir buçuk gün 
gibi kısa bir zamanda küçük bir komisyon tarafından nasıl değerlendirildi? 


Her yönüyle formalite 
olan imtihanlarda kazanamayanların (o puanları 
neden yâzılmadı? 


Yanlıs bir uygulama 


ve haksız bir tutumla 
karşı karşıya bırakılan 
bizlere itiraz hakkı tanınmadı? 


Artık çok yönüyle geniş tabanın umudu olmaktan çıkmışların haksız tutum karşısında aldığı tutuma üzüntüyle tanık 
olduk. 


Bizler hakkı oldu bittiye getirilen bir grup 
yurtsever olarak haksızlık 
ve demokrasi sözcüklerini dilinden düşürmeyenlerin yarın halkın karşısına çıkıp neler vadedibileceğini merakla bekliyoruz. A 

Kozan'dan Bir Grup 
Polis Adayı 


BULMACA 


ON O ab EN 4 


SOLDAN SAĞA:1) Çim- 


lilerin geleneksel, iğneyi j 


tedavi ve uyuşturma yöntemi. 2) Bir zaman birimi- Kusur, leke (eski dil) 
3) Bir malın üretimini yap veya yaptıran kimse- 

İnce oyuk yol, 4) Elinden 
habire kaza çıkan-Yaşıt. 
5) Şehir-Bir yerde biriken suyu dışarıya akıtma- 
.ya yarar, 6) Tersi inandır- 


İN ARRINDA 
ASSE 


İRİYİDİ 


R 


ma- Birkaç katlı karyola. 7) Aklını yitiren-Geri çevirme, kabul etmeme. 8) Tersi bölünmemiş, tüm Bir işaret sıfatı-Kimyada Sodyum'un simgesi. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir üniversit€ ünvanı. 
2) Bir çeşit bıçak. 3) Haberci-Bir teknik üniversitemizin simgesi, 4) Bir yemek adı. 5) Özsu-Tavla- 
da 'iki". 6) Sınırları belli olan, belirgin- Tersi İsviçre'nin başkenti. 7) Bir mutfak aleti. 8) Tersi kümes hayvanlarını kovmak için söylenir- Yugoslav- 


ya'da bir kent. 9) Tersi kimyada Altın'ın sim 


i-Ter- 


si hücreleri saran ince perde 10) Yüze gülen, ikiyüzlü 
11) Yurt, konut-Genişlik. 12) Çok iri yapılı-İnce 


uzun tahta parçası. 


Geçtiğimiz $ 
Hafta // 


Türkiye'yi bölmek 
isteyenler bölünüyor 


Geçtiğimiz pazartesi günkü manşetimiz "TKP 
bölündü" idi. TKP'nin Doğu Almanya ve İngiltere kanatları olarak ikiye bölünmesini, İ. Bilen, 
22 Temmuz'da IKP'nin Sesi radyosundan kendi 
sesiyle ilan etmişti. Türkiye'yi bölmek amacıyla 
yurdumuzdaki beşinci kollarına, "'düşmanm can 
damarı olan kamu kuruluşlarına yerleşmek", 
“savaş komiteleri kurmak gibi talimatlar veren 
sahte TKP'nin bölünmesi Türkiye halkının yürüttüğü birlik ve barış mücadelesinin gücünü ve haklılığını bir kez daha kanıtladı. : 

Aslında bu, yalnızca sahte TKP'nin değil, aynı 
zamanda, hatta esas olarak Rusya'nın aldığı bir 
yenilgidir. Çünkü Türkiye'de yaşayan herkes biliyor ki, İ. Bilen gibi uşaklar efendilerinden emir 
gelmedikçe "karar" alamazlar ve şimdi uygulamaya koydukları “İç savaş siyasetini daha sinsice 
uygulama"' adlı yeni siyasi karar da bir talimatın 
uygulanması niteliğindedir. 

Kuşkusuz sahte TKP Türkiye'de karışıklık çr 
kartma siyasetinden vazgeçmemiştir. Çünkü böyle 
bir vazgeçme Rusya açısından sözkonusu değildir. 
O, yalnızca bu işin daha "'usturuplu”" olarak yapılmasını istemektedir. Aslında bu işi açıkça yapmak gerici karakterine de uygun değildir. Rusya 
ve uşağı şimdi daha da fazla gerçek karakterlerine 
bürünmüşlerdir. Ama Türkiye'de gericiliğin çok 
güçlü bir zıddı vardır ve bu yeni maskeyi de çıkarıp 
atacak kadar uyanıktır. 


MHP'NİN DE AKİBETİ AYNIDIR 

Sıkıyönetim mahkemeleri, çalışmaya başladıklarından bu yana ilk idam kararlarını geçtiğimiz 
cuma günü verdiler, İdam kararı yurtsever savcı Doğan Oz'ün katili için verilmişti, Mahkeme ayrıca, 
suça azmettirdikleri gerekçesiyle MHP yöneticileri hakkında savcılığa suç bildiriminde bulunmaya 
da karar verdi. Bu karar MHP'nin kapatılması talebini daha da güçlendirdi. 

Aslında bizzat MHP yöneticileri partilerinin kapatılmasının sözkonusu olabileceğini hesap ediyorlar, MHP'nin bütün mallarının Türkeş'in mülkiyeti- 
ne geçirilmesi bunu kanıtlayan bir olgu. Ayrıca 
MHP yöneticileri geçen hafta boyunca yayın or. 
ganları Hergün gazetesi aracılığıyla saflarındaki 
bölünmeyi engelleyebilmek için Almanya'da bulu 
nan Türkeş'in ağzından hayali demeçler yayınla 
ma gayreti içinde göründüler. 

APOCULAR YİNE SAHNEDE 

Sahte solcu gruplar arasında şimdi de "savaş 
başlatma"' modası revaçta. Her savaş başlatan d: 
işe bir bildiri yayınlama ve sonra da gazete manşet 
lerine çıkabilmek için bir "muharebe "yle başlıyor 
Önceki hafta "öncü savaş başlatan" Dev-Solcular 
İstanbul'da 8 yere bomba koyarak savaşa başlamışlardı. Geçtiğimiz hafta da aynı senaryoyu izledik. Bu kez sahnede Apocular vardı. Apocular 
"Kürdistan İşçi Partisini" kurduklarını ve "savaşı 
başlattılarını" belirten bildiriyi Siverek'te dağıtırken 20 kişilik başka bir grup da savaşın ilk muharebesini başlatıyor ve Hilvan'da AP Urfa. Milletvekili Celal Bucak ile ailesinin içinde bulunduğu 
evi kurşun yağmuruna tutuyordu. 

Apocuların bu eylemleri tepkiyle karşılandı. 
Hilvan saldırısının başını çeken A pocu şefleri gazetemiz daha önceki cinayet ve saldırılarından ötürü 
bütün halka açıklamıştı. 

Rusya ve TKP'nin iç savaşı ''daha usturuplu" 
yürütme siyasetine bağlı olarak bu tür grupları daha da fazla kullanıp, anarşinin doğrudan içinde 
görünmeme taktiğini kullanacakları anlaşılıyor. 


SAHTE SOLUN GÖSTERİLERİ VE 
ECEVİT'İN RİCASI 

Türkiye yeni bir seçimin sathı mailine daha girdi. Seçim yasaklarının başlamasından önceki son 
hafta olması nedeniyle geçtiğimiz hafta Ecevit'in 
temel atma törenleriyle geçti. 

Televizyonda Ecevit'i izleyenler ne kadar sinir- 
li olduğunu gördüler. Çünkü karşısında yumruklarını sıkmış bazı kişiler CHP ile hiç ilgisi olmayan 
sloganlar atıyorlardı. Ecevit son temel atma törenine kadar bunları susturamadı. Son gün ise sesinin 
kısıklığını öne sürerek susmaları için rica etti, Anlaşılan Ecevit seçim konuşmalarında bunlardan 
çok çekecek. Hiç olmazsa bu ısrarlı baltalamaların 
CHP için uyarıcı olmasını umalım. 


IRAK'TA ULAN NE? 

Geçen hafta Irak'ta Moskova yanlılarının alışılmış komplo girişimlerinden biri daha açığa çıkarıldı. Ardından gene alışılmış bir şey oldu ve komplo 
cular tasfiye edildi. Gerçi hükümet resmi bir açıklama yapmadı ama komplo olayına Orta Doğudaki 
hemen bütün ülkelerin adı karıştı. Şimdiki durumda, son tasfiye girişiminin de tamamlandığı ve 
komplo girişiminin bastırıldığı anlaşılıyor. 


İSTANBUL TELEFON 
BAŞMUDÜRLÜĞÜNDEN 
KÜNK VE BİRİKET İMAL ETTİRİLECEKTİR 


5000 Ad. 2ÇB, 22000 Ad.3ÇB, 18000 Ad. 
4ÇB künk ve 20000 ad. 15cm.lik biriket kapalı 
zarf usulü ile ihale edilecektir. 


Bu işin muammen keşif bedeli 5.852.230.TL 
geçici teminatı 175.566 90TL dir. 


Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta 
Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir. 


Istekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 6.49.1979 Perşembe günü saat 
11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilan olunur. 


Ancak ihaleye iştirak etmek isteyenlerin 
ihale gününden 3 iş günü önce yeterlik belgesi almak üzere belge komisyonuna müracaat 
etmeleri gerekir. 


(Basın: 19222-794) 
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CIN, VİETNAM'A NOTA VERDİ 


Vietnam, 
smirda Savaş 
hazırlıklarını 
hızlandırdı 


ePnom Pen'den hareketeden 
1tümen Çin sınırına yaklaşıyor 
e Tayland basını, Çin-Vietnam 
sınırında gerilimin arttığını 


belirtti 
PEKİN (AA) 
Çin Vietnam Dışişleri Bakanlığına bir protesto notası verdi. 


Notada Vietnam'ın Çin topraklarını ihlal etmeyi 
derhal durdurması istendi ve "Aksi taktirde meydana 
gelebilecek ciddi olaylardan tümüyle Vietnamlı yetkililer sorumlu olacaktır" dendi. Notada Vietnam tarafının başvurduğu hileler ne olursa olsun, sınırda gerginliği ve Çin'e karşı düşmanlığı sürdürme suçlarını 
kamufle edemeyeceği belirtiliyor. 

Vietnam'ın sınırda savaş hazırlıklarına hız verdiği 
belirtilen notada, Vietnam'ın daha önce Çin'i kınamak için verdiği notanın uydurma suçlamalarla dolu 
olduğu açıklandı. 


İKİNCİ DERS 


Öte yandan 4 ağustos tarihli Tayland gazeteleri, 
Çin-Laos ve Çin-Vietnam sınırlarında gerilimin kendisini iyice hissettirdiğini ve Vietnam'a karşı ikinci bir 
ders sövlentilerinin dolaştığını yazdı. 

Tayland askeri kaynaklarına dayandığı belirtilen" 
"Siam Rath" gazetesi bir Vietnam tümenini Pnom 
Pen'den Çin-Vietnam sınırına hareket ettiğini yazdı. 

Vietnam askeri birlikleri, şubat-mart aylarındaki 
ihtar hareketine rağmen Çin sınırında olay çıkarmayı 
sürdürüyor. 


adeu 


MAUSTE NACHRICHTEN 


"ARNAVUTLUK, 
ÇIN TARAFINDAN CIDDIYE 


ALINMADIĞI KANISINDA" 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Arnavutluk'ta yayınlanan ve Enver Hoca'nın 
günlüklerini kapsadığı öne sürülen "Çin Üzerine 
Düşünceler" isimli yeni kitap hakkında, Alman 
Süddeutsche Zeitung gazetesinde bir yorum 
yayınlandı. Bu kitabın yayınlanmasıyla 
Arnavutların, Çin'le ta başlangıçtan beri ideolojik 
ayrılıklar içinde olduklarını göstermek istedikleri 
belirtilen yorumda, "'Arnavutluk, Çin tarafından 
ciddiye alınmadığı kanısındadır." denmektedir. 
Gazetenin yorumunda, Arnavutluk'un izlediği ve 
her türlü uzlaşmayı reddeden dümdüz bir ideolojik 
çizgi "lüks" olarak nitelendirilmekte ve günün 
birinde Arnavutların da Çin'in politikasını izlemek 
zorunda kalacağı belirtilmekte. Yorum, şöyle sona 
eriyor: ''Arnavutluk ilerde Çin'in politikasını 
izleyecektir, belki Enver Hoca yönetiminde değil, 
ancar Enver Hoca'dan sonra gelecek yöneticilerin 


FRANGI: ” Filistinliler 
dünyada destek 


FKö'nün R- 


olduğunu belirtmedi. 


bildirdi. . 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Sovyetler Birliği, hem yüzen, hem de 
uçabilen yeni ve güçlü bir savaş gemisi geliştirdi,""Karadeniz Canavarı" olarak adlandırılan geminin Karadeniz kıyısındaki bir tersanede yapıldığı ve Karadeniz'de seyir denemelerine başladığı öğrenildi. 

Daha önce küçük tonajlı gemiler için 
kullanılan "hidrofoil" tekniğiyle yapılan 
yeni geminin belli bir hıza ulaştıktan sonra 
deniz üzerinde oluşturduğu bir hava yastığı 
üstünde kayarak hız aldığı ve bu nedenle de 

çok yüksek hıza ulaştığı saptandı. 

Bugüne kadar bu türden yapılan gemi- 


sağlayamazsa, petrol 
tankerlerini batırabilir” 


@ Yaser Arafat'ın kardeşleri 
Mısır'da trafik kazası geçirdiler 


BONN 
si daki temsilcisi Abdullah El Frangi Filistinulerin dünyada destek sağlayamaması duruumunda, Basra Körfezindeki petrol tankerlerine 
saldırılar düzenleyebileceklerini söyledi. Frangi, 
FKö'nün bu tür eylemleri ondaylamayacağını belirterek, "FKÖ, bu eylemleri oönaylamamakla beraber 
Filistinliler kesin bir sonuca ulaşamazlarsa Filistinlileri denetleyecek durumda olamayacaktır" dedi. 


Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce de FKÖ" 


nün Paris temsilcisi İbrahim Sus, benzeri bir 
açıklama yapmıştı. 
ARAFATLARYARALANDI 


Kahire'de yayınlanan "Ekim" dergisi FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın kız ve erkek kardeşlerinin Mısır'da bir trafik kazasında yaralandıklarını ve Enver Sedat'ın eşi Cihan Sedat tarafından hastaneye 
kaldırıldığını yazdı. Dergi kazanın hangi tarihte 


Dergi, İskenderiye'ye gitmekte olan Cihan Sedat'ın olay yerinde durduğunu ve Arafatları Başbakanlık makam arabası ile hastaneye kaldırdığını 


. 
ANKARA 


TÜRKİYE 


. 
TAHRAN 


İRAN 


ieser 


@70 tank ve büyük silahlar 
taşıyan gemi Karadeniz’ de 
denemeler yapıyor 


lerin çoğu sadece sınırlı miktarda yolcu ve 
yük ir li ya da ancak devriye görevi 
yapabilirken, bu geminin 70 kadar tank ve 
her türlü silah, araç ve gereç taşıyabildiği 
saptandı. 

Güçlü bir saldırı silahı olarak geliştirilen 
geminin görünümünün gemiden çok uçağa 
benzediğini belirten yetkililer, Rusya'nın 


iktidarı altında." 


Cuma günü kıyılan nikah 


(a 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


kin'de yayınlanan "China Reconstructs'' dergisinin Şubat 1979 


lan nikah" başlıklı yazıyı okuyucularımıza sunuyoruz. 


tarihli sayısında yayınlanan ve Çin'de dine ışık tutan "'Cuma günü kıyı- | 


Ting Şaoyun ve Çin Suilien evlenmeye 
karar verdiklerinde yeni usulle nikah krymaya karar verdiler. Ting'in dindar bir 
müslüman olan 63 yaşındaki büyükahnesi 
nikahın Müslümanların mübarek cuma 
günü kıyılması gerektiğini söyledi. O, bunun Tanrıyı memnun edeceğini, böylece 
Tanrının da gençleri koruyacağını düşünüyordu. Gençler gün konusunu önemseme 
diler. Fakat dindar değillerdi. Bu yüzden 
de imam nikahı istemiyorlardı. Ne var ki, 
çoğu Müslüman olan konukları düşünerek 
şölen için hazırlanacak tavuk ve koyunlari kesmesi için ana-babâlarının imam çağır 
malarına razi oldular. 

24 yaşındaki damat Ting Şaoyun, komün ortaokulundan mezun olunca bir süre üretim ekibinde çalıştı, Daha sonra madenci oldu. Düzgün çalışması ve diğer 
yönleriyle saygi kazandı ve Komünist 
Gençlik Birliği üyesi oldu. İki yıl önce 
başka bir komündeki akrabalarını görme- 


Genç evliler 


ye gittiğinde şimdi 22 yaşında olan Çin 
Suilien ile tanışmıştı. Çin de, Ting gibi, 
ortaokuldan sonra tarlada çalıştı. Evlendiği sırada ise Komüne âit bir halı atölyesinde çalışıyordu. O da iyi bir işçidir ve 
komünün kadın basketbol takımında 
oynamaktadır. Her ikisinin ana babası da 
bu birleşmeden mutluluk duyuyorlar. 
Genç çift,şölenden birkaç gün önce komünün evlenme dairesinde yasal yolla evlenmişlerdi. Bu yüzden sözkonusu olan 
sadece bir kutlamaydı. 


Konuklar cuma sabahindan gelmeye 
başladılar. Ting ailesinin avlusu bütün gün 
boyunca "Selamünaleyküm" sesleriyle 
çınladı. Konuklar yemeği damadın 
babasının evinde yediler. Her bir kangın 
(Isıtılmış tuğla yatak) üzerinde altışar 
kişilik iki masa vardı. Erkekler bir tarafta 
kadınlar bir tarafta oturuyorlardı. En iyi 
yerler yaşlılara ayrılmıştı. 


Konuklara Hui'lerin geleneksel şölen 
yemeği sunuldu: Dana yahnisi, koyun 
kızartması, söğüş et, tatlılar ve pirinç. Hui 
göreneklerine göre öğleden sonra damadın ailesi gelini almaya gider. Nitekim öğleden sonra damadın teyzesi, üretim ekibinin sağladığı bir traktör ve römorkla gelini ve konuklarını köylerinden almaya 
gitti. $ 
/ Cuma günleri yollarda, kızıl kurđelelerle süslenmiş traktörler veya kızıl püsküllü 
ve ipek kurdeleli atlar görülür. Bunlardan 
en etkileyici bir tanesi, dört atın çektiği 
lastik tekerlekli yeni »bir arabaydı. Başında Hui'lerin geleneksel beyaz takkesi bulu 
nan siyah ceketli yaşlı sürücünün ağzı kulaklarına varıyordu. Arabada dokuz kişi 
vardı. Orta yaşlı kadınlar beyaz takke, 
yaşlılar ise geleneksel beyaz başörtüsü giymişlerdi. Aralarında, pembe bir ceket ve 
açık mavi naylondan bir eşarp giymiş olan çekici bir genç kız oturuyordu. Ge- 
in bu olmalıydı. 


Gelin ve konukları Ting âilesinin evin- 
deki şölene vardıklarında , Çin,yeni odasına dinlenmeye çekildi. Yemekten sonra 


gelinin konukları ev sahipleriyle yaşamdan 
ve tarlalardaki işlerden konuştular. Daha 


sonra hep birlikte yeni kanalları ve tarlala- 


rı görmeye gittiler. Akşama doğru, konuklar geldikleri gibi evlerine geri döndüler. 


Akşam Ting ailesinin avlusu ışıl ışıldı. 
Sıra, gelin ve damadın gençlerle birlikte 
eğlenmelerine gelmişti. Gençlere hurma, 
ayçiçeği çekirdeği ve şekerleme ikram 
ettiler. Akşamın en önemli anı,yeni çiftin 
konuklarını eğlendirmek üzere şarkı söylemesiydi. Konuklar Ting'in bu konuda 
pek başarılı olmadığını bildiklerinden onu 
kendi haline bıraktılar. Fakat gelinin 
kendi komününün amatör şarkı ve dans 
topluluğundan olduğunu öğrenince, ondan şarkı üstüne şarkı istediler. Gelinin en 
son söylediği, devrimci içerikli "Hunghu 
Suları Dalga Dalga" adlı dokunaklı bir 
şarkıydı. 


Genç çift Ting'lerin avlusunun batısına 
birkaç ay önce yapılan yeni bir ekte yaşayacak. Evlerinin duvarlarını, Sosyalist 
köylük bölgeleri ve madenlerdeki yeni 
hayatı gösteren afişler ve Başkan Mao ile 
Başkan Hua'nın portreleri süslemiş. Kapının karşısında kırmızıya boyalı iki dolap 
var. Sağda parlak bir örtünün altında büyük bir kang bulunuyor. Bunun bir ucunda birisi deri, ikisi kızıla boyanmış tahta- 
dan bavullar duruyordu. Bunların önüne 
altı yeni yorgan ve iki yeni yastık konmuştu. 


Damadın babası, odayı gösterir 
ken şunları söyledi: "Ben evlendiğimde 
ancak imama verecek kadar param vardı. 
Konuk çağıracak gücüm yoktu. Evlilik 
yaşamıma tek bir eski yorganla başlamıştım. Şimdi oğlumun sahip olduklarına bakın. Bunun için Komünist Partisine teşekkür etmeliyiz." 


Ayrılırken de şakayla şoyle dedi: 
"Yeni usulle evlenmelerini uygun gördüm. Yoksa başımın etini yerlerdi. 
Eski göreneğe göre, nikah ertesi, genç 
çiftin dostlarının tebrik etmek için damadın babasıyla nasıl alay ettiklerini anlattı. Damadın babasının suratına boya 
sürme, kulaklarına kırmızı biber asma veya ters yüz edilmiş bir koyun derisi giydirip eline bir yelpaze vererek sokaklarda 
gezdirme gibi şeyler yapılıyormuş. Bütün 
bunlara rağmen yaşlı adamın sinirlerini 
bozmaması gerekiyormuş. 


.....suaKAUANENEN EEE 


Rusya hem yüzen, hem uçan bir savaş gemisi geliştirdi 


# 
böyle bir gemi ile birkaç saat içinde Karadeniz'in herhangi bir kıyısına ulaşarak 
tank desteğinde hızlı bir çıkartma harekatı yapabileceğini ifade ediyorlar. 

Rusya'nın bu gemi yapımında başarılı 
olduğu taktirde bu türden çok sayıda gemi 
yapak bunlardan oluşacak filotillaları , Akdeniz, Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu 
donanmalarına sevkedeceği ve bunların buraya ulaşmak için Boğazlardan geçecekleri 
ifade edildi. 

Gemilerin bu tür deniz taşıtı yapımında 
ileri bir teknolojiye sahip Batum yakınlarındaki tersanelerde yapıldığı bildiriliyor. 


Hui milliyetinden bir çocuk. 


Hui'ler kimdir? 


Hui'ler, Çin'deki azınlık milliyetlerin en ka- 


labalıklarından birisidir. 4,5 milyona yakın nüfusu olan Hui'ler, Çin'de dağınık bir şekilde yaşamaktadırlar. Fakat en yoğun bir şekilde Çin" 
in kuzeyindeki Ningsia bölgesinde bulunmaktadırlar. Müslüman geleneğe sahip olan Hui'ler 
Çince konuşurlar. Üçte birini Hui'lerin oluşturduğu Ningsia bölgesinde ayrıca Han, Moğol, 
Mançu vb. milliyetleri de bulunmaktadır. 


Bölgenin çöl ve otlak olan kuzey bölgesin- 


de royun, deve, oküz ve at yetiştirilmektedir. 
Güneyde, arpa, patates, darı ve yağ bitkileri, 
bölgenin orta.ına doğru ise prinç, buğday ve 
meyva yeliştirilmektedir. Bölgede bulunan madenler arasında kömür, petrol, tuz ve alçı taşı 


vardır. 
Ningsia'da kurtuluştan 


bu yana, özellikle 


de özerk bölge olduğu 1958 Ekininden beri 
ekonomi ve kültür hızla gelişmiştir. Toplam tarım ve sanayi üretimi, 1949 yılına göre 15 kat, 
1957'ye göre 7 kat daha fazladır. 


Çin Halk Cumhuriyeti kurulmadan önce 


uzun yillar katı feodal gelenekler yüziinden geri kalmış olan Hui'ler çağdaş yaşama nasıl ayak 
uyduruyorlur? Müslümanlık hugünkü yaşamlarında nasıl bir rol oynuyur? “İnşa Halindeki 
Çin" dergisi muhabirlerinin yaptığı röportajlar Hui'lerin sosyalist Çin'deki yaşamlarını tantr- 


tiyor. 


ABD’ nin Körfez ülkelerine 
müdahale için kurduğu 
“Yıldırım Ordu” ya tepkiler 


Yazdı: 


n" | 
ABD nin 


Basra'ya müdahalesine 
milyonlar karşı koyar” 


m Başbakan Bazergan, İran'ın 
Bloksuzluk Zirvesine katılacağını açıkladı 


İran Dışişleri Bakanı İbrahim Yazdi, Tahran 


sYazdi, Şah döneminde 
alınan “F-14” uçaklarını 
satmak istediklerini söyledi 


TAHRAN (AA) 


da çıkan "Kayhan" gazetesine verdiği demeçte 


"ABD bölgeye vurucu güç gönderirse milyonlarca insan karşı koyar" dedi. 

Yazdi demecinde, ABD'nin. Şah döneminde 
İran'a sattiğı "F-14" uçaklarına da değinerek 


"Biz bu uçakları tekrar 
ABD veya başka bir ülkeye satmak istiyoruz. 
Bu uçakların İran'da kalması demek, en azından 
400 Amerikan danışmanının ülkemizde bulunması demektir. Bu da Iran'ın 
Amerika'ya olan bağımlılığını artıracaktır. Ayrıca 
b u uçakların bakımı çok 
pahalıdır, bakım masrafları 
yılda 500 milyon dolar 
kadar tutmaktadır"! dedi. 

Yazdi, ABD'nin Basra 


körfezine vurucu güç 
gönderme tasarısına da 
değinerek böyle bir 


siyasetin yenilgiye uğramaya mahkum olduğunu, ABD'nin bir harekete 
girişmesi sonucu bölgedeki milyonlarca kişinin 
buna karşı direneceğini 
belirtti 

Hatırlanacağı üzere 
ABD, bir süre önce, 
petrol bölgesi Orta Doğudaki çıkarlarını korumak 
için 110 bin kişilik bir 
"Yıldırım Ordu" kurduğunu açıklamıştı. 
ABD'ninTeksas Eyaletimde 
çöl komandosu eğitimi 
yapan "Yıldırım Ordusu" 
askerlerinin, en zor koşullar altında görevlerini 


“başarı” ile yürüteceği 
bildirilmişti. 
ABD'nin "Yıldırım 


Ordu"' kurduğunu açıklaması —o üzerine, , başta 
Körfez ülkeleri “olmak 
üzere bir çok Arap ülkesi 
ve bölge ülkeleri buna 
karşı çıkmışlardı. 


İRAN, BLOKSUZLAR 
ZİRVESİNE 
KATILACAK 

Başbakan Mehdi Be 
zirgan, ülkesinin eylül ayında Havana'da yapılacak olan Bloksuz ülkeler 
zirvesine katılacağını açıkladı. 

3-7 Eylülde yapılacak 
olan zirveye 50'den fazla 
ülkenin katılması bekleniyor 


SEÇİMLER 
İran'da Anayasaya son 
şeklini verecek olan 


Kurucu'Meclis seçimlerin» 
de Ayetullah Homeyni' 
nin lideri bulunduğu "İs 

lam Cumhuriyeti Partisi” 
önde gidiyor. Seçimlerin 
kesin sonuçlarının bugün 
alınması bekleniyor. 


BAHTİYAR'IN 
İDDİASI 


Devrik oŞahm son 
başbakanı Şahpur Bahtiyar, Homeyni'yi İslam 
dünyasının lideri olma düşüncesiyle mezhepçi bir 
yayılma politikası izlemekle suçladı. Devrim 
sırasında ülkeden kaçarak son günlerde Paris" 
te ortaya çıkan Bahtiyar bir -Arap dergisine 
verdiği demeçte Homeyni'nin giderek Arap ülkelerinin içişlerine karıştığını, son günlerde bazı 
Arap liderleri arasında 
“çıkan anlaşmazlığın" 
bundan . kaynaklandığını 
öne sürdü. 

Bahtiyar İran'ın Mısır 
la ilişkilerini kesmenin 
iyi bir hareket olmadığını 
sözlerine ekledi. 


Da 

silahsız 29 kişi 
MEKSİKA (AA) 
Meksika'daki siyasi 
tutukluların yakınları oldukları bildirilen 27 kişi 
3 Ağustos günü İsviçre 
büyükelçiliğini basarak 
tutukluların . salıverilme- 


leri isteminde bulundular. 


Baskını ‘düzenleyenler 
Meksika polisini işkence 
yapmakla suçladılar ve 
eylemlerini 6 Ağustos 
Pazartesi gününe ka'lar 
sirdüreceklerini (o açı.ladılar. Eylemi gerçek eştirenlerin silahsız olduk 
ları gelen haberler aras. 
da, 


a Bahtiyar, Homeyni'nin 
mezhepçi yayılmacılık 
yaptığını iddia etti 


<5 kıtadan 


KISA HABERLER 


r .. aa yak cam 
Polonya'da tahıl üretimi düşüyor 
VARŞOVA (AA) 

Polonya basını ilk kez dün Polonya'nın tahıl üretiminin düşüş kaydedeceğini doğruladı. 

Polonya Komünist Partısi organı "Trybuna 
Ludu', bu yıl ürünün geçen yılkinden düşük 
olacağını yazdı. Gazete bunun da hayvanların 
beslenmesi için ayrılan tahıl miktarında azalma- 
ya yol açacağını belirtti. 

Gazete, herhangi bir rakam vermedi ancak, 
ilgili çevrelerin tahminlerine dayanarak yüzde 
20'lik bir açık olacağını belirtti. j 

Bu arada Polonya'da altın fiyatına da yüzde 
50 oranında zam yapıldı. 

Polonya'da kuyumcular devlet yönetiminde 
olduğu için, altın da devlet eliyle satılıyor. 


Sudan petrol fiyatını 
yüzde 66 oranında artırdı 


HARTUM (AA) 


Sudan Hükümeti perakende petrol fiyatlarını yüzde 66 oranında artırdığını açıkladı. 

Sudan Enerji Bakanı Şeref Altuhami, dünya 
petrol pazarındaki gelişmelerin kendilerini de 
etkilediğini, bu fiyat ayarlamasının bundan dolayı yapıldığını belirtti. 


Bir yetkili Somoza'nın 
-ABD'de olmadığını açıkladı 


WASHINGTON (AA) 

Amerikan Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, 4 Ağustos günü bir açıklama yaparak 
diktatör Somoza'nın ABD'de olmadığını bildirdi. 

Bilindiği gibi diktatör Somoza, bu yılın 
başında Miami açıklarındaki Sunset adasın- 
da büyük bir villa satın almıştı. Villanın personeli de Somoza'nın Miami'de bulunmadığını 
söyledi. Sunset adası güvenlik yetkilileri ise 
Somoza'nın gelişiyle ilgili herhangi bir emir 
almadıklarını söylediler. 

Diktatör Somoza,3 Ağustos günü Bahama 
Adaları Hükümeti tarafından kovulmuştu. 


Sovyetler Birliği veni bir 
yeraltı nükleer denemesi yaptı 


UPPSALA (AA) 
İsveçte'ki Ulusal Deprem Enistitüsü dün Sov- 


, Yetler Birliği'nin Semipalatinsk yakınında çok 


güçlü bir yeraltı nükleer denemesi yaptığını 
bildirdi. 

Öte yandan ABD silahlı kuvvetlerinin bir 
sözcüsü dün, Salt Lake City'nin 100 kilometre 
uzağında, askeri olmayan bir bölgede deneme 
ie bir Cruise füzesinin düştüğünü açıkla- 

1. 

Olay yerine hir uzmanlar ekibinin gönderil-, 
diği ve düşen füzenin silahla donatılmış olduğu | 
bildirildi. 


İtalya'da koalisyon 
hükümeti kuruldu 


KUMA (AA) 

İtalyan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre eski İçişleri Bakanlarından 
Francesso Cossiga yeni hükümeti kurdu 

Yeni hükümet Hıristiyan Demokratlar, 

Sosyal Demokratlar ve Liberallerden meydana 

geliyor. Yeni hukümet, yemin ederek goreve 


başladı. 
CGT, 3 milyar liraya 
sendika binası yaptıracak 


PARİS (THA) 

Fransa "Komünist" Partisi yanlısı CGT (Genel İş Konfederasyonu) Avrupa'da eşi görülmemiş bir sendika binası yaptıracak. 

Sendika merkezi olarak kullanılacak olan binanın 270 milyon Fransız Frangına (yaklaşık 

iki milyar 970milyon lira) malolacağı bildirili- 


yor. 
Sendika Başkanı Georges Seguy, Fransız © 
"Komünist" Partisi Merkez Komitesi üyesidir. 


P , PE 
Hindistan'da uçak düştü, 
42 kişi öldü 

BOMBAY (AA) 
Bombay yakınlarında 4 ağustos gecesi bir 
tepeye çırparak düşen Hindistan Havayollarına. 

ait uçaktaki 45 kişi öldü. 
Hindistan Basın Ajansının polisedayanarakverdiği bilgiye göre, simdiye kadar ancak 13 
kişinin cesedi bulunabildi. Uçakta Hindistanlı- 


lar dışında yabanc'le an da bulunduğu Havayolları yetkililerince açıklandı. 


#88 Gülay Göktürk 
İETT Kampından 


manzaralar (1) 


‘Londra âsfaltından giderken Küçükçekmece" 
yi geçip Avcılar'a geldiğinizde ana yoldan 50 
metre kadar içerde bir kamp göreceksiniz. Giriş kapısında minyatür bir tramvay maketi 
bulunan bir dinlenme kampı. 

Bu kamp İETT'nin kampıdır. 18 yıldır faaliyettedir. İETT memur ve çalışanları yıllardır aileleri ile birlikte buraya gelir ve bir süre 
dinlenirler. 

Daha doğrusu dinlenirlerdi. 

Şimdi ne yapıyorlar dinlenemiyorlar mi, 
diye soracaksınız. Ne yaptıklarını anlayabilmek için gelin isterseniz kampta olup bitenlere birlikte bir göz atalım. 

Bundan bir ay kadar önce bir akşamüstü, 

Kamp sakinleri güzel bir yaz akşamının tadını çıkarmaya hazırlanıyorlar. 

Derken birden kampın kapısı önünde meydana gelen bir kargaşayla irkiliyorlar,. Kampin kapısı 20-30 kadar eli pankartlı sürekli 
slogan atan kişi tarafından tutulmuştur, Kapıyı tutanlardan biri hemen kapı duvarının üzerine fırlayıp ateşli bir konuşma yapar. Hep birlikte slogan atarlar. Sonra az ilerde yola barikat kurarak bir süre trafiği keserler, lastik 
yakarlar. Polis ve asker gelir, yolu âçar, gelenler geldikleri gibi giderler, 

Kamp ahalisi tedirginlik içinde. birbirine 
soran gözlerle bakıp bir an önce motelleri- 
ne çekilmeye niyetlenirken içerde de bir hareketlenme bir gruplaşma olmuş birtakım insanlar (ki bunlar adına kamp koruyucusu denilip buraya doldurulan 100 kadar adamdır) 
bir araya gelip homurdanmaya, tartışmaya 
başlamıştır. 

Bu arada kağıda sarılı bazı paketlerin elden 
ele dolaştığı birtakım kişilerin sessizce bazı 
koruyuculara yanaşıp "idareden" deyip bu 
paketlerden verdiği de söylenir, 

Kimdir bu kapıyı kesip, bağırıp, çağırıp gidenler? İETT kampı ile ne alıp vermedikleri 
vardır? 

Söyleyelim. Kapıdakiler Dev Solcudur. 
İçerde homurdanan *koruyucu"'lar ise Dev- 
Yol'cu, Dev Solcuların o Dev Yol'cularla son 
ÌETT-DER seçimlerinden Kalma görülecek 
bir hesabı vardır. Seçimlerde Dev-Sol az farkla yenilmiş, Dev-Yol'dan 'kazık' yemiştir. 
Şimdi dernek Dev-Yol'un yönetimindedir 
ve kampta onun borusu ötmektedir. * 

İşte kapıda tertiplenen bu küçük tören 
ys yiyen Dev-Sol'un posta atma törenidir, 

Bir şey daha ekleyelim. Bütün bunlar olurken İETT vöneticilerinden bazıları ve bu 
arada Taşıtlar Dairesi Müdürü İbrahim Urhan da 
kampta bulunmakta ve “gençler kapıda lastik 
yakıyor"' zannettiği için (1) hiç bir müdahale 
ihtiyacı hissetmemekte, motelinde sonucu beklemektedir. . 

Olayın ertesi sabahı bazı İETT çalışanları- 
nın ailelerini alarak kamptan ayrıldıkları öğrenilir, 

ktk 

Kamptan manzaralara yarın da devam edeceğiz. 


- riye, 


ISTANBUL (ÖZEL) 
Tam Holding grubuna bağlı şirketlerde çalışan,işçiler grevlerinin 2, 


“ayını kutladılar, Bağım- 


sız Bank-İş Sendikasına 
üye işçilerin kendi güçleriyle hazırladıkları gösteçeşitli işyerlerin- 


» den Bank-İş üyeleri, OLE 


Tam Şirketler Grubu 
işçileri grevin 2. ayında 
şenlik düzenlediler 


YİS Sendikası üyesi grev- 
deki Pera Palas oteli ile 
Urcan işçileri ve bir süre 
önce sözleşmeleri imzalanan Tarabya oteli işçileriyle yakınları. katıldılar. 

Toplantıda yapılan 
konuşmalarda grevde geçen iki ayın değerlendi- 


İZMİT (ÖZEL) 

Genel-İş Sendikası İzmit Şubesini, ihraç edildiği aylardan beri işgal 
altında tutan TKP yan- 


lısı Nafiz Bostancı, Sendi- 


ka Genel Merkezinden 
gelen bir heyetin Valiliğe 
yaptığı başvuru üzerine 
gözaltına alındı. Ancak 
Genel-İş şübesinin halen 
İGD'liler tarafından işgal altında tutulduğu ve 
GD'lilerin kente gelen 
Genel Merkez yöneticilerinin kaldığı oteli taşlayarak camlarını kırdıkları 
bildirildi. 

BOSTANCI 
SENDİKAYA AİT 
OTOMOBİLDE 
YAKALANDI 

Öğrenildiğine göre, 
Genel-İş: yetkilileri İzmit 
Şubesine 12' kişilik bir 
müteşebbis heyet atadıklarını Valiliğe bildirdiler 
ve eski Şube Başkani ile 
eski yönetimin tamamını 
sendika üyeliğinden ihraç 
ettiklerini açıkladılar. 

Genel-İş yetkililerinin 
Valilikle birlikte Bölge 
Çalışma Müdürlüğüne de 
yaptıkları başvuruda, müteşebbis heyetin göreve 
başlayacağı belirtildi, ancak şube binasının işgal 
edildiği hatırlatılarak , 
bunun engellendiği kaydedildi. 

Başvurudan sonra güvenlik kuvvetleri Nafiz 
Bostancı'yı sendikaya ait 
bir arabada yakaladılar. 
Nafiz Bostancı'nın yanında bulunan iki kişiyle 
birlikte gözaltına alındığı 
öğrenildi. 

MÜTEŞEBBİS 
HEYETİN BİLDİRİSİ 

Öte yandan Genel-İş 
Genel Merkezi tarafından 
İzmit Şubesine atanan 
müteşebbis heyet bir bildiri yayınlayarak, Nafiz 
Bostancı ekibinin işçiler 
üzerinde oyunlar oynamaya çalıştığını belirtti. 

Bildiride Nafiz Bostancı ekibinin görevden 
alındığı halde işçileri 
toplantı yapılacağı, para 
dağıtılacağı gibi sözlerle 


Tam Holding'e bağlı 
işyerlerinde grevlerinin 2.ayını kutlayan 
gore "““Haklarımızı 
gaspetmek isteyen 
işveren Erol Simavi 
duysun. Sonuna dek 
direneceğiz" dediler. 


rilmesi yapıldı ve konuşmacılar işverenin 4, dönem toplusözleşmesinde 
elde edilen hakları, yeni 
dönem sözleşmesinde 
gaspetmeye çalıştığını 


belirttiler. Toplantı, işçilerin hazırladığı skeç, koro ve folklor gösterisi ile 
son buldu. 


TKP'liler 
Genel-İş 


Izmit Şubesini 
Merkeze devretm 
diretiyorlar 


@ IGD'liler izmit Genel Merkez 
yöneticilerinin kaldığı oteli taşladılar, 
tehditler savurdular 


©ihraç edilen eski şube başkanı 
Nafiz Bostancı, Genet-Iş'e ait bir 


otomobilde yakalanarak gözaltına 


emekte 


alındı 
©TKP'li eski yön 


etim grev sırasında 


gönderilen 2 milyon 600 bin liraya 
polis tarafından el konulduğunu 


iddia ediyor 


sendika binası önüne çagırdığı kaydedilerek şöyle denildi: 

“Gayeleri sizleri işgal 


altında bulundurdukları 
ve kendi çizgileri dışında 
bulunan üyelerimizin giremediği sendika binamızm önünde toplamaktı. 
Bu boşa çıkmış olup 
bundan böyle üyelerimizle yapılacak hertürlü toplantı haberi Yönetim Kurulunca bir gün evvelin- 
den siz üyelerimize duyurulacaktır." 


TKP'LİLERİN 
TEHDİTLERİ VE 
YOLSUZLUKLARI 
Bu arada Nafiz Bostancı ve İGD'liler Genel 
Merkez yöneticilerini ve 
Müteşebbis Heyet üyelerini tehdit amacıyla çeşitli: girişimlerde bulunuyorlar. İĞD'liler ev ev dolaşarak heyet üyelerine 
zorla yönetime girmediklerine dair kağıtlar imzalatmaya çalışıyorlar. Genel Merkez yöneticilerinin kaldıkları otelin 
önünüde çeviren İGD'liler, Örgütlenme Dairesi 
Başkanı Belgüzar Can'a 
ve öteki sendika yetkililerine tehditler savurdular. 

Ancak TKP'lilerin ‘ve 
Nafiz Bostancı'nın işçilerden tam anlamıyla 


tecrit oldukları bildiriliyor. TKP'lilere destek olan bazı CHP'lilerin bile 
Bostancı ekibine karşı 
tutum almaya başladıkları ve onlardan uzaklaştıkları ifade ediliyor, 

Diğer yandan Genel 
Merkez yöneticileri, Nafiz Bostancı ve TKP'li 
yandaşlarının, grev süre 
since Genel Merkezin 
gönderdiği 2 milyon 600 
bin lira parayı nereye 
harcadıkları hakkında bilgi vermekten kaçındıklarını açıkladılar, Genel-İş 
yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; Nafiz 
Bostancı bu parayı emniyet görevlilerinin şube 
binasını bastıkları sırada 
el koyduklarını iddia ederek örtbas etmeye çalışmaktadır. 


GENEL MERKEZ 
KARARLI 
GÖRÜNÜYOR 

İzmit'e karargah kuran Genel-İş Genel Merkez yöneticileri, TKP'li 
Nafiz Bostancı'yı ve İGD' 
li tayfasını şubeden uzaklaştırmakta kararlı görünüyor. Genel Merkezin atadığı Müteşebbis Heyetin baskılara direnmesi 
halinde tabandaki işçiler- 
den büyük destek göreceği belirtiliyor. 


Teksif Adana Karşıyaka Şubesinin düzenlediği seminerde görülen Teksif üye- 


leri. 


TEKSİF Karşıyaka Şubesinin düzenlediği seminerde 
konuşan İnandıoğlu: i 


"Tekstil de 


MISK de 
anarşi içindedir” 


©TEKSİF Marmara Bölge Temsilcisi Emre 
Kocaoğlu:” Türk Mensucat’ in ve Tekstil“ in 
Adana işçisine hayırı olmayacaktır” 


ADANA (ÖZEL) 


'TEKSİF Sendikası Kar 
şıyaka Şubesinde düzenlenen sosyo-ckono- 


mik konular üzerine bir risinde 


kalmış düşünce- 


dizi konferans sırasında 
konuşan TEKSİF Genel 
Başkan Yardımcısı Necdet İnandıoğlu, "Tekstilinde MİSK de anarşi 
içindedir" dedi. 


'TEKSİF 
Yardım. 
dıoğlu sër 


ph 
ğı konuşmada "çağın ge- 


lerle böylesine büyük bir 
sendika yönetilemez" dedikten sonra TEKSİF'te 
hiç kimsenin siyasi görüşüne ve kafatası ölçüleri- 
ne göre değerlendirmeyeceğini göreceksiniz" şek- 
Tadi tone 


r Mmücadoeli 
vurgula- 


yürüteceklerini 


Aylardan beri 


işgal 
altında tutuyorlar 


Müteşebbis Heyeti oluşturan işçilerin genellikle CHP'li oldukları ve 
işçiler tarafından benimsenen kişiler oldukları 
görülüyor. 

Genel Merkez tarafn- 
dan atanan Müteşebbüs 
Heyette şu kişiler bulunuyor: Başkan Alaattin 
Gül, Başkan Vekili Mehmet Bakıroğlu, Sekreter 
Hüseyin Örnek, Sayman 
Ari Gülmez, Eğitim Sekreteri Ali Kocabıyık, üyeler Ahmet Gül, Tahsin 
Özcan, Mehmet Meriç, 
Sedat Keskin, Mülayim 
Güney, Ahmet Aydın, 
Ferit Eraslan ve Mustafa 
Aras. 

——— 


Yolsuzlukları 
önledikleri için 


işten atılıyorlar 


SİLVAN (ÖZEL) 


Silvan Tekelde bu seneki tütün alımlarında 
her türlü yolsuzluğu önleyerek dürüst bir calışma yapan 17 Katibin Te. 
kelden atılmak isteniyor, 


40-42 derece sıcak altında günde 10 saat durup dinlenmeden çalışan 


katiplerin tutumu Silvan'daki tütün üreticileri 
arasında takdirle karşılanmıştı. Oysa geçen 
yıl alımlarda büyük yolsuzluklar yapılmış 


ve geçen yılki Kâtıplerin 
görevine yolsuzluk nedeniyle son verilmişti. 

Yolsuzlukları önlemelerine rağmen işten atılan katiplerden Şahabettin Karakuş şunları söyledi: 


“Her yıl Silvan'da tütün alımında yolsuzluk 
yapılırdı. Bizi oTekele 
aldılar, bu yıl hiç yolsuzluk yapılmadı. Şimdi ise 
bize mükafat olarak işten 
el çektiriyorlar." 


yan İnandıoğlu, konuşmasının sonunda, Tekstil İstanbul-Bakırköy Şube Başkanının fidye için 
adam kaçırmasıyla, 
MİSK'in alt katında bömba imal edilirken meydana gelen patlamalar arasında bir henzerlik oldu- 


Her iki sendika da anarşi 


içindedir" dedi, 


Da e e EET le ei e ER O SN EEN 


Türkeş in koruma polisi Emin Peker, 
Afşin de karışıklık cıkarıyor 


HABER MERKEZİ 
Türkeş'in koruma 
polisi Emin Peker izinli 
olarak Afşin'e hergelişinde olaylar oluyor. 
Emin Peker son gelişinde 
de yanına topladığı MHP' 
li militanlarla toplu gezmeye ve yurttaşlara saldırmaya başladı. 

Evsus İlkokulu öğretmeni Seyfi Hoca Emin 
Peker'in kışkırttığı komandoların saldırısına 
uğradı. Seyfi Hoca'nın 
yanında bulunan halk bu 
saldırıya karşı çıktı. Ancak daha sonra saldırganlar silahla halkı etkisiz 
hale getirerek Seyfi Hoca” 
yı feci şekilde dövdüler, 
Bu saldırıda halk Emin 
Peker'in *silahını çektiğini gördü. Olay savcılığa 
intikal ettirildiğinde komandolar savcılık katibini dövmek istediler, Şikayet edilen komandoları, 
MHP eğilimli olduğu söylenen savcının serbest bıraktığı öğrenildi. 

2 Ağustos 1979 tarihinde de MHP'liler TEK 
işçisi Nihat Aksakal'a 


saldırarak yaralan-” 


masına sebep oldular. 
Daha sonra ise toplu halde saldırılarını devam ettirdiler, Kuyrukta ekmek 
bekleyen yurttaşlara 
saldıran komandolar, Hüseyin Kuzdan adlı bir 
yurttaşımızın yaralanmasına sebep oldular, 

3 ağustos.: 1979 tarihinde ise sebze satan Sabri Gündoğacı'ya saldırıp 
kolundan ve yüzünden 
yaraladılar. 

MHP'lilerin açıktan 
açığa silahla dolaştıkları 
söyleniyor, İmam-Hatip 
lisesinin camlarını kırdıkları gibi bir de "içerideki 
,kuran'ı Alevi ve solcuların 
pislettiği" Oo söylentisini 
yayarak Sünni yurttaşla- 
“mızı tahrik ediyorlar. 

Bundan birkaç ay önce ise MHP'liler Sıkıyönetimdeki görevli devriye 
askerlerin kadınlara sataştığı iddiasını çıkârtarak *çekilmelerini sağladılar. Böylelikle tedbirlerin gevşemesini sağlamaya Çalışıyorlar MHP'- 
lerin Kahramanmaraş 
yöresindeki militanlarını 
Afşin'e yığdıkları söyleni 
yor. Durumun daha da 
gerginleşmesinden endişe 
ediliyor. 

Aynı şekilde Afşin. 
deki durumun gerginleşmesinde sahte solcu çeteler de gayret gösteriyor. Afşin'deki komandoların başlattığı olaylardan önce Termik Santtal'deki bir işçinin iş kazasında ölümünü bahane 
eden sahte solcuların, sokaklarda slogan atarak 
kışkırtma niteliğinde çeşitli hareketlerde bulundukları öğrenildi. 


ADANA'DA İKİ İŞÇİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 
Hüseyin Çiftçi adında 
bir işçi dün gece Meydan 
Mahallesinde kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş 


sonucu vurularak öldürüldü. 


Arkadaşı Ayhan Filiz ağır 
yaralandı. 

Alınan bilgiye göre 
henüz kimliği belirlenemeyen iki kişi Hüseyin 
Çiftçi ile arkadaşı Ayhan 
Filiz'i, sokakta vasıta beklerken tabanca ile yaylım 
ateşine tuttu, Çiftçi ve 
arkadaşı yere düşerken 
saldırganlar süratle olây 
yerinden kaçtılar. Ayhan 
Filiz'in tedavisinin sürdügü bildirildi. 

Öte yandan ÇUKO- 
BİRLİK'te çalışan Cemal Altınbulduk adında- 
ki bir işçi, SSK Hastanesi yakınındaki bir sokakta iki kişinin açtığı 
ateş sonucu öldürüldü. 


İKİ İŞÇİ 

VURULDU 
Adana MHP İl binaanın bulunduğu Kuruköprü semtinde Tekstil 
Sendikasının düzenlediği toplantıya giden bir 
grup işçiye ateş açıldı. 
Olayda Mehmet Çiftçi ve 
Mustafa Atmaca adlı işçiler yaralanarak hastaneve 


kaldırıldılar. 

Yaralanan iki işçinin 
arkadaşları silahlı saldırganları bir müddet kovaladılar. Ancak saldırganlar kaçmayı başardılar. 
İşçiler kaçan iki kişinin 
MHP İl, binasına doğru . 
gittiklerini söylediler. Bu 
arada çıkan kargaşalıkta 
da birçok işyerinin camları kırıldı. 

Daha sonra olay yerine gelen güvenlik kuvvetleri MHP İl, binasını aramak istediler. Ancak 
MHP'liler: kapıya ağaç 
dayadılar ve güvenlik 
kuvvetlerini içeriye 'sokmadılar. Güvenlik kuvvetleri kapının açılması 
için çeşitli defalar uya- 


rılarda bulunmalarına 
rağmen, MHP'liler bu 
uyarıları dinlemediler. 


Bunun üzerine kapıyı kırarak içeri giren güvenlik 
kuvvetleri 18 kişiyi 
gözaltına aldı. 

Çevrede yapılan aramalarda da 4 kişi yakalandı. Bu arada MHP İl 
binasının yanındaki otelde yapılan aramada kayıt defterinde adları bu: 
lunmayan iki kişi daha 
yakalanarak gözaltına alindi. 

ZEYTİNBURNU 
OLAYINI "TİKKO" 
ÜSTLEND 

Zeytinburnu semtinde 4 gün önce üç kişinin 


ölümü ile sonuçlanan o-. 


layı TİKKO'cular üstlendiler. 

THA'nın bildirdiğine 
göre bir kişinin telefonu 
üzerine Türkocağı Caddesinde bir bidonun için-. 
den alınan bildiride.. olayın kamuoyuna yanlış 
aksettiği ileri sürüldü ve 


öldürülen üç işçiden biri- -| 


nin Tuncay Bali'min öldürlilmesinde fa#f rol oynadığı açıklandı. 

; KKO'cular bildirilerinde olay sırasında ölen 
Kadir Yılmaz'ı hedef almadıklarını, bir yanlışlık 
sonucu öldüğünü öne sürdüler ve ölümünden üzüntü duyduklarını belirttiler. 


SAHTE SOLCULAR 
BULGUR 
FABRİKASINI 
SOYDULAR 

.Gaziantep Düztepe'de 
bir bulgur fabrikası silahlı 
4 kişi tarafından soyuldu. Dün saat 15.00 sıralarında fabrikaya gelen ve 
henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı dört kişi 
kasada bulunan 48 bin lirayı alarak kaçtılar. 

ARTUR TESİSLERİNİ 
BOMBALAYAN İKİ 
ÜGD'Lİ YAKALANDI 


Balıkesir Burhaniye İlçesindeki Artur :Turistik 
Tesislerine, bir o süre 
önce bomba koyarak büyük hasar meydana gelmesine neden olan Ülkücü Gençlik Derneği Gömeç Şubesi Başkanı Hasan Kaya ile aynı dernegin.üyesi Bayram Ali Birdal dün güvenlik kuvvetleri tarafından yakalandı» 
lar. Yakalanan iki ÜGD' 
li ilk sorgularında suçlarını itiraf ettiler ve tutuklanarak cezaevine 
gönderildiler. 

Öte yandan Burhaniye MHP İlçe İkinci Başkanı Sıtkı Aktura'ya dün 
saat 8.00 sıralarında tarlasında çalışan işçileri 
denetlerken iki kişi tarafından tabanca ile ateş 
açıldı. Ateş sonucu Sıtkı Aktura ağır yaralanarak Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. 

UGD BİNASI ÜÇ AY 
SÜRE İLE KAPATILDI 

Bir süre önce ÜGD lokalinde meydana gelen ve 
bir kişinin davadan döndüğü gerekçesiyle vurularak ağır yaralanması ile 
sonuçlanan olay üzerine 
ÜGD lokali üç ay süreyle 
kapatıldı. ; 

Hatırlanacağı gibi cuma günü ÜGD lokalinde 
dernek üyesi komando 
Orhan Söylemez davadan 
dönen Ali Karaman'ı vurarak ağır şekilde yaralamıştı. 

Ka am Erhan Öztekin 


olayla ilgili soruşturma- 


nın Savcılıkça sürdürüldü- 
günü belirtti. 
İKİ ÇOCUK 
YARALANDI 
Samsun'un Unkapanı 
Mahallesinde önceki gün 
iki grup arasında meydana gelen çatışmada, sokakta oynamakta olan Y 
yaşındaki Aydın Arık ile 
10 yaşındaki Yasar İde 


tabanca kurşunlarıyla 
. yaralandılar. 
Yaralanan çocuklar- 


dan Aydın Arık'ın duru- 


munun âğır olduğuSüley- 


man İde'nin ise sağlık durumunun 'iyiye gittiği 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 


DUZELTME 

Gazetemizin 31. 
Temmuz 1979 tarihli sayısında bu sayfada "Polatlı'da « MHP'li tAssubay 
halka baskı yapıyor" başlığıyla çıkan haberde sözü geçen Mevlut Aslan 
adlı kişiyi döven bir assubay değil bir onbaşıdır. 
Haberde rüşvet olarak geçen para ise jandarmaları 
köye götüren dolmuş şöförü tarafından benzin 
parası olarak alınmıştır. 
Habertelefonkonuşmasın 
dan ve eksik bilgiden dolayı yanlıs aksetmistir. 

, o Düzeltir, Özür dileriz. 


Kurtuluşçular bir işçiyi 
döverek ağır yaraladılar 


İZMİR (ÖZEL) 


İzmir'in Çamdibi semtinde terör estirmek ve 
kendilerini böylelikle kabul ettirmek isteyen 
Kurtaluşcular, yolda kahvelerde, bakkallarda 
gördükleri devrimcilere yönelik saldrılarını yoğunlaştırmaya başladılar. 

Genellikle semt dışından getirdikleri adamlarla çevreyi hakimiyetleri altına almak isteyen 
bu sahte solcular son olarak da Nihat Güneş adlı 
devrimci bir işçiye saldırarak ağır bir şekilde 
yaraladılar. Güneş ,bakkal dükkanında iken üzerine yürüyerek, demir çubuklarla, milangaz tüp- 

.leriyle ağır şekilde yaraladılar ıKurtuluşcular 
daha sonra olay yerinden kactılar. 


TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 


1- 6.7.1979 tarihindeki satışına istekli çıkmayan tahmini bedeli 50.000 -TL. ve geçici teminatı 1.500.-TL.sı olan bir adet 34 FF 417 Plaka 
numaralı 1967 model Skoda kamyonet mevcut 
şartnamesine göre 20.8.1979 Pazartesi günü saat 
10.30'da İstanbul-Cibalideki Merkez Satınalma 
Komisyonunda yeniden kapalı zarf yöntemi ile 


satılacaktır. 


2- Şartnamesi Komisyondan temin edilebilir. 
Araç ise Tekel Cevizli Malzeme Alım Şubesi 
Güven Anbarında mesai saatlerinde görülebilir. 
3- İsteklilerin, 2490 Sayılı Yasanın 32 nci ve 
Eksiltme Şartnamesinin 29 ncu maddesine göre hazırlıyacakları kapalı teklif zarfları ile; 
a) Geçici Teminat Makbuzunu, 
b) Kanuni İkametgahına ilişkin belgelerini, 
c) İstekli bir ortaklık ise; 
aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ti- 
Caret Odasından veya sair resmi bir makam- 
dan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette 
olduğunu gösterir arttırmanın ilk ilan 
tarihinden sonra alınmış bir belgeyi, 
bb) Ortaklığın sirkuleri veya ortaklık adına 
teklifte bulunacak kimselerin bu ortaklığın 
vekili olduğunu gösterir noterden onaylı vekaletnameyi, İhale saatinden bir saat öncesine kadar 1. maddede belirtilen Komisyona 
makbuz (karşılığında vermeleri şarttır. 
- Bu ihale ile ilgili belgelerin posta ile göndərilmesi halinde gecikme ve kaybolmalar kabul 
edilmez. Duyurulur. (Basın: 19118-792) 


İSTANBUL TELEFON 
BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN İŞ 
ÖNLÜĞÜ DİKTİRİLECEKTİR. 

Lüzumlu kumaşı idaremizce verilmek üzere 
2203 adet bayan 1516 adet erkek iş önlüğü kapalı teklif alma sureti ile diktirilecektir. 

Bu işe ait şartname Başmü. ğümüz Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 6 eylül 1979 perşembe günü saatl1.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri 
ilan olunur. 


(Basın: 18922-788). 


ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan Atatürk caddesi ve Namık Kemal caddesi asfalt inşaatı 
2.100.509.44 TL. keşif bedeli üzerinden ihaleye çıkarılmıştır. 


İŞİN NEV'İ 


KEŞİF BEDELİ 


GEÇİCİ TEMİNATI 


YERİ TARİHİ SAATİ 


Asfalt yapımı 


İsteklilerin; 
1- Müteahhitlik karnesi 


2.100,.509.44 TL 


63.016 TL 


2- 1979 vizeli ticaret odası belgesi 

3- %10 banka referans mektubu 

4- Asfalt ile ilgili makina techizat belgesi 
5- Asfalt ile ilgili (en az keşif bedeli kadar) iş bitirme belgesi 

6- Son müracaat tarihi 17.8.1979 cuma günü mesai saati: sonuna kadardır. 
7- Telgrafla müracaatla ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

8- Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evvel ihale komisyonu başkanlığına verilecektir. 


Atatürk ve 


N.Kemal cad. 21.8.1979 15.30 


Basın; 19052 - 789 


6 Ağustos 1979 
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Marmara 
Zeytin 
Birliğinin 
yapi, © 
araş.ırmada 
kişi daşına 

2 zeytin ağacı 
düştüğü ortaya 
çıktı. Ama 
zeytinin 
sadece ağacı 
bizde, zeytinin 
kendisi döviz 
getirsin diye 
parti parti 
yollanıyor. 
Halk ise,ne 
zeytinin ne de 
dövizin 


Türkiye mey 


BURSA 

Halk; sıcak yaz günlerinde kızartmaların hasretini çeker, bir pişirimlik 
zeytinyağı için kuyruklara girer,kilosu 120 liraya çıkan zeytini sade 
çerez gibi yerken, Türkiye'nin zeytin üretiminde 
dünyada dördüncü sırayı 


5, 


Tarım Satış Kooperatifçileri Birliğinin,25. kuruluş yıldönümü nedeniyle 
yaptığı araştırmada, Türkiye'de 81 milyon zeytin ağacının bulunduğu, 
yani kişi başına 2 zeytin 
ağacının düştüğü ortaya 
çıktı. 

Araştırmaya göre, ül- 


aldığı öğrenildi, A kemizdeki zeytin yetiş- 
Marmara Zeytin tirilen alanların genişliği 
n 
Her ne pahasın 


olursa olsu 


a 
n ihracat” mı? 


Nevzat Işıltan 


Türkiye'de son zamanlarda oldukça kabul 


gören bir görüş var: "Her ne pahasına olursa 
olsun ihracat yapalım, böylece döviz kazanarak: ihtiyaç duyduğumuz ithalatı yapabiliriz" 

Dünya Bankası uzmanları tarafından çeşitli 
toplantılarda. öne sürülen bu görüş, özellikle 
hükümet çevrelerinde ve büyük sanayici çevrelerinde döviz darboğazına tek çözüm olarak 
gösteriliyor. 

İhracat, bugün Türkiye halkının ihtiyacı olan 
malların üretimi için gerçekten gerekli. Fakat 
ithalata dayalı ihracat, Türkiye'ye döviz kazandıracağı yerde, daha çok döviz kaybettiriyor. 
Bir yandan da kazanılan dövizler, halkın ihtiyaçlarını karşılamak yerine, acil olmayan çeşitli malların ithalinde kullanılarak çar çur ediliyor. ` 

Sonuçta, ya üretim geriliyor veya yetersiz 
kalıyor, yeni iş alanları açılmıyor, işsizlik sorunu büyüyor. Ya da zeytinyağında olduğu gibi 
halkın tüketiminden kısılarak, acil tüketim mal- 


- ları sıkıntısına ve karaborsasına yol açılıyor. 


Bu yanlış ihracat politikasını daha iyi gösterebilmek için birkaç çarpıcı örnek vermek 
istiyoruz: 

Bugün Türkiye'de zeytinyağı yok. Halk zeytinyağı bulamıyor, bulsa da karaborsadan 
çok yüksek fiyatlar ödeyerek satın almak zo- 


larına yüzde 45 oranında zam yaptı. 

Elektrik üretiminde kullandığı jenaratörleri, 
Caterpillar iş makinalarını bunların yedek parçalarını Çukurova Holding adlı şirket ithal eder. 
Döviz olmayınca bu ithalat durdu. İthalat 
durup, mal gelmeyince ticaret olmuyor. Ticaret 
olmayınca kâr da olmuyor tabi. Bunun için 
bu şirket 16 bin ton zeytinyağını piyasadan 
topluyor. İhraç ediyor. Yılda 130 bin ton yağın 
ithal edildiği Türkiye'de bu büyük bir rakam. 
Çukurova, üstelik bu ihracattan dolayı Başbakanlıktan ve Ticaret Bakanlığından takdirname 
alıyor. 

Bir başka örnek de otomotiv sanayi ile televizyon, buzdolabı gibi dayanıklı tüketim malları sanayiinden verilebilir. 

Yine üretim için gerekli dövizi temin etmek 
için sanayi malları ihracına başlandı. 1978 yılında bir Murat otomobilin fiaytı 200 bin lira civarındaydı. Bir otomobilin yapımı için 5 
bin dolar tutarında parça ithal etmek gerekiyordu, Otomobiller 3 bin dolardan ihraç edildi. 
Otomotiv sanayicilerinin döviz ihtiyacını karşılamak için halkın 2 bin dolarına el kondu. 
Bugün aynı otomobilin fiyatı 500 bin liraya 
çıktı. 

Buzdolabında da aynı durum sözkonusu. 
İç piyasada 10 bin lira olan buzdolabı 190 
dolara veya 4750 liraya ihraç edildi. Oysa 
bir buzdolabının üretimi için gereken döviz 
veya ithal malı hammaddenin bedeli 190 doların iki katına yakın. Sonuçta buzdolabı 25 bin 
liraya satılmaya başlandı. 

Örnekleri çoğaltmak mümkün. 


Evet, bu yolla döviz kazanılabilir, dövize dayalı ekonominin çarkları dönebilir, ithalat yapılabilir. Fakat ne pahasına? Halkın cebinden 
daha çok para alınmasına, enflasyonun gün geç- 


tikçe artması, üretimin 
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runda. Bu arada hükümet de zeytinyağı fiyat- i 
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gerilemesi, iş alanlarının 


açılmaması ve işsizlik sorunununı büyümesi paha- 


sına. 


e e eey 


Ze ytin yağı için ku yruklarda penig e cdr 
in üretiminde dünyada 
ördüncüymüş 


800 bin hektarı bulmak- 
ta. Buna göre, ülkemiz- 
deki zeytinlikler tarım 
alanlarının yüzde 3'ünü 
oluşturuyor. 

Geçtiğimiz yıllarda 
da dışsatımda önemli bir 
yer alan zeytin. dışsatımı, daha fazla döviz alabilmek için artırılmış. 
Bu yıl sadece Marmara 
Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 7 
milyon 125 bin dolar 
lik zeytini parti parti 
yolladığı bildirildi. 


Siyasi partilerin 

delege listeleri 
dün 

askıya çıkarıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

Siyasi partilerin 2 Eylülde yapacakları aday 
yoklamalarıyla ilgili 
delege listeleri, dün askıya çıkarıldı. 

Delege listeleri İlçe 
Seçim Kurulları Başkanları ve ilgili siyasi partilerin İlce Yönetim Kurulu Başkanlıklarının 
kapılarına asılacak ve 12 
ağustos pazar günü saat 
17'ye kadar askıda kalacak, 

Delege listelerine yalnız askıda kaldığı süre 
içerisinde itiraz edilebilecek, Listeler kesin şeklini 
16 Ağustosta alacak. 


LSSİGGİĞİİGİĞİİİİİSİSİĞLİSİSİLİSİİSLİİİİİLİİSİİİİİİİİİİ SESİ SIIIR 


Yervüzünde 8 milvon 
hektarlık alana yayılmış 
olan 750 milyon zeytin 
ağacının yüzde 97's, 
Akdeniz ülkelerinde bulunuyor. Türkiye, 800 
bin hektar alana yayılmış bulunan 81 milyon 
zeytin ağacından elde ettiği.700 bin ton tane zeytin üretimiyle dünya üretiminde dördüncü sırayı 
alıyor. 


ANKARA (ÖZEL) 
Milliyetçi Hareket 
Partisinin Ankara'da Ulubey, Önder,Battalgazi 
semtlerinde o kurdukları 
obaların faaliyetleri belirlendi. 

Bu semtlerde, obalar 
şeklinde örgütlenen MHP 
li militanlar cihayet,ev 
basma, kahve bâsma, silahlı saldırı gibi eylemlerinde kullandıkları küçük 
çaplı silahları semtlerdeki 
kaçakçılardan, uzun 
menzilli silahları ise ET- 
KO'dan sağlıyorlar. 

Ulubey, Önder ve Battalgazi semtlerinde özellikle 1.MC döneminde 
faaliyetlerine hız veren 
komandoların bu semtler 
deki faaliyetlerinin amacının diğer yerlerde oldu: 


Türk-Iş Teşkilatlandırma 
Sekreter Orhan Erçelik: 


“TOPLUMSAL ANLAŞMA 


Ankara'da 


ortaya çıkarılan MHP 
obalarının eylemleri 
belirlendi 


ğu gibi hakimiyeti ele 
geçirmek, semt sakinlerini sindirmek ve bu amaca 
ulaşmak için de bu 
semtlerde Türk-Kürt, Alevi-Sünni, Kızılcahamamlı-Yozgatlı ayırımını kö- 
Yüklediği: ortaya çıktı. 

MHP'li militanların 
belinlenen eylemleri şunlar: 

-1977 yılında Ali Bektaş'ın Kıraathanesi iki 
kez kurşunlandı, olayda 
yaralanan olmadı. 

-18 Ocak 1978 de 


Mehmet Çakan öldürüldü, 


üç kişi yaralandı. Saldırıya Abuzer Ulu, (olaydan 
sonra Haymana yolu üzerindeki çiftlikte saklandı) Abdurrahman Ulu, 
Mehmet Çermeli, Hakkı 
Erzurum ile Ali Erdal ad- 


h Komandolar katıldılar. 

-1978 Nisanında ÜGD 
Genel Başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu, Önder ÜGD 
şubesinde bir konuşma 
yaptı. Bu tarihlerden itibaren komandoların eylemlerinde hızlı bir artış 
oldu. Eylemlerde kullanılan silah ve patlayıcı 
maddeler Mehmet Çermeli, Ali Erdal, Durmuş 
Ay adh komandolar 
tarafindan sağlanmıştı. 
Denemeleri dernek binasında vapıldı. Ayrıca inip 
san-mayıs ayları arasında 
Sultan cami civarında bir 
kasa silahın, komandolara dağıtıldığı da çevre sakinleri tarafından ileri sürülmektedir. 

Bu hazırlıklardan sonra 14 Haziran da 24.du- 


İPTAL EDİLEBİLİR” 


ADANA(AA) 

Türk-İş Teşkilatlandırma Genel Sekreteri Orhan 
Erçelik Toplumsal Anlaşmanın yeniden gözden 
geçirileceğini ve belki de iptal edilebileceğini 
söyledi. 

Orhan Erçelik "Kamu kesiminde görevli bazı 
üst düzeydeki yöneticilerin, Türk-İş'e bağlı sendikalara ve bu sendikaların üyeleri işçilere farklı davrandıklarını"' belirterek bu yöneticilerin tutumu- 
nun Toplumsal Anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesine ve hatta iptal edilmesine yol açabilecek 
boyutlara ulaştığını bildirdi. 

Orhan Erçelik Çukurova Gazeteciler Cemiyeti" 
Bİ düzenlediği basın toplantısında devamla şöyle 

edi: 

“Toplumsal Anlaşmanın bir bölümünde de, ekonomik istikrara ulaşmada etken olacağı düşüncesiyle bir dönem içinde işyeri ve işkolu esaslarına 


göre ayrı sözleşmeler yapılmaması öngörülmüştür, 

“Gerek yürürlükte bulunan 275 sayılı yasa açısından geçersizliği ve gerekse son bir buçuk yıl 
içinde gerçekleşen anormal fiyat hareketleri bu temenniye uygun hareket etmeye olanak tanımamaktadır." 


TE 


Si Trafosu, direkleri tamam, Elektrik vermek o kadar zor mu? 


Dört sene önce kurulan trafo ve- 


direklere hala elektrik verilmedi 


© Güzeltepe halkı, başvurularına cevap alamayınca çareyi 
kaçak elektrikte buldu 


İSMAİL BÜYÜKBAŞ 
(İSTANBUL) 

1973'te kurulan Alibeyköy, Güzeltepe Mahallesinde beşyüzün üstünde ev altı seneden beri kaçak elektrik ve gaz 
lambasıyla aydınlanıyor. 
Sayısız başvuruya rağ- 


men 1975'te yapılan 
trafo ve direklere hâlâ 
elektrik verilmedi. 
Kendileriyle görüştüğümüz mahalle sakinleri: 
"Alibeyköy Belediyesine 
bağlıyız. Fakat bize 
İETT'ye gidin diyorlar. 
İETT'ye de gittik, ta 


BAYINDIRLIK. BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Aşağıda tahmini bedeli, ihale gün ve saati,geçici teminatı ve belge müracaat son günü yazılı iş, 2490 
sayılı kanunun, 41. maddesi gereğince açık eksiltme usülü ile eksiltmeye konmuştur. Eksiltmesi Bölge 
İdare Binasında Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır. Bu işe ait eksiltme dosyası İstanbul' Küçükyalı'da 


1. Bölge Müdürlüğünde 


görülebilir. 


isteklilerin en geç belge müracaat son günü saat 17.30'a kadar Bölge Müdürlüğü veya ilgili Şantiyeye 


müracaatla kira ile Müdürlü 


ğümüz emrinde çalıştıracakları taşıtları Bölge Müdürlüğündeveya Müdürlü- 


gün göstereceği yerlerde muayene ettirerek bu işlere ait yeterlik belgesi almaları lazımdır. İhaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (Teminat Banka Mektubu ise, selahiyetli kişilerin 
imzaları tastikli olacak ve banka limiti yazılacak,) aslı veya noterden tastikli 1979 yılı Ticaret ve Sanayi 
Odası vesikası, esnaf belgesi veya şoförler cemiyetinden belge, vekaleten ihaleye gireceklerin vekalet- 


namelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilaveten 
letnamesini ve Şirketin birinci ilanımızdan sonra alınmış hali 
misyon Başkanlığına vererek açık eksiltmeye iştirak edebilirler 

NOT: (Taşıt 1967 model (dahil 


tır.) 


İŞİN CİNSİ 


Tahmini 
Bed. TL. 


Geçici 
Tem. TL. 


İhale Günü 
ve Saati 


Şirketin imza sirküleri veya vekafaaliyet belgelerini ihale saatine kadar Ko- 


) den eski olmayıp, ticari ruhsatı haiz ve ihaleye giren şahsin olacak- 


Belge Müracaat 


Son Günü 


Trafik Şefliği, Karayol 
ları 1, Bölge Müdürlüğü 
yollarında "Yol Çizgi" 
işinde görevli personeli 


200.000.- 


n 


nakli için 1 adet 9 kişilik 


taşıt kiralanması 


6.000.- 
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ÇARŞAMBA 15.- 


17.8.1979 


“Basın: 18886-787 * 


çürüyüp gidiyor. 


Deniz Baykal'a kadar da 
gittik. Bir sonuç alamadık. Elektrik verilmeyecek idiyse neden o 
kadar masraf yapıp başımıza heykel gibi trafoyu, direkleri diktiler? 
Dört senedir böyle.hepsi 
Bakın 
hep kaçak cereyan çekiyoruz, Yazık. Devlete de 
yazık, çektiğimize de yazık. Başımızdakilerin kafalarını buraya çevirip ilgilenmelerini istiyoruz" 
dediler. 


Kotil, 


Macaristan” la 


anlaşma yapıp 
döndü 


İSTANBUL (THA) 
İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, otobüs alımı ile ilgili olarak 
birkaç gün önce gittiği 
Macaristan'dan anlaşma 
yaparak geri döndü, 
Macar firmasının 160 
körüklü, 390 normal olmak üzere 550 otobüs 
yapacağını kaydeden 
Başkan Kotil, otobüslerin 
ekim ayından itibaren gelmeye başlayacağını, mart 
ayında ise 550 otobüsün 
tamamının teslim edilece- 


ğini belirtti. 


Kemerburgaz belediye seçimini 
CHP adayı Mehmet Kuban kazandı 


İSMAİL BUYUKBAŞ 
(İSTANBUL) 
Kemerburgaz'da eski 
AP Belediye Başkanı Kemal İpek'in ölümüyle boşalan Beleciye Başkanlığınıdün yapılan seçimle CHP adayı Mehmet 
Kuban kazandı. 1900 
seçmenin katıldığı oylamada, CHP adayı Mehmet Kuban 780 oy alırken, AP adayı Necat Kocacıkda 567 oy- aldı. 
Olaysız geçen seçimleri iki taraftan da çok sayıda senatör, milletvekili 
ve belediye başkanları 
izledi. 

Seçimle ilgili görüştüğümüz CHP adayı Mehmet Kuban şunları söyledi. 

“1972'de belediye 
kuruldu. 1972'den bu yana AP başkanlık yapıyor. 
Bu süre içinde halka 
hizmet götürülmedi. Kemerburgaz köyü büyük ve 
köklü, sorunlarla karşı 
karşıyadır. Biz bu sorunları parti ayrımı gözetmeksizin köyümüzde 
yaşayan 7 bin civarında 
halka dayanarak çözme- 
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6. sayıda 


MEHMET KUBAN 


ye çalışacağız. Aynı zamanda köyümüzün bir 
özelliği olan hangi partiye oy verirse versin gerek 


seçim zamanı olsun, ge- 


rekse diğer zamanlarda 
aynı kahvede ve 
semtte karşılıklı saygı ve 
sevgiyi sağlamışızdır. Fakat AP'nin şemsiyesine 
sığınan MHP'liler, dışarıdan gelerek halkı tedirgin 
etmeye çalışıyor. AP'lilerin yaptığı toplantılarda, 
dışarıdan gelen MHP'lilerin 
slogan atarak halkı te- 


dirgin ettiklerini gördük.” | 


Xx Partimiz , Cinayet orgütlerinin Önünde Boyun Eğmez! 


Xx 


Türkiye Işçi Köylü Partisi” nin Onerdiği 
Milli Birlik Hükümeti Programı 


OK Milli Birlik Hükümeti Üzerine 


Gün Zileli 


Yeni Parti Örgütleri Kurmaya Hız Verelim! 
Partiye Çok Sayıda Yeni üye Kazanalım! 


> Çin-ABD ilişkileri Ve Tayvan Sorunu 


X$ 1965-1970 Arasında Mao Zedung' un Ve Çu Enlay ın 
Dünya Durumuna Bakışları 


SK TIKP' den Haberler 
"Amerikan U-2 Uçaklarına Ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır” 
Kampanyasının Kısa Bir Değerlendirilmesi 


a 
Yurt Daditim , 


aynı | 


raktaki kıraathane tarandı ve birçok. yurttaş dövüldü. ` 

-22 Haziranda Ali Bektaş adh yurttaş kahvede 
otururken vuruldu, bu 
olayın failleri halen ortaya çıkmadı. e 

-20 Ağustos tarihindi 
Filiz Kıraathanesi silahh saldırı yapıldı. Saldırganlar Mehmet Çermeli, 
Ali Erdal, Ali Düzgün, 
Durmuş Ay ve Hasan Yılmazdı 

-17 Eylülde Battalgazi 
Mahallesindeki silahlı saldırının başını ise Ahmet 
Demirbağ, Recep Ozhan, 
Ali Düzgün, Durmuş Ay, 
ilhan Özenç ve Hasan 
Yılmaz adlı komandolar 
çekiyorlardı. Olay sırasında Ahmet Demirbağ 
14'lü, Recep Özhan ise 
7.65 çapında silahlarla 
yaralı olarak yakalandılar. 
Yaralı komandolar daha 
sonra hastaneden kaçtılar. Aynı şahıslar 24 Ağustos tarihinde mavi 
bir taksiden sağa sola ateş ederek geçiyorlardı. 

-25 Ağustos tarihinde 
Erzurum Mahallesine bir 
saldırı yapıldı. Saldırıda 
üç yurttaş yaralandı, Sal 
dırganlar Mehmet Çer 
meli, Hakkı Erzurum 
Durmuş Ay ve Ali Erdal 
adlı komandolardı. 

-Ulubey Mahallesinde 
Hacı Osman Demirkoparan ve Ahmet Bağcı'nın 
ölümüne ve iki kişinin yaralanmasına yol açan silahlı saldırının failleri ise 
Ali Erdal, Mehmet Çermeli, Durmuş Ay, Enver 
Sarı idi. Bu komandolar- 
dan biri halen Mamak Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. 

Filiz Kuıraathanesinin 
tekrar basılması. Bu olayda Süleyman Azıtepe 
Musa Aslan, Ihsan Taşkın, Hüseyin Bektaş adlı 
yurttaşlar yaralandı. Saldırganlar Ali Erdal, 
Mehmet Çermeli, Durmuş Ay, Ali Düzgün, Hasan Yılmaz, Hüseyin Öz- 
Çiçek) Enver Sarı, Fatih 
Karamızrak'dı. Bu komandoların bir kısmı yakalandı sonra serbest bırakıldı 

Ortaokul öğrencisi 
Hüseyin'i vuranlar, İlhan 
Özen, Yaşar ve Kalayci 
Haydar adi, komandolardı bu olayda mavzer kullanıldı. 

Yusuf adlı gencin kur- 
Şunlanmasının sorumluları Ali Erdal, Mehmet 
Çermeli ve Mehmet Şerbet adlı komandolardı. 

Ulubey'de bir ev kurşunlandı. Bu olayın faili 
olan komandolar Hüseyin, 
Bülbül, İzzet Kahraman 
ve Şeref Albayrak'dı. 

Ali Erdal, Ramazan 
Uzer adlı komandolar tarafından, Yavuz adlı bir 
gencin evi kurşunlandı. 

Mustafa Evcil ve Harun adlı komandolar tarafından Yıldıztepe'de 
bir fotoğrafçı kurşunlandı. 

Süleyman Azıtepe'nin 
evini iki kez kurşunla: 
yanlar ve İsmet Kol adlı 
yurttaşın evini dinamitleyenler Mehmet Çermeli 
ve arkadaşlarıydı. 

26. Durakta oturan 
Halim Ulusoy'un ve Şevket Kartal'ın evlerini kürşunlayanlar, Hasan 
Yılmaz ve Turan Akpınar 
adlı komandolardı. 

Önder Açık hava sineması arkasında,İsmet adlı 
ADMMA öğrencisi öldü: 
rüldü. Olayın failleri halen bulunamadı 

Bütün bu sayılan olaylarda yer alan ve ETKO 
ile ilişkileri olduğu bili 
nen Mehmet Çermeli, 
Mamak Askeri Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 
Durmuş Ay, Ali Erdal 
Enver Sarı adlı komandu 
lar ise serbest bırakıldı 
lar. o Bunların yeniden 
sorgulanmaları birçok 
olayı aydımlalacaktır. 


20 Haziran 1979'da 
Ali Erdal ve ârkadaşları 
Kekeç Ali isimli genci 
tabanca ile ağır yaraladı 
lar 

Yukarıdaki eylemler 
de adi geçen komando 
lardan büyük bir kısı 
Ulubey Nokta durağın 


da, Çağlayan ve Kızılen 


hamam Kıraathanesinde 
üsleni yorlar. Çoğunluğu 
ise — Selahattin. Doğan, 
polis karakolutün ar 
kasındaki mahain.te 
oluruyor, 


Revizyonizmin 
zayıf halkası 


Doğu Berlin'deki İsmail Bilen ve onun Türkiye'deki borazanı Politika gazetesi, bir buçuk 
yıldır faaliyötlerine teorik temel aldıkları bir 
broşürü,neden birdenbire reddettiler? 

Neden "bize ait değildir, İngiltere'deki sol 
oportünistlere aittir" diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştılar? 

“Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye" adlı broşür, Rus uşaklarının Türkiye'de uyguladıkları siyaseti gizlemeden, açık seçik yazıyordu da ondan. 

Bu broşürün sayfaları arasında gelişi güzel 
göz gezdirmek bile bunu anlamaya yetiyor. 
Broşürden birkaç alıntı yaparak  sergileyelim: 

TKP Genel Sekreteri Í. Bilen yoldaş daha 
1977 başında parti konferansı kapanış konuşmasında tutulacak yolu göstermişti. Gerçekten 
tarihsel konuşmada Bilen yoldaş, şöyle demişti: "Barikata zorluyorlar bizi. Bizim savaşımız 
kan ve ateş içinden geçiyor... Şavaşacağız..Örgüt kuracağız. Kuruyoruz. (Emperyalizmin 
Zayıf Halkası Türkiye" brorüşü, sayfa 122) 

Aynı sayfadan: 

"TKP Merkez Komitesi de 5 Ekim 1978 tarihli bildirisiyle partinin tutumunu, tutacağı 
yolu halkımıza açıkladı'".. Faşist teröre karşı 
can güvenliğini sağlamak, demokratik hakları 
korumak görevini işçi sınıfımız, halkımız kendisi üstlenecek, bunun için örgütlenecek, yeni 
savaş örgütleri kuracaktır." 

""Böylesi örgütlenmeler bu nedenle, yalnız 
savunma değil, aynı zamanda faşizme ve bu yı- 

"kılası düzene yönelmiş saldırı görevini üstlenmiştir." 

Saldırı kelimesinin de altını kendileri çizmişler! 

Türkiye'de halkın yaka silktiği ve artık mücadeleye girişmeye başladığı anarşi konusunda 
ise bakınız TKP'nin broşürü ne diyor: 

""Anarşiyi durdurun çığlıkları, küçük burjuva pasifistinin olaylar karşısındaki şaşkınlığın- 
dan başka birşey değildir." 

"Anarşi, devrimci durumun kendini günlük 
yaşamda belli edişidir. Devrimci durumu böylesi kargaşalık, 'anarşi', toz duman olarak anlamayanlar, devrimi nasıl anlayacs*lar?" (Aynı broşür , sayfa 106-107) 

Broşür, MHP'nin kapatılması konusunda ise 
şunları söylüyordu: 

"İktidar, MHP'yi kapatsa (ki o zaman en az 
bir o kadar da devrimci örgütü kapatacak demektir, uygulaması bunu gösteriyor) Ertesi gün 
başka vurucu epi çıkıverir." 

Bütün bunlar TKP'nin, Türkiye'nin dışından, 
Türkiye'ye bakarak geliştirdiği görüşlerdi. Savaş örgütleri kuracağız, saldıracağız, anarşi durmasın, MHP kapatılmasın vb." 

Moskova'daki Brejnev, rüyasında Türkiye'yi 
smit gibi kolayca yenebilecek zayıf bir halka 
olarak görmüş. Şunu bir yorumla diye İ. Bilen" 
e göndermiş. Doğu Berlin'deki İsmail Bilen de 
bu hayalin &orisini yapıp, Brejnev'in rüyasın- 
daki simidi ısırmaya kalkışmış. 

İkisi de Türkiye halkının demir leblebi oldugimn unutmuşlar. İ. Bilen halkayı ısırmaya kalıp dişlerini kırınca, iki yıldır bütün söylediklerinin tersini bağırmaya başlamış: "Savaş örgütleri kurmuyoruz, saldırmıyoruz anarşi durdurulsun, MHP kapatılsın." Böylece herkesi kandırdığını sanmış. 

Birçok "zayıf" halkalardan oluşmuş revizyo 
nist bir zincir var. Zincirin başındaki Behice Bo 
ran Yanına dönüp, İsmail Bilen'e "sol oportünist" diyor. Bilen korkuyla silahlarını paltosu. 
nun altına saklamaya çalışırken, yanına dönüp 
İngiltere'dekilere "sol oportünist "diyor. İngilte. 
re'dekiler de yanlarına dönüyor, Dev-Sol gibilere bakıyor, onlara birşey demeye gönlü elvermiyor. Geri dönüyor, İ. Bilen'e "'sağ oportünist". diyor. Í. Bilen geriye dönüyor, Behice 
Boran'a "'sağ oportünist" diyor. Behice Boran 
yanma dönüyor, kimseyi göremeyince tekrar 
geri dönüp, İ. Bilen'e “sol oportünist" diyor. 

Bu zincirin her halkasının birbirini suçlamasının nedeni, her halkanın Rus uşağı olması. 
Anlaşamadıkları konu ise, Brejnev'in emirleri- 
nin nasıl uygulanacağı, rüyalarının nasıl yorumlanacağı. 

Bu olaydan sonra gerçek bir zayıf halka 
bütün çıplaklığıyla sırıtıyor: 

ya a onet zayıf halkası Rus uşaklığı- 


TAGAD Toplantısında konuşan 
Oflaz:” Kurtuluş, Üçüncü Dünya 
Ülkelerinin dayanışmasındadır” 


ANKARA (ÖZEL) 
Tarihi Günleri Anma 
Derneği (TAGAD) Danışma Meclisine seçilen 
gazetemiz yazarlarından 
Lütfü Oflaz, önceki gün 
TAGAD'ın Ankara'da 
yapılan toplantısında bir 
konuşma yaptı. 
Konuşmasında süper 
devletlerin hegemonya 
mücadelesine değinen Oflaz, kurtuluşun Üçüncü 
Dünya ülkelerinin dayanışmasında olduğunu 
söyledi. 
Bir 
dünyasıyla 


milyarlık İslam 
dayanışmayı 


ve yaklaşan hicreti kutlamayı amaçlayan TA- 
GAD'ın toplantısına, çok 
sayıda ilim adamı ye 
İslam Örgütleri temsilcileri katıldı. 


Ayrıca toplantıya bazı 
bakanlar, parti genel başkanları ve İslami örgütler başarı mösajlarını ilettiler. 


TAGAD Basın Bürosundan bildirildiğine göre, toplantıda alinan kararlar önümiizdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak 


Balıkesir” de su anlaşmazlığı 
nedeniyle iki köy halkı çatıştı: 
Z ölü, 30 yaralı 


BALIKESİR (THA) 


Balıkesir'in İvrindi İlçesinde, dün iki köy halkı arasında su sorunu yüzünden çatışma çıktı. 
Çatışma sonucunda biri 
kadın diğeri erkek olmak 
üzere iki kişi öldü, biri 
ağır 30 kişi de yaralandı. 


İvrindi'nin Küçükfındikh ve Ali Keçeler köyleri arasında dün saat 
2.00 sıralarında cıkan 
çatışmaya hemen hemen 
bütün köylüler Katıl 


die vi » 


Çatışmada Ali Keçeler 
köyünün muhtarının oğlu Hamza Çelik (18) ile 
Küçükfındıklı köyü muhtarınin gelini Ayşe Erkek tabanca kurşunlarıyla vurularak öldüler, Biri 
ağır olmak üzere 30 kişi 
de yaralandı. 
Küçükfındıklı ve Ali 
Keçeler köyleri arasında 


“su anlaşmazlığı nedeniy- 


le çıkan çatışmanın daha geniş boyutlara ulaşmaması için bölgede sıkı 
güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. 


em. ed 


Abdi İpekçi'nin cenaze töreninin görüntüleri de "Terör" adlı önem: 


TV'de halk 


li yapımda yer aldı. 


teröre karşı 


mücadeleye 


çağrıldı 


29 Temmuz Pazar günü, sokağa 
çıkma yasağı sürerken TV ekranlarına, program dışı önemli bir yapım çıkarıldı. "TERÖR" adını taşıyan bu kısa metrajlı program, TV" 
nin ülkemizde. süregiden terör olaylarına karşı hazırladığı en tutarlı 
yapımlardan biri olarak-takdir topladı. 

Sacit Onan'ın sunduğu program, 
her türlü şiddet ve teröre karşı kararlı bir tavır alıyordu. Son aylarda 
ülkemizi kasıp kavuran anarşi olaylarından örmekler sunarak başlayan 


` programda,D oğan Öz'ün, Bedri Ka- 


rafakioğlu'nun, Bedrettin Cömert" 
in, Abdi İpekçi'nin cenaze törenlerinden canlı görüntüler sunuldu. 
Gazete manşetleriyle devlet içindeki karanlık güçlerin rollerinin de 
vurgulandığı yapımda, terörün, 
anarşinin yalnızca devlete değil, 
basına, aydınlara, tüm halkâ yönelik olduğu belirtildi. Polis ve jandarmayı, güvenlik kuvvetlerini hedef alan şiddet olaylarından da örnekler sunularak, anarşinin kargaşalığın bugün esas olarak demokrasyi ortadan kaldırmaya yönelik 
olduğu (o vurgulandı. Programın 
önemli yönlerinden biri, halkı kurşunlayanların halkla birleşemeyeceği fikrini açık olarak ortaya koy- 


masıydı. Böylece sahte solcu grupların da eleştirisi yapılmış oluyordu. 

"Terör" adli yapımın en önemli 
yanı ise şiddet olaylarına karşı örgütlü olsun, olmasın, tüm halkın mücadele etmesi, gücü oranında seferber olması gereğinin belirtilmesiydi. 
Program yapımcıları yurttaşlardan 
bu olaylar karşısında sorumluluk 
duymalarını ve karşılaştıkları terör olaylarından güvenlik kuvvetlerini haberdar etmelerini istediler. 
Teröre karşı mücadelenin kitlelerle olacağını vurguladılar. Program, 
tüm toplumu ilgilendiren bu önemli olgu karşısında insanlara cesaret ve mücadele azmi veren olumlu 
bir ruh taşıyordu. Özellikle büyük 
cenaze yürüyüşleri yapıtta etkili 
bir biçimde kullanılmıştı. 

"Terörü, yılgınlığa karşı mücadeleyi savunan anlayışıyla, halkın 
demokrasi mücadelesine katkıda 
bulunan, ağırbaşlı, olgun, önemli 
bir yapıt olarak karşılıyor ve yapımcılarını kutluyoruz. TV'nin demokrasi ve özgürlük müğadelesinde 
sorumluluk duyan böylesi güncel: konulu yapımlara daha çok 
yönelmesini ve kamuoyu oluşturma 
yönündeki görevini daha etkili bir 
biçimde yerine getirmesini diliyoruz. 


TRT seçimlere kadar özel 
programlar yapacak 


TRT'nin seçim gününe kadar, iki 
aylık süre içinde seçimlerle ilgili konularda özel programlar yapacağı 
açıklandı. 


TRT Haber Merkezince hazırlanacak olan programlarin TV'de 
20.30 haber bülteninde, radyoda 

, Ramazan sonuna kadar 21.00'de, 
Ramazandan sonra 19.00 haberleri 
içerisinde verileceği bildirildi. 


TRT Haber Merkezince hazırlanacak olan seçim programları, siyasi parti kavramı, partilerin Türk 
siyasi hayatındâki yeri, seçimlerin 
önemi, seçimlere ilgi gösterme- 
nin gerekliliği, seçimlere ilgi göstermenin yurttaşlık görevi olduğu, 
seçim takviminde yer alan könular, seçme ve seçilme hakları ve 
seçim sistemleri gibi konuları içeriyor. 


“Orman” yayına hazır 


Orhan Asena'nın özgün senaryosundan Tuncer Necmioğlu'nun 
filme aktardığı "Orman" adli iki 
bölümlük yapıt, yayına hazır hale 
getirildi. 


“Orman” ve "Amansızlar” bö- 


lüm başlıklarıyla yayına hazırlanan 
filmin özgün müziğini Timur Sel- 
. 


çuk yaptı. Başrollerde devlet ve 
özel tiyatroların sanatçıları rol aldılar. Öte yandan çekimine başlayalı bir yıl olmasına karşın yapitta 
görev alan sanatçıların ücretlerini 
hâjâ alamadıkları öğrenildi. 

“Orman'ın önümüzdeki aylarda 
ekrana gelmesi bekleniyor. 


savurganlık bir türlü 
önlenemiyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Hükümetin sürekli uyarılarına karşılık savurganlığın en büyüklerinden biri de TRT'de yapılıyor. TRT'nin sahip olduğu her stüdyoda çalşmalar yapıldığında yaklaşık 1 dakikalık sürede 60 bin lira harcandığı saptântı. Yabancı 
filmlerin Türkçeye cevrilmesinde de her gün 
binlerce kağıt harcanmakta, filmler alabildiği- 
ne başıboş bir şekilde kullanılmaktadır. TRT' 
nin film savurganlığı yüzünden renkli film darlığı çekildiği bildiriliyor. Eğer yanlış harcamalar sürerse siyah-beyaz filmin de kısa süre 
sonra biteceği belirtiliyor. 


KURUM YETKİLİLERİNİ BULMAK ZOR 


TRT Daire Başkanlığı da dahil birçok yetkilinin yıllık izinde olmaları yüzünden tüm işlerin aksadığı gözlemlenmektedir. Ömeğin 
yetkililer olmadığı için sözleşmeler masalar üzerinde bekletiliyor. Bu konumunda bir şube müdürünün en âz iki müdürlüğe vekalet ettiği görülüyor. 


AN "de bu hafta 


T Ağustos Salı 


19.30— ÇEVRE KORUNMASI: Akdeniz'in temiz tutulması için alınan önlemler ve 1976 
yılında Birleşmiş Devletlerin çatısı altında imzalanan Akdeniz'i temiz tutma anlaşması anlatiliyor. 

20.03— MERHABA: Ağustos ayında yapılması 
gereken zirai mücadele ve ağustos ayı zirai mücadele takvimi anlatılıyor. Köy Avukatı adlı bölümde taşınmaz mallarda sınır ve sınıra tecavüz 
konu ediliyor. 

21.15— GECEMİZ 

21.45— TV'DE TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Oksal Pekmezoğlu'nun yaptığı "İntizar" 
adlı film yayınlanacak. 


8 Ağustos Çarşamba 


19.30— FAS'TAN MÜZİK 

20-02— BİR KONU BİR KONUK: Kısa bir süre 
önce kabul edilen Organ Nakli Yasasından sonra yapılan böbrek ameliyatları dolayısıyla, organ nakli üzerine Doç. Dr. Mehmet Haberal ile 
bir söyleşi yer alıyor. 

21.15— GECEMİZ: 

21.45— MEDDAH: Tekin Akmansoy Meddah 
türünde değişik tipler canlandırıyor. 


9 Ağustos Perşembe 


20.01— KARAGÖZ: Programda "Yazıcı" adlı 
Karagöz oyunu sergileniyor. 

21.30— GECEMİZ 

22.30— BAYAN COLUMBO (KUKLALAR) 


10 Ağustos Cuma 


19.30— EVİMİZ: Evde yapılan yağlıboya ile 
ilgili gerekli bilgiler veriliyor. 

20.00— MEHTER: Mehter müziği tarihi süreç 
içinde tanıtılıyor. 

21.15— GECEMİZ 

22.000— TV'DE SİNEMA: Yönetmenliğini 
Compton Bennet'in yaptığı "7. Tül" adlı film 
yayınlanacak. Başrollerini James Masonile Ann 
Todd'ın” paylaştıkları film kadınlara karşı 
kompleksleri olan bir erkekle bunalımlı bir kızın aşkını konu ediniyor. 


11 Ağustos Cumartesi 


a UZAY YOLU (Eflatun'un üvey Çocukarı 

19.00— BALKAN ATLETİZM ŞAMPİYONASI: 
10-13 Ağustos tarihleri arasında Atina'da yapılacak olan Balkan Atletizm Şampiyonasından 
görüntüler ekrana getirilecek. 

21.15— SEYAHATNAME: Dizinin 3. bölümünde daha önceki bölümlerde izlediğimiz grup 
İstanbul'da dolaşmaya devam eder. 

22.00— ZAMAN ZAMAN İÇİNDE 


12 Ağustos Pazar 


İk m, İlden 
Lİ 


İle İzm az T UA 


© Rekortmen Coe 


Avrupa Atletizm Şampiyonasının son gününde 


Çekişme az, dereceler düşüktü 


800 metrede yine birinci 1.47.27 


Avrupa Atletizm 
Şampiyonası dün yapılan 
müsabakalarla sona erdi. 
Derecelerin hayli düşük 
olduğu şampi yonada 
dünya rekortmeni İngiliz 
Sebastian Coe yarışı, 


düşük bir tempoda koş-. 


tu ve son 100 metrede 
yaptığı atakla rahal bir 
şekilde birinci oldu. Coe' 
nin 800 metredeki derecesi 1.47.27 

Günün diğer yarışmalarında elde edilen sonuçlar şöyle: 

100 metre bayanlar 
engelli yarışında ilk 50 
metreye önde giren dünya rekortmeni Grazyna 
Rabsztyn Sovyet Anısımova'ya geçildi, Birinci 
olan Anısımova'nın derecesi 12.76, 

Bayanlar yüksek atlama da ise dünya rekortmeni Sara Simeoni 1.94” 
te kaldı. Yarışmayı 1.99” 
u geçen Doğu Alman Ackerman kazandı. 


1500 metrede, derecenin .düşük olmasına 
karşılık çekişmeli bir yarış vardı. Yılın en iyi derecesine sahip olan Romen Marasescu bu yarışta ancak üçüncü olabildi. 
Birinciliği 4.03.13'lük 
derecesi ile Bulgar Petrova aldı. 


3000 metre engelli 
yarışıni ise İtalyan Scarvezzini 8.22.74'lük derecesi ile kazandı. Scarezzını son metrelerde zorlanmadı ve ipi rahat bir 
şekilde göğüsledi. 


200 metre bayanlar 
yarışında Sovyet Kondraseva 22.37'lik derecesi 
ile birinci oldu. 

Erkekler disk atma 
yarışmı Doğu Alman 
Sehmidt 66.76 ile kazandı. 

110 metre engellide 
ise birinciliği 13.46 ile 
Doğu Alman Tomken aldı. 


Yüksek atlamada dünya rekortmeni Simeoni 
1.94'te kalırken Ackerman 1.99 ile birinci oldu. Simeoni (üstte) bir 
yarışta atlayışını yaparken. Düşük oiempoda 
götürdüğü yarışı 1.47.27 
ile kazanan dünya rekortmeni . İngiliz Sebastian 
Joe (yanda). 


Balkan Gençler Yüzme Şampiyonasında 
Sadri Özün 2. gümüş 
madalyasını kazandı 


Balkan Gençler Yüzme Şampiyonası Bulgaristan'ın başkenti Sof- 
ya'da sona erdi. Şampiyonanın son günün- 


de 400 metre karişık 
erkekler yarışında Sadri 
Özün 4.59.68 ile ikinci 


Yarışmalarda 2. 


olarak gümüş: madalya 
kazandı. Sadri Özün bu 
derecesi ile gençler Türkiye rekorunu da kırdı. 
400 metre karışık erkekler yarışında birinciliği 4.57.73 ile Romen 
Milka kazanırken aynı 


gümüş madalyasını kaza- 


nan Sadri Özün bir yarışta. 


1979 Türkiye Su Topu Liginde 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye Su Top 
Şampiyonası dün Kınalıada Havuzunda yapılan 


karşılaşmalarla sona erdi. Büyükler ve gençlerde İstanbul Yüzme 
İhtisas birinci, büyüklerde, Muhafızgücü ikinci, Galatasaray üçüncü ve gençlerde 


Büyüklerde 


Galatasaray ikinci, Adana Tenis Dağcılık ücüncü olurken, büyüklerde 
Kinalada Su Sporları, 
gençlerde ise Antalya 
küme düştüler. 

Hiç yenilgi almadan 
şampiyon olan İstanbul 
Yüzme İhtisas Büyük 
takımı ve ikinci olan Muhafızgücü takımları önü- 


yarışta Türk yüzücülerinden Gökhan Aktaroğlu 5.21.08 ile 8. 
oldu. 


400 metre karışık 
kızlar yarışının finalin- 
de Bulgar Bogonilova 
5.12.50 ile Balkan 
gençler rekorunun sahibi oldu. 400 metre karışık kızlar yarışına 
aurk yüzücüsü katılma- 
L 


800 metre serbest 
kızlarda Sebla Tanık 
10.16.85 ile 8. olurken, Yunanistan şampiyonadaki tek altın 
madalyasını bu dal- 
da kazandı. Yunanlı El 
Mari Dodomi 9.20.29 
ile Balkan gençler rekorunu kırarak 1. oldu. 


200 metre sırtüstü 
erkeklerde Sadri Özün 
2.21.91 ile 6. oldu. Bu 
yarışta birinciliği kazanan Yugoslav Kosmiran 
2.12.08'lik derecesi ile 
Balkan gençler rekorunu elde etti. 


Türkiye Gençler Su Topu Şampiyonasında birinci olan İstanbul Yüzme İhtisas takımı kaptanı Bahri (ortada), ikinci olan 
Galatasaray takımı kaptanı Cemal (sağda) ve üçüncü olan 
Adana Tenis Dağcılık takımı kaptanı (solda) kupalarını alır- 


ken. 


E Ehi TA 


üklerde birinci olan İstanbul Yüzme İhtisas takımı kaptanı 


Feridun (ortada), ikinci olan Muhafızgücü takımı kaptanı 
(sağda) ve ücüncü olan Galatasaray takımı kaptanı oğuz (sol- 


da) kupalarını alırken. 


ve Gençlerde şampiyon oldu 


müzdeki aylarda yapıla- 


cak olan Avrupa Şampi- . 


yon Kulüpler Turnuüvasında Türkiye'yi temsil 
edecekler. Yara 
Her iki devrenin oynandığı Kınalıada Havuzunda şampiyonanın son 
gününe kadar dostluk havası vardı. Kınalıada takımının küme düşmesiyle 
bu hava bozuldu: Kınalıada ODTÜ'yü 2-1 yenince averaj düşüklüğün- 


P suara] 


e. 


den küme düştü. Eğer 
Kinalıada ODTü'yü 4-1 
yenseydi küme düşmeyecekti. Bu duruma sinirlenen. bir o Kınalıada 
taraftarı maçın baş hakemi. Mithat Hantal'a 
"haksız" karar verdiği gerekçesiyle saldırdı 
ve kavga başladı. Kavga 
fazla büyümeden hakem ve iyi niyetli taraftarlarca önlendi. Tüm 
seyirci ve sporcular bu 
haksiz ve spor ahlakına 


istanbul Yüzme ihtisas, 


uymayan saldırıyı kınadılar. 

Şampiyonanın son gü 
nünde yapılan müsabakaların teknik sonuçları 
şöyle: 

Büyüklerde: Muhafızgücü . 9-Galatasaray 8, 
ODTÜ 1-Kınahada 2, Adalar SSK 5-İYİ 13; 

Gençlerde: Adana 
Tenis Dağcılık 9-Karşıya 
ka 4,. Antalya 3-Galata 
saray 15, Adalar SSK 0 
tyi 6. 


Şampiyon iYi büyük takni- 


MEHMET ATABERK NURİ ÇOLAKOĞLU 


Çılış töreninde sporcuların taşıdığı "Spor üretim için" panarti. 


Kamboçya Gezi Notları 


SAVAŞAN 
KAMBOÇYA 


50Lira 


HALK 
e E 


ŞEĞİN 
GÖLGESİ 


(MÜZİKLİ GÜLVÜRÜ) 


izmirspor Spor Okulu öğrencileri 
Açılış töreninde 
"spor üretim için” 

pankartını taşıdılar 


AYDINLIK 
YAYINLARI 
Genel Dağtüm: TÜR—DA 
Hamam Sokak, No, 4 
Cağaloğlu - Istanbul 


i 


Nejat Uygur'un Meddah gösterisi pazar akşamı 


TIYATROSU 


Yazan: 


17.05— LOREL-HARDİ 
17.30— TATİL SİNEMASI :(Orada Ayakta Dur- 


HALDUN TANER ma). Ron Vindston'un yönettiği bir İngiliz fil- IZMIR(özEL) nüşmasmda. İzmirspor'un 
mk Izmirspor geleneksel kitleye dönük çalışmalarinı 

19.58— YEŞİL TÜRBE spor sezonu spor okulu anlattı ve şöylededi: 
Mz Ahmet Önel 21.15— GECEMİZ: Nejat Uygur'un Meddahı, öğrencilerinin amatör dal- "Amacımız belli bir kit- 


Yöneten: Mert Egemen 


ların sporcularının ve pro- leye değil, sporun tüm In- 


b 1 Nilgün Atılgan, kısa bir güldürü, Meral Zeren, fesyonel takimin katıldığı sanlara ve kitleye ulaşması- 

8 AĞUSTOSTAN 28 AĞUSTOSA dek her gün 21.00'de ANKARA- Karny Oan vE birioi ANAP progra pie toraa amele Stadin: gair AEB ey 
DA GENÇLİK PARKI AÇIK HAVA TİYATROSUNDA (MUHSİN E S E ke Açılış töreninde 1300 eğitim ve öğretim Için gö: 
ERTUĞRUL TİYATROSU).OYUNA EK OLARAK 20.15'de HALK 23.15— ATLETİZM: Atina'daki Balkan Oyun- e a rk Çe E EEA 


OZANLARI niyle Oluşturduğu tablolar okulu öğrencilerinin, kulü- 

Jimnastik ve folklor gös- bün amacını belirleyen "Spor 

terijeri taraftarlarca İlgi İle için eğitim, spor üretim 

izlendi. için" yazılı pankartları taşı 
Başkan Ölçer açılış ko- masıyla sona erdi. 


larından naklen yayın. 


aaierends amasema omien e DA nn 
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Hilvan'da Apocular... 


“TKP” nin Sesi... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Temmuz tarihli yayınında şunlar ileri sürüldü: 

"Sermayenin en tekelci, en işbirlikçi, vurguncu kesimlerinin faşizme 
nasıl arka çıktıkları, 
onun palazlanmasında 
nasıl rol oynadıkları, 
Vehbi Koçların Amerika'daki hükümet devirme planlarından anlaşılıyor. Gebze'de ortaya çıkan gerçekler, halkımızın 
can odüşmanlarının,vurguncu kapitalistlerin, faşist katillerin eline nasıl 
silah verildiğini gösteriyor. Bu sermaye sahiplerinin arasında Pekin ajan Nuri Çolakoğlu'nun 
yer alması hiç de şaşırtıcı değil. Perinçekçi 
Aydınlık gazetesinin yöneticisi de CIA'nin silah 
kaçakçılığı şebekesinin 
içinde yerini alıyor... Faşist Türkeş, gangster dünyası, kaçakçı Gazanfer 
Bilge, Maocu ve Perinçekçi Nuri Çolakoğlu, 
MİT ajanı Vali İbrahim, 
CIA ile İsrail gizli servisleri. İşte halkın karşısına 
dikilen iğrenç çete budur.” 


Aynı yayında Ankara'daki Mısır Elçiliğine 
yapılan baskında kullamlan silahların nereden 
sağlandığı konusunda 
da şunlar iddia edildi: 

"Soruşturmanın derinleştirilmesinden sonra, 
Mısır Elçiliğini basan 
dört gerillanın, MHP'li 
Hacı Faruk Erdem'in 
evinde iki gün kaldığı 
saptanmış, sarı plakalı 
Mercedes arabanın geril- 


lalara MHP'li Erdem. 
tarafından sağlandığı ortaya çıkmıştır. Bütün 


bunların ortaya çıkmasıyla, Gebze yöresinde silah 
kaçakçılığının MHP'li 
Hacı Faruk Erdem, Geb- 
San patronu Yaşar Yamak, Metalurji işkolunda 
da etkinlik gösteren Çolakoğlu işyerinin sahibi, 
ağnı zamanda Maocu 
Aydınlık Gazetesi yöneticisi ve finansman 
kaynağı olan Nuri Çolakoğlu, tarafından düzenlendiği de açığa çıkmıştır." 


TKP'nin son iddialan, Jivkov'un Antalya" 
ya gelişi sırasında gazetemizin Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye sokulan silah- 


lar konusunda yaptığı 
yayma atıfta bulunularak 29 Temmuz günkü 
yayında şöyle tekrarlandı: 7 

"Gebze'de yakalanan 
kaçakçı Geb-San patronları, bir başka patronla 
kaçakçılığı örgütlüyorlardı. Kim bu patron? Bu 
patron alışılmış bir pat- 


ron değildi. Adı Nuri 
Çolakoğlu. Çolakoğlu 
aynı zamanda Aydınlık 


gazetesinin Ankara yöneticisi. Bilindiği gibi 
Aydınlık gazetesi son zamanlarda özellikle Bulgaristan Devlet Başkanı 
Komünist Partisi Genel 
Sekreteri Todor Jivkov 
yoldaşın Türkiye'yi 
ziyareti öncesinde ve sonrasında yaptığı yayınlar- 
da kaçakçılık işlerine 
Bulgaristan'ı bulaştırmak 
böylece sosyalist ülkelere 
düşmanlık aşılamak için 
yoğun bir yayına geçmiştir. Daha önce de Sovyetler Birliği'ne karşı aynı 
yayın ve iftiralarla saldırıyordu. 

“Nuri'nin faşist MHP 
ve CIA'nın adamlarıyla 
birlikte silah kaçakçılığını örgütlediği ortaya 
çıkınca Aydınlık'ın yayınlarının bütün hikmeti 

de böylelikle ortaya 
çıkmış oldu” 

TKP, böylece öteden 
beri gazetemize karşı 
yürüttüğü karalama kampanyasına yeni bir yalan 
daha ,eklemiş oldu. Son 
dönemde Sovyetler'in ve 
Bulgaristan'ın iç kargaşalığı artırmak için Türkiye'ye silah sızdırma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte TKP, telaşla gazetemizi silah kaçakçılığıyla ilişkide gösterme çabası içine girdi. 


(Baştarafı 1, Say fada) 
dirdiğine göre, Hilvan'ın» 
Haik, Kap ve Kaymaç 
köylerine Diyarbakır 
Seyyar Jandarma Komando Bölüğü, Urfa İl 
Jandarma Alay Komutanlığına bağlı birlikler 
ve Urfa Tugayına ait birliklerle Urfa'dan500 polis gönderildi. Güvenlik 
kuvvetleri bu üç köyde 
geniş çaplı bir arama 
yaptılar, Güvenlik kuvvetlerinin bölgeye varışından hemen sonra Apocuların Haik, Kap ve 
Kaymaç köylerine baskın düzenlediklerine ilişkin ihbarlar yapıldı. Daha 
sonra güvenlik kuvvetleri 
ile Apocu çete arasında 
çıkan silahlı çatışmada 
bir Apocunun daha öldürüldüğü öne sürüldü. 
Ancak bu kişinin isi 
henüz açıklanmadı. Çatışmalar sırasında 5 Apocunun da yaralanarak Diyarbakır Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırıldıkları 
bildirildi. 

PAYDAŞ VE BUCAK'IN 
KÖYLERİ DE ARANDI 

Olayların güvenlik 
kuvvetlerince bastırılmasndan sonra, aralarında 
AP Urfa Milletvekili M. 
Celal Bucak ve CHP Urfa Milletvekili Celal Pay 
daş'ın köylerinin de bulunduğu bazı köylerde 
aramalar yapıldı. Aramalar sonucunda 2 adet 
G-I otomatik tüfek, 5 
adet Klaşinkof, 16 adet 
tabanca, 4 adet dürbün 
ile üç binin üzerinde mermi bulundu. 

Öte yandan, çatışma 
srasında ölen Apocu 
Şevket Yavaş saat 21.00" 
de toprağa verildi. Bölge- 
den gelen en son haberlere göre, aramalar üzerine paniğe kapılan Apo- 


Anarşinin bir... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


konusundaki beyanların- 
da bir değişiklik söz konusu değildir. MSP bir 
tarafı suçlayıp bir tarafı 
mazur görmüyor" dedi. 

Şevket Kazan, Yankı 
Dergisinin, MHP'nin kapatılması ile ilgili bir sorTusuna verdiği cevapta ise 
şunları söyledi: 

"Bu partinin bir itham 
ile karşı karşıya olduğu 
bir gerçektir. Bunu kim 
takip edecek? Bunun 


19.00 HABERLER 


19.05 OYNAMAK İSTİYORUM 

19.49 İFTARA DOĞRU 

20.04 DOSTLUK ÜZERİNE: Sunullah Arısoy 
un sunduğu Yunus Emre adlı programın bu bölümünde, Yunus Emre'nin yaşam felsefesi insanlık üzerine görüşleri. ve ölümüne kadar olân 
yaşantısı konu ediliyor. Programda Zülfü Liva- 


neli ve Ruhi Su'nun sesinden Yunus Emre.nin 
birer ilahisi görüntüleniyor. 


20.15 SPOR 
20.30 HABERLER 


21.15 GECEMİZ: Ayhan Ahıskal ve Taner Akkakçe Karagöz ve Hacivat'ı modernize ederek s 
sunuculuk yapıyorlar. Uyum-77 saz grubundan 
oyun havaları bölümiinden sonra yönetmenliği- 


ni Zeki Alpan'ın “yaptığı 


" "Değirmencinin Kız- 


ları'' adlı eski seyirlik oyunlarımızdan bir örnek 
ekrana geliyor. Programda ayrıca Selçuk Ural, 
Nurten İnnap ve Kevser Tanrıkutda yer alıyor. 
22.15 AŞAĞIDAKİLER YUKARDAKİLER: 
(7. bölüm) Bu bölümde yeni hizmetçi Mary'nin 


sorunları konu ediliyor. 
23.00 HABERLER 


05.00 Açılış 
05.05 Türküler ve 
Oyun & Havaları 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
10.10 Arkası Yarın 
11.25 Hafif Müzik 
11.40 Şarkılar 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafir muzık 
15.20 Dünden Bugune 
16.30 Şarkılar Geçidi 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09,00 Olayların İçinden 

10.50 Türküler ve Oyun 

Havaları 

12.40 Türküler 

13.00 HABERLER 

13.30 Olavların İçinden 

14.30 Çeşitli Müzik 

15.30 Türküler ve Oyun 
Havaları 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

11.00 öğleye Doğru 

12.03 Sizin İçin Seçtiklerimiz 

16.00 Oda Müziği 

19 on Aksam Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. alına sahibi've! 
Senel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.02 Akşama Doğru 

18.10 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

21,30 Şarkılar 

22.02 Hafir Muzik 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo 
Şarkılar 

23.40 Türküler ve Oyun 
Havaları 

01.00 Kapanış 


16.00 Hafif Müzik 


16.20 Arkası Yarın 


16 40 Metin Eryürek" 
ten Türküler 
18.50 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
20.45 Meryem Ün'den 
Türküler 
22.00 Türküler Geçidi 
22.30 Solistler Geçidi 
23.00 HABERLER 
23.55 Kabanıs 


20,30 Melodier Geçidi 

21.00 Müzik Takvimi 

22.06 Gecenin Getirdik» 
leri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN. 


Müessese Müouru: O, GÜRHAN ERTÜR 


mahkemece tespit edilme 
si gerekir. Adli merciler, 
bunu tayin ve tespit edecek. Bu tayin ve tespit 
yapıldıktan sonra, zaten 
o parti hakkında gerekli 
işlem yapılacak." 

MSP Genel Başkan, 
Yardımcısı Kazan, Milli 
Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamayı 
da eleştirerek, bu açıklamanın yetersiz ve taraflı 
bir açıklama olduğunu 
iddia etti. Kazan bu konuda da şöyle dedi: 

"Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklamasında, 
Türkiye'de anarşik olaylara karışanların yakalanmasının vatandaşı memnun ettiği kaydediliyor. 
Vatandaş da güvenlik ve 
memnuniyet sadece canilerin yakalanması ile 
doğmaz. Vatandaş da bu 
güven cinayetlerin önlenmesi ile doğar." 

Kazan, Milli Güvenlik 
Kurulu'nun bu açıklamasının "millete teselli vermekten başka bir netice 
sağlayamayacağını : * öne 
sürerek, hükümet tarafından yanlış ve yanlı bilgiler verildiği için, kurul- 
dan böyle tek yanlı açıklamaların çıktığını da 
sözlerine ekledi. 


İst. PTT'lilerin önderlerinden, Tüm-PTT- 
DER kurucularından 


KORKMAZ 
TALAY 


arkadaşımızı ölümünün 1. yıldönümünde 
saygıyla anıyoruz. 


cular arasındaki çetişkilerin 
daha da arttığı ve Apocuların kendi aralarında 
çatışmaya başladıkları 
bildiriliyor. 


KİMLİKLERİ 
BELİRLENENLER 


Olaylarla ilgili olarak gözaltına alman 11 
kişiden 9'unun kimliği 
şöyle: Ramazan Bozkoyun, Mahmut Zengin, 
Nuri Akar, Şevket Çelik, Hıdır Korkmaz, Hasan Korkmaz, Sefer 
Korkmaz, Abdullah Altingeyik, Hasan Gürkan 
ve Zeynep Polat. 


Yetkililer olaylarla ilgili soruşturmanın Sür-. 
düğünü bu arada Hilvan 
ve bu ilçeye bağlı köylerde geniş operasyonların yapıldığını bildirdiler. 


APOCULARIN 
SİVEREK TEKİ 
SALDIRILARI 


2 Ağustos gecesi, 
Apocular bir kahvenin önünde duran, içinde polislerin de bulunduğu bir 
polis arabasını ellerinde 
otomatik silahlarla çevirerek rehin aldılar, Kahvede herkesin gözü önünde meydana gelen olay 
sırasında Apocular polislerin bir kısmını rehin 
aldılar, bir kısmını serbest bıraktılar. Bir süre 
sonra rehin aldıkları polisleri de serbest bırakan 
Apocular arabayı kurşunladıktan sonra kaçtılar, 


2 Ağustos sabahı,Siverek'te Apocuların saldırıları sonucu bir yurttaş 
daha öldü, Verilen bilgilere göre, Mehmet Bucak’ 
ım yakınlarından olan 
bir kişi can güvenliği olmadığından evine gidebilmek için Bucaklardan 
yardım istedi, Bunun üzerine Bucaklar bu kişinin 
yanına adam verdiler. 
Ancak Apoculardan bir 
grup bu kişilerin yolunu 
keserek ateş açtılar. Açılan ateş sırasında Bucak" 
ın adamlarından birinin 
daha öldürüldüğü bildirildi.. 


Öte yandan aynı akşam Apocuların askerlere 
giriştikleri saldırı sırasın 
da da bir bekçi ile bir erin daha yaralandığı öğrenildi. 


Bir gün içinde Siverek'te birçok saldırı olayına girişen Apocuların 
Sıkıyönetim meydan okudukları görülüyor. Apocuların giriştikleri zorbalıklardan yurttaşların 
büyük tedirginlik duyduk 
ları ve Siverek'te esnafın 
akşam saat 19.00'dan 
sonra dükkanlarını kapatıp evlerine çekildikleri, 
şehri bir sessizliğin sardığı belirtiliyor. 


Öte yandan Bucakların fazla hareket kaabili - 
yeti olmadığı gerekçesiyle Siverek çapında Apoculara karşı bir misille- 


Anısı mücadelemize önder olacaktır. 


İSTANBUL YURTSEVER PTT'LİLER 


İst. MEM-DER kurucularından, memur 
mücadelesinin önderlerinden, 


KORKMAZ 
TALAY'ı 


ölümünün 1. yıldönümünde saygıyla anıyoruz. 


Anısı mücadelemize önder olacaktır. 
İST-MEM-DER YÖNETİM KURULU 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Ge ea 
A 4 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst. GONTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


di DUYURU 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Van İl örgütü yeni adresinde çalışmaya başlamıştır. Adres: 
ŞEREFİYE MAHALLESİ,HASTANE İKİNCİ 
SOKAK,POLİS KARAKOLU KARŞISI VAN 


BOROLAR 


| ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok, Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


Yalanların ve saldırıların 
ardındaki gerçek 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


yı satarak parasını gazetemize bağışladım. Ne 
yazık ki başka bir şeyim yoktu. Olsa onları da 
Aydınlık'a vermek benim için büyük bir mutluluk ve onur kaynağı olurdu. 

2-Gebze'deki metalurji fabrikasının sahibi olduğum: Evet, Gebze'de bir Metalurji fabrikası 
vardır. Adı Çolakoğlu Metalurji fabrikasıdır. Sahibi amcamdır ve amcamın oğlunun adı da Nuri 
Çölakoğlu'dur. İşte TKP, her zamanki gibi hiç 
bir araştırma yapmadan, inceleme yapmadan, 
sadece yalanlara yaslanarak yaptığı yayınında, 
herşeyi birbirine karıştırmakta ve kafasını bir 
duvardan öbürüne Çarpmakta. 

Ayrıca şunu da hemen belirteyim ki, ne Çolakoğlu Metalurji fabrikasının, ne sahiplerinin 
ne de: adaşım ve amcamın oğlu Nuri Çolakoğlu" 
nun silah kaçakcılığıyla ya da karanlık işlerle 
bir ilgisi yoktur. 

3-Geriye kalan safsataya, TKP'nin kafasında 
kurduğu "çete" ye gelince... Türkiye'de aklıbaşında olan hiç bir kişiyi Aydınlık'ın 'MHP, 
Türkeş, gangsterler, kaçakçılar, CIA, MİT, İsrail gizli servisleri ile ilişkisi olduğuna inandıramazsınız. Buna inandıramayacağınız için de 
bütün diğer yalanlarınız gibi, bu da boşta kalmaya mahkumdur. 

Türkiye'de bugün bütün emekçiler, bütün 
yurtseverler, Aydınlık'ın saydığımız bütün bu 
karanlık güçlere, bunların yanısıra ayrıca sizin 
temsil ettiğiniz KGB'nin yurt içinde ve dışındaki masallarına karşyen kararlı mücadeleyi verdiğini görmekte bunu her gün Aydınlık'tan okumaktadır. 

Zaten halkla MHP arasındaki çelişmelerin 
keskinleştiği her yerde, iki örgüt karşı karşıya 
mücadele etmektedir. TİKP ve MHP, Bunun en 
son örneği de Kahramanmaraş olayları ve duruş 
masıdır. . Hergün'e baktığımızda, onun da tıpkı 


““TKP" gibi TİKP ve Aydınlık'ı başdüşman aldığı açıkça görülür 

TKP bu yayınla butün bu saldırıların nedenini de ortaya koyuyor. İpe sapa gelmez yalanlar, 
alçakca iftiralarla saldırmasının nedeni, Rusya' 
nın Türkiye'deki iç savaş kışkırtıcılığını,yıkıcılığını, onun uşağı Bulgaristan yöneticilerinin aracılığı ile Türkiye'de yürüttüğü haince faaliyetleri aydınlık'ın ortaya çıkarmasıdır. Bu 
Moskova'nın borazanlarını son derece rahatsız 
etmiş. 

Bu nedenle de azgınca saldırıya geçiyorlar 
ve yalanları peşpeşe diziyorlar. 

Arkadaşımız Doğan Yurdakul geçen gün sü 
tununda TKP'lilerin "ajitasyon" anlayışını ortaya koyan bir yazı yazmıştı. O yazıyı okumuş 
olanlar, daha önce KGB hakkında yayınladığımız yazı dizisinde KGB içinde yalan haber yaratmakla görevli bir dairenin de bulunduğunu 
açıkladığımızı hatırlayanlar, ''TKP'nin Sesi"'nde 
yer alan bu yalanların kaynağını teşhis etmekte 
zorluk çekmeyeceklerdir,. k 

Yalan ortadadır, yalancılarla birlikte. Ve bu 
yalanlar onları çökmekten güçlerini dağılmaktan kurtaramayacaktır. ; İşte bu saldırganlığın 
bir akıl hastalığı düzeyine yükselmesine yol açan da budur. 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 


Kürt Ağalar... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
nor ağa olduğu, ayrıca 
Cihangir, Ahmet, Tahir 
ağaların da etkili Kürt 
ağaları arasında yer aldıgı bildiriliyor 

Merkezi hükümetle yapılan görüşmelerden kesin sonuç alınmamasının 
nedenlerinden sbiri olarak 
ağaların bölgenin 
hakimiyetini Tahran'a bırakmak istememesi gösteriliyor. 

Merkezi hükümetin 
Kürtlerin yaşadığı bölgelerde askeri karakollar 
kurmak istemesi üzerine 
Çatışmalar başlamıştı. 
Merkezi hükümet, uçakların da desteğiyle bölgeye müdahale etmiş, ancak Kürtler hükümet askerlerini geri çekilmek 
zorunda bırakmıştı. Hatırlanacağı üzere 88 İran 
askeri çarpışmalar üzerine Türkiye'ye sığınmak 
zorunda kalmıştı. Bu 
arada olaylar sonunda 
Hakkari civarındaki Türkiye-İran Esendere sınır 
kapısına sığınan iki tank 
halen burada bekliyor. 

Merkezi hükümetle 
yapılan çarpışmaların 
başını esas olarak Senor 
ağaya bağlı Kürt kuvvetlerinin çektiği ifade ediliyor. Senor ağaya bağlı 
kuvvetlerin aynı zamanda 
bölgedeki diğer etkili 
ağalardan Cihangir, Ahmet ve Tahir ağaları "'hükümetle işbirliği yaptığı” 
gerekçesiyle rehin aldıkları ancak daha sonra bu 
ağaların hükümetle çarpışmayı kabul etmeleri 
üzerine serbest bıraktıkları ve birlikte çarpıştıkları haber veriliyor. 

Bu arada hükümete 
karşı çarpışanların Barzani ve Talabani'ye bağlı 
kuvvetlerin değil, daha 
çok Senor ağa ve diğer 
Kürt ağalarına bağlı güçlerin olduğu ileri sürülüyor. 3 

Öte yandan bölgedeki 
bazı siyasi çevreler, çarpışmaların durmasında 
başlıca iki etkenin rol oynadığını ileri sürüyorlar, 

Bunlardan biri, Tahran hükümetinin Kürtlerin dini lideri o Şeyh 


“İzzeddin Hüseyni ile ya- 


pılan görüşmelerde Kürtlerin bazı isteklerini kabul etmesidir. Diğerinin 
ise, devrik Şah zamanın- 
da Kürtlere çeşitli ülkelerce gönderilen ancak 
Şah tarafından alıkoyu- 


YURTDIŞI BÜROLARI 


lan“silahve'cephanenin 
Kürtlere iadesidir Homeyni'nin Kürtlere iade etme 
ye söz verdiği iddia edilen silahların henüz gelmemesi yüzünden duruanun gerginliğini koruduğu ileri sürülüyor. 

Bu arada çarpışmalar 
sırasında özellikle Mesut 
Barzani'nin silahlar gele- 
ne kadar merkezi hükümetle büyük ve sürekli 
çarpışmaya girmemeyi 
benimsediği bildiriliyor. 


TCDD ile... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
laşmazlığı çözümleyemeyen Uzlaştırma Kurulu 
15 günlük yasal süresi 
dolduğu için hazırladığı 
raporu sendikaya ve işverene iletti 


Mehmet Ardıç... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
köyü nüfusuna kayıtlı bulunan Mehmet Ardıç, 24 
Aralık 1978 pazar günü 
İsadivanlı Mahallesi ve Şeker apartmanı katliamına 
öncülük edip, Ejder Danagüden ve Doğan Güngördük ile birlikte Kemal 
Özdemir'i öldürdüler. Hamo Ardıç olaylar içerisinde topladığı kalabalığa 
önderlik edip, İsadivanlı 
Mahallesi ve Şeker Apart 
manını otomatik tüfekle 
taradı, Alevi evlerini ateşe verirken güvenlik kuvvetleri tarafından bastırılp suçüstü yakalanmıştı. 

K. Maraş katliamın! 
tertipliyen MHP'liler 
olaylar içerisinde ellerin- 
deki suç aletleriyle birlikte yakalanıp adalet önüne 
çıkarılınca, kendilerinin 
hiç bir olayla ilişkilerinin 
bulunmadığını ellerinde- 
ki silahları müzeye götürürken 

iftira işkence sonucu kendilerine suç 
yükletilmeye çalışıldığını 
ileri sürdüler, Yine MHP' 
li tertipçiler, olaylar sürer 
ken kendilerinin evlerin- 
den dışarı çıkmadıklarını 
ve "mışıl mışıl" uyuduklarını söylemişlerdi. 


MHP'Lİ HAMONUN | 
KATLİAMDAKİ ROLÜ 


Mehmet Ardıç 24 
Aralık 1978 pazar günü 
sabahleyin İsadivanlı 
Mahallesi camisinde toplanan köylü kalabalığının 
başına geçerek mahalle- 


deki Alevi evlerine karşı 
saldırıya geçirdi. Toplanan köylü kalabalığını 
saldırıya süren Hamo, 
elindeki eğri şarjörlü 
otomatik tüfekle Alevi 
yurttaşlardan Ali Kılıçoğlu, İbrahim Ergüder ve 
Kemal Özdemir'in evlerine ateş açtı. Buradaki 
Alevi yurttaşların kapr 
ları önünde "Komünist 
Aleviler dışarıya çıkın, 
hepinizi öldüreceğiz" diye bağırıp, sık sık kalabahğa hitaben, "Ne duruyorsunuz, bomba atın, 
dinamit atın, elinize ne 
geçerse alın" diyerek 
tahrik etti, Hamo Ardıç' 
m bu tahriki sonucu 
mahallede bulunan Alevi 
evleri tamamen ateşe verilip, eşyalar yağmalandı. 


HAMO'YU KURTARMA 
FALİYETİ 


Evler yanar, insanlar 
ölür ve katliamcılar faaliyetlerini sürdürürlerken, 
ikindi üzeri güvenlik kuvvetleri katliamcıları bastırp bir grubu eles geçirdi. Yakalanan grup 
içinde Hamo Ardıç da 
bulunuyordu. Ancak, 
katliamın o kurmayların- 
dan Dr. Çetin Diker devlet içindeki MHP'lilerin 
yardımıyla Hamo Ardıç'ı 
serbest bıraktırmıştı, Buna karşın Hamo Ardıç 
katletmeye çalıştığı yurttaşların şikayeti sonucu 
yeniden yakalanıp tutuklanmıştı. 


Tüm ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
yokluğunun giderilmes ve eczanelerin varlıklarını sürdürebilmeleri 
için gerekli düzenlemeler 
yapılmazsa Eczacı Odalarinin üyelerinin onayı 
ile eczaneleri (o sürekli 
kapatma eylemine gideceklerini söyledi. 

Eylemin amacının vatandaşı sıkıntıya sokmak olmadığını belirtei 
İbrahim Çetinkaya enflasyon ve ekonomik şartların eczacıların varlığını 
tehdit eden boyutlara 
vardığını açıkladı. 


Afganistan” da 
bir kışlada 
Moskova yanlıları 


ile muhalifler 
çarpışıyor 


İSLAMABAD 
Afganistan'ın başkenti Kabil yakınındaki Bala- 
Hisar kışlası civarında yoğun çarpışmaların olduğu, otomatik silah, top 
atışları ve Sovyet yapısı 
helikopterlerden atılan 
roketlerin seslerinin uzaklardan duyulduğu belirtildi. 

İslamabad'daki diplomatik kaynaklar 5 Ağustos sabahından itibaren 
çarpışmaların başladığını ve giderek yoğunlaştığını bildirdiler. ; 


Dz. Tek. Miz. Sat. Al. Koms. Başkanı 

1- 2 adetbrülör satın alınacaktır. 

2- Teklifler en geç 20 Ağustos 1979 Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Kasımpaşa'daki 


Komisyonumuza verilecektir. 


Belirtilen gün 


ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki 
gecikmeler kabul edilmez. 

3- Geçici teminatı 4.500.00 TL.sı olup şart 
namesi Komisyonumuzda görülebilir. 

#-İşbu. ihale 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu ile 1050 sayılı muhasebei Umumi- 


ye Kanuna tabi değildir. 


ması gerekmektedir. 
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ALMANYA | | FRANSA BELÇİKA 
7 
Tel: 131090-252554 İİ örme | penne ® | 188 rue 
[M 60 | 75017 Paris | Josaptat, 
Tel: 103 42 f f Tel: 1030 Brüxelles 
0611 437 595 Tel: 6472 120 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


1— Bursa-Garajlar Ş. ve konut İnş. 
2— Maltepe Şb. ve konut inşatı 
3— Turgutlu Şb. ve konut " 
,4— Eksiltme dosyasında belirtildiği gibi inşaat betonarme demir bedeli Bankaca yatırılacaktır. 
5— Senelere sari fiyat uygulaması 7/15765 sayılı kararname esaslarına göre yapılacaktır. 
6— Kati teminatın yarısı sözleşme anında alınacak bakiyesi ara hakedişlerden tamamlanacaktır. 


7- Birim fiat ekli listesi dışındaki sair inşaat malzemelerine de gerektiğinde ihzarat ödenebilecektir. 
8— Eksiltmeler belirtilen tarihde saat 16.00 da yapılacağından teklif zarfları eksiltme dos 
lanarak aynı günde saat 14.00'e kadar Genel Müdürlüğümüz Haerleşme 
tadaki gecikmeleler kabul edilmez. 
9— Yukarda isimleri bıldirilen inşaatlarımızın ihalesine iştirak edecekler en az keşif bedeli kadar |, Bayındırlık Bakanlığı "B" gurubu 
Müteahhitlik karnesi, ayrıca 1979 yılı ticaret odası vizesine havi belge ve Banka referans mektubu i 
larına dair iş bitirme belgeleri ile beraber engeç ihale 


10— İştirak belgelerinin verilip verilmi 
upaa öğrenilecektir, ve belge alınacaktır. 
şlere ait ihale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnsaat ve Proje Müdürlüğümüzden 1000 —TL. 

gibi inşaatların bulunduğu Bursa-Garajlar ve Turgutlu Şubelerimizden temin edilebilecektir. 
Bankamız 2490 sayılı yasaya tabii değildir. 


(B: 19125 — 793) 


İzmir ... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


önce Bakanlar Kurulu tarafından 2 kez ertelendi- 
i için Belediye Başkanı 
hsan Alyanak, sözleşmeyi ımzalayıncaya kadar 
devam edecek. Elektrik 
ve havagazı işletmeleri 
dışındaki 6 bin 300 kişiyi kapsayan grevin aşamalı olarak yürütüleceği 
ve fuarın tamamen kapatılacağı bildirildi, Genel- 
İş Sendikası İzmir Bölge Temsilcisi Zeki Merdol İzmir halkının sağlık, cenaze ve diğer acil 
işleri için tedbir alındığını açıkladı. 


Yüksek Askeri... 


ı (Baştarafı 1. Sayfada) 


Ayrıca kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılacak olan yüksek rütbeli 
subaylar da belirlendi. 

Yüksek Askeri Şura 
yasasına göre, Şura kararları 26 Ağustosta resmen açıklanana kadar 
yayınlanamıyor. Tayin 
ve terfiler de 30 Ağustosta yürürlüğe girecek. 


temin edilebilir. 


İlan olunur. 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


kılığında girmiştir. 

Apocular denen cinayet çetesi, yalnız başına 
bir it güruhu, bir başıbozuk takımı değildir. 
Bu çetenin yaptıkları işlerde,Türkeş'in devlet 
içindeki suç ortaklarının, en gerici güçlerin 
damgasını bulabilirsiniz. 


Eylemlerini inceleyiniz, bunlar silahlarının 
namlularını daima halka yöneltmişlerdir. 
Kimi zaman aşiret kavgasının aletidirler, kimi 
yerde bir toprak ağasının silahşörü olmuşlardır. Öldürdükleri insanlar, ya halktandır, ya 
da kendi içlerinden, Sürekli olarak halk içinde 
kargaşalık çıkarmakta ve doğudaki MHP görevini üstlenerek halkı zaptü rapt altında tutmaya 
hizmet etmektedirler. Bazı faşist unsurlar, "Son 
Türk devletinin bütünlüğünü korumak" parava 
nası arkasında böyle bir örgütü de kullanmal 
tadırlar. $ 

Apocuların, devletin istihbarat ve polis ör, 
tüne yuvalanmış olan Türkeş'in suç ortakları 
tarafından kışkırtıldığını ve korunduğunu göste 
ren çeşitli olaylar vardır. Apocular gibi başıbo 
zuk bir çetenin iki-üç kışkırtıcı tarafından istendiği yönde hareket ettirilmesi pek zor olmasa 
gerekir. 

Tercüman gazetesi, Apocular için "Kızıl çete" diyor. Tabii onlar için Apocuları devrimci 
göstermek kadar "kârlı" bir iş yok. Fakat ne 
gariptir ki, bu çete, Tercüman gazetesinin de iç- 
li dışlı olduğu devlet içindeki Türkeşler tarafından kışkırtılmaktadır. Bir taşla iki kuş vurmak 
diye buna denir. Hem halkı baskı altında tutmak için zaptiyelik yaptır, hem de "kızıl" diyerekdevrimcileri halkın gözünden düşürmede kullan. 

Ne var ki, provokasyon örgütleri, yapıları gereği çoğu zaman kontroldan çıkarlar. Apocu 
çeteler de bugün birer serseri mayın haline 
gelmişlerdir. Nerde, ne zaman, kime çarpacakları belli değildir. Türkeşlerin, devlet içindeki 
suç ortaklarının or “ğı bu may™ , Rusya'nın beşinci kolları da kullanmaya çalışıyorlar. Öyle ya, hazır bir cinayet çetesi, Moskova’ 
nın doğudaki bölücülük faaliyetlerine karşı çıkan devrimcilerin üzerlerine sürmek için biçilmiş kaftan. 

Apocular, Güneydoğu'daki MHP'dir. Diyarbakır yöresine bozkurt olarak giremeyen Türkeş, Apocu kılığında girmiştir. Apocu çetelerin 
işlediği cinayetlerin ortaya çıkarılması yetmeyecektir. Bu çetenin arkasında kimlerin bulunduğu da aydınlatılmalıdır. 


ane E eTe 
Çiftçi için ikinci... 


NE İsteklilerin yasaya uygun şekilde hazırla; 
ihale saatinden bir saat öncesine dek 
vermeleri gerekmektedir. 

Postadaki gecikme ve telgrafla başvuru kabul edilmez. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Yedi TİP üyesi genci' 
öldürmekten sanık olan 
İbrahim Çiftçi, Ahmet 
Ercüment Gedikli, Duran Demirkıran, Ömer 


Yavuz Hacıömeroğlu, 
Abidin Şahiner, Mehmet Kundakçı, Kadir 


Temir, Ömer Özcan ile 
aranmakta olan Abdullah Cadh, Halil Kırcı, 


Mahmut Korkmaz, Bünyamin Adanalı ve Önal 


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 
(Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünden) 


1- Aşağıda adları keşif bedeli ve geçici teminatı yazılı spor malzemeleri 
2490 sayılı yasanın 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile satın alınacak 
2- Eksiltme 21 Ağustos 1979 Salı günü saat 13.00 de Genel Müdürlüğümüz 206 nolu odada yapılacaktır. 
3- Örnekler çalışma saatlerinde Genel Müdürlüğümüzde görülebilir, Konu- 
ya ilişkin şartnamelerin her biri 100 TL. karşılığı Genel Müdürlüğümüzden 


Türkiye Emlak Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden 


Bankamızın aşağıda keşif bedelleri belirtilen inşaatlarımız Ba 
ğıdaki şartlarla ihaleye konulmuştur. 


Malzemenin Adı: Adedi: Muhammen Bedeli: Geçici Teminatı: 
Gülle 2 Kg 1000 Adet 70.000.-TL 2.100 -TL 
Gülle 3 Kg 800." 80.000.-TL 2.400-TL 
Gülle 6 Kg 800 " 160.000 .-TI, 4.800 -TL 
Cimnastik Minderi 2200 " 13.200.000 .-TIL 396.000 -TL 
Basın: 18801—78€ 


yacakları teklif mektuplarını 
makbuz karşılığı Genel Müdürlüğümüze 


Keşif B. Geçici Tem. İhale Ta. 
9.856.287.58 308.000 — 9.8.1979 
25.076.737.13 764.500.— 9.8.1979.— 
71.366.734.05 233.000.— 9.8.1979 


İSVEÇ HOLLANDA | İSVİÇRE Yurtiçi 

Gürgün, 3 aylık 450 TL 
Duvgrand S/A, | Bildstr.53, | Ch.desCotesi ği Gaylık900TL 

1 tr. 17236 Utrecht 1020 Renens 1 yilik 1800 TL | 
Sundbyberg, Tel: Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 47 61 342172 


ABONE ÜCRETLERİ 


Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 
uçak postası ücreti eklenir. 


Yur lip 

3 aylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 
3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 
Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt,) 500 TL 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Osman Ağaoğlu hakkında Askeri (o Savcılıkça 
TCK'nun 149/2 maddesi- 
nin uygulanması istenildi. 

İddianamenin İbrahim 
Çiftçi ile ilgili bölümünde 
Bahçelievler'deki evde 
Latif Can, Salih Gevenci, 
Efraim Ezgin, Osman Nuri Uzunlar ve Hürcan Gürsel adlı TİP üyesi gençle-, 
rin sözkonusu komandolar tarafından öldürülüş 
şekillerine yer veriliyor. 


tır 


yındırlık Bakanlığı 1979 yılı birim fiyatları essaları üzerinden, aşa- 


yasındaki eksiltme şartlarına göre hazır- 
Müdürlüğüne verilmiş veya gelmiş bulunmaları şarttır. Pos- 


braz edecek ve bu işleri yaptırdıktarihinden 3 gün önce mesai saati sonuna kadar yeterlik belgesi için baş vurulyeceği ihale tarihinden engeç 1 gün evvel iştirakçiler tarafından Bankamızın İnşaat ve Proje 


mukabilinde temin edilebileceği 


(Basın: 18599- 790 


22340-498 
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pocuların Bucaklara saldırmasına varan olaylar zinciri. 

Doğuda aşiret kavgalarını, ırkçılığı körükleyerek egemenlik: kurmaya çalışıyorlar. 

Hilvan'da sürekli olarak bır aşiretin desteğini 
alıp, başka aşiretlere saldırıyorlar, 


Sıkıyönetimin ilanın- 


“dan sonra AP'li ve CHP'li 


aşiretlerin barışması 
Apocuları çileden çıkarttu 


“Urfa'da bir köy basıldı: 


4 ölü, 7 yaralı” 

“AP milletvekili ve 
ailesi iftar sofrasında tarandı 

“Etnik kavga” 

"PKK nedir" 

“İntikam: Apocuların 
hakim olduğu Arabik 
köyünde taş taş üstünde 
kalmadı" 


Bucaklara saldırıya kadar 
uzanan olaylar Zin 


© Bişar Tüysüz. amcasının oğluyla arasındaki arazi anlaşmazlığını 
çözmek için Apocuların terörinden medet ummaya başlamıştı 


© Aşiretlerin barışmaya başlaması CHP-AP yakınlaşmasına 
yol açtı.Apocular buna tahammüledemezdi 


"Demirel, o Apocular 
Doğuyu kasıp kavuruyorlar” dedi. 

"Sıkıyönetim, Hilvan 
olaylarıyla ilgili açıklama 
yapı" 

eçen hafla gazetelerin manşetlerinde 


çıkan bu haberlerle birlik- 


te Apocular adlı eşkiya 
çelesinin adı tekrar duyuluyordu. 

Son bir yıl içinde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde aşiret kavgalarını, 


bölücülüğü körükleyerek 


çıkan çatışmalardan istifade edip halkın üzerinde 


teröre: dayanan bir egemenlik kurmaya çalışan 
Apocular, bu kez de Bucak aşiretine saldırmış, 
üç kişiyi öldürüp, AP Urfa Milletvekili Celal Bucak'ı yaralamışlardı. 

Urfa'nın Hilvan İlçesi- 
nin halkı yoksuldu. Topraklar ve köyler belli başlı dört aşirete bölünmüştü, Bunların yanında irili 
ufaklı başka aşiretler de 
vardı. 

Apocular, böyle bir 
yörede bazen bir aşirete 
dayanıp çelişkide oldukları aşirete saldırmak, ba- 


> ban, < S 


Bucaklar köyünü basarak sofra başındaki insanlara ateş açtılar. Fotografta 


Apocuların bastığı evin içi görülüyor. 


SEYİT ALPİN romani 


SAvK © 


des nler: sevinç altan 


Seen aman mme anama O Z E (na em e eza m D 


Ararat'tan göçmek zorunda kalan 
keçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde 
bulunan düzlüğe yerleşirler. Düzlük aslında Türkmene aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür. 
Hacı Osman Beyle dostluk kurar, Kendi 
kızını ona vermek, Hacı Osman Beyin 
kızı Kevok'u da kendisine almak niyetindedir. Kevok, başçoban yiğit Memdız'ın 
,nişanlısıdır. 

Haci Usmar tey, Kevok'u Memdiz'a 
“berduş"' tur diye vermeyeceğini Rispilerine açıklar. Karısı Hacer Hanımın 

ve Rispilerin tepkisiyle karşılaşır. 
Memdiz'la Kevok'un arası soğumuştur. 


Doğruca varıp damına çekildi. Odaya 
kapandı, kapıyı ardından dayakladı. Derdini ağıta döktü. Evdekiler şaşırdılar, ne 
edeceklerini bilemediler. Karşıdan karşıya 
işaretle Araratlıya haber: verdiler. Araratlı 
ayakları ucunda yürüyerek geldi. Kulak 
verdiler. 

DEDİ: " — Hey rispi Safo, koca bunak, Kendini ne sanırsın da üstüne farz olmayana güç yetirmeye çalışırsın. Çocuk 
gibi azarlandın işte... İt gibi itibarsız oldun. Mariz yedin. Peki, suç kimin? Koca 
bunak, ben diyem suç senindir. Bey danışmanı, yalansız, dolansız akıldan. Araratlının töre koruyucusu. Gel halleşek, 
halimiz nedir akla soralım. Akıl halimizi 
ayan beyan etsin. Akıl der kiz Belin bükülmüş, dizin dermansız, kolun kalkmaz, canın ağrılı olup götünün kılı ağarmış, karı- 
nın sırtındadır ve degözlerin boş çanak gibi karanlık fersizdir. Boş çanak neye yarar? Ben diyem neye yaradığını olsa olsa 
it yalağı olur. Azalarının hepsi de: Ömrümüzü yaşadık, ölümün tam vaktidir, der. 

De git, rispi Safo koca bunak, haddini 
hududunu bilmez. Ellere akıldan, beylere 
danışman kendine, önünün çukurunu görmez budala... 

Akılder ki: Ağzın ulu dağların karanlık 
inleri gibi karanlık, dişsiz ve can sıkıcı vede mide bulandırıcı , sözün bıktırıcıdır. 
Ömrünü yaşadın, ölümün tam vaktidir. 
Yalvar yakar Azraili çağır,der. 

De git rispi Safo, koca bunak, haddini 
hududunu bilmez. 

Akıl der ki vede, senin neren sağdır. 
Her yanın ölünce,ölmeyen bu cılız soluk 
neye yarar? Tek özünün kandili tilki gözü 
gibi karanlıkta parlardı. Bu gün Bey üfleyip onu da söndürmüştür. Törenin-olmadığı yerde rispi kimdir? İşe yaramaz, hur- 
da... Kim ne etsin seni. 

De git,rispi Safo, koca bunak, haddini 
hududunu bilmez. 

Akıl der ki: Ewelde' bir bey varmış.. 


zen ötekine dayanıp başkasına saldırmak suretiyle 

Kilvan'a egemen olmayı 

hedef aldılar, 

©Paydaşlara 
dayanıp 
Süleymanlılara 
saldırı 


peas ilk olarak 
Paydaş aşireti ile 
Süleymanlılar aşireti arasındaki çelişkilere dahil oldular. 

AP ve MHP eğilimli 
Süleymanlılar ile CHPli 
Paydaşlar arasındaki sürtüşmelerde kan davası 
şekline dönüşmüş durumdaydı. 

Urfa CHP Milletvekili 
Celal Paydaş, bu durumu 
gazetemize verdiği demeçte şöyle anlatıyordu: 

“Süleymanlılarla aramızda ufak çapta silahlı 
çatışmalar, ufak çapta 
bazı olaylar oldu. Ama 
son zamanlarda adam öldürmeye varacak tarzda 
hareketler oldu. Karşıhku birbirimize girdik. 
Onlar ilk başta bizim akrabalarımızın ve çocuklarımızın yolunu kestiler. 
Bir kişi öldürüldü. Bizimkiler de onlara karşılık 
verme yoluna gittiler. Silahlı çatışmaların birinde 
amcamın oğlu öldürüldü. 
Bir sefer de Süleymanlılar 
ileri gelenlerinden biri 
öldürüldü. Çatışmalar giderek kan davası haline 
dönüştü." (Aydınlık, Doğuda 15 Grup 30.6.79) 

İşte Apocular bu noktada çatışmalara dahil 


oldular ve Süleymanlılara 
saldırdılar, sonuç olarak 
Hilvan'da bir yıl içinde 
9u Süleymanlılardan olmak üzere 14 kişi öldü. 
Apocular birçok köy baskını yapıp köylüleri birbirine düşürdüler. Hilvan 
Belediye: Başkanını silah 
zoruyla istifa ettirdiler. O 
sıralarda Paydaşlara dayanmakta olmasına rağmen, yeni belediye başkanlığı için Paydaşların 
karşısında bulunan Bucakların adayını desteklediler. 

Bu saldırılarda Apocuların başını Mehmet Milli 
(Eşkiya Pılıng) Hikmet 
Tüysüz, Kemal Erdoğan; 
Mehmet Akiz, Salih Kangal çekiyordu. 

Gerek Süleymanlıların , 
gerek si'dırıya uğrayan 
ailelerden Şerehamo âile 
sinin Katillerin kimliklerini resmi makamlara 
bildirmelerine rağmen 
kimse yakalanamadı. 


©Tüysüzlerin 
desteği 


j ie Siverek in 
genişaile.erinden biri 
Avukat Mehmet Tüysüz 
aynı zamanda CHP Urfa 
İl Yöneticilerinden. Paydaşlarla da yakınlıkları 
var. 

Apocular Hilvan'da 
saldırılara ilk başladıklarında Tüysüzler bu olaylar karşısında kararsız 
kaldılar. Çünkü Mehmet 
Tüysüz ün, amcasının Oğvasıtasıyla Bucaklarla akrabalıkları vardı. 


gidi ariel “mi 


ei a 


ci 
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Kırbaşlı köyü kadınları gözü dönmüşcesine kan 


Mr ne lk a me daime e İİ büz dd 


ALK arasında tanındıkları isim 
NiApocular. Bu adı, şefleri Abdullah Öcalan'ın kısaltılmış adından 
alıyorlar, 

Kendilerine taktıkları isimler: 
Apocular kendilerini “Apocu"' diye 
tanıtmıyorlar. Çeşitli yerlerde baş- 


ka isimler kullanıyorlar: 

1— Ulusal urtuluş Ordusu 
(UKO) 

2— Kürdistan Devrimcileri 


3— Ulusalcıli 

4. Kürdistan lagi Partisi (KKP) 
Bucaklara saldirdıkları sırada ve Siverek'te halkı Klaşinkotflarla tehdit 
ederek dağıttıkları enson bıldirilerinde bu adı kullandılar. 

Apo'yla (Abdullah Öcalan) /bir- 
likte Ankara Yüksek Öğrenim Dereği (AYÖD) Yönetim Kurulundan 
atılan kişiler tarafından kuruldu. 

Doğudaki ayrılıkçı gruplar arasında, halkın en çok nefret ettiği 
grupların başında geleni. 


‘Toprak ağaları, aşiret reisleri ve 


devlet içindeki gizli cinayet iye 
sinin rahatlıkla kullanabildikleri karanlık bir eşkiya çetesi. 

Adam öldürme, halka karşı terör 
uygulama temelinde birleştikleri için etraflarında işsiz güçsüz serseri 


takımı toplanmakta, bunlar ellerine 
silah verilerek cinayete sevkedilmektedir. Apocular kendilerine ta- 


raftar olarak buldukları çalışan kişileri bile işlerinden çıkararak ellerine silah vermektedir. 

Küçük gruplar halinde örgütlenir- 


Apocular nedir. 
Ne yapar? 


ler. En çok önem verdikleri supi 
"adam öldürme” timleridir. Bunlar 
kasaba kasaba gezen, 5-6 kişilik 
profesyonel katillerden oluşan 
gruplardır. 

erek bu örgütten ayrılanlar, Le 
rekse örgüt içinde Apo'ya muhalefet edenler, bu çetenin arasında MİT' 
in soktuğu ajanların cirit attığını, 
şeflerinden bir çoğunun da kışkırtıcı ajan olduğunu söylemektgdir. 


ler. 

Şeflerinin birçoğunun cinayet 
suçundan aranmasına ve nerede oldukları bilinmesine rağmen yakalanmamaları, yakalanan bir ġoğunun da suçlarının sabit olmasına 

men serbest bırakılmaları bu 
söylenenleri doğrulamaktadır. Ayrıca Apocular "Kürtçülük" te en hızlı 
gup *gibii görünmelerine rağmen, 

rinin çoğunluğu Kürt değildir. 

cuları diğer ayrılıkçı ve bölücü 
gruplardan ayıran özelliklerden biri 
de budur. $ 

Aynen MhP'de olduğu gibi "davadan döneni vurun"'esasını uygulaylar. Kendilerinden ayrılanları veya ayrılma eğilimi gösterenleri "'ajan" diye suçlayarak öldürürler, bu 
yüzden bugüne kadar ondan fazla 
cinayet işlediler. Son yayınladıkları 
bildiride de aralarındaki "ajanları 
öldürmeye devam edeceklerini" aıkladılar. Bu bildiride ayrıca bundai sonra tek tek adam öldürmekten çok, toplu katliamlara girişeceklerini de ilan ettiler. 


b b ME 


döken saldırganları nefretle anıyor. 


Ancak Apocuların ne 
zaman hangi aşiretten olduklarının belli olmaması 
ve Süleymanlıları belli ölçüde sindirmiş bulunmaları Bişar Tüysüz'e çekici 
geliyordu Amcasının oğlu 
Bedir Tüysüz ile aralarındâki arazi anlaşmazlığını, 
Apocuların terörüne dayanarak (o çözebileceğini 
düşünüyordu. 

Bu arada Tüysüz ailesinin kendi içinde işlenen 
bir cinayet Bişar Tüysüz” 
ün Apocularla bağlantı 
kurmasını sağladı. Adam 
öldürdüğü için Hilvan' 
dan kaçan Apoculardan 
Hikmet Tüysüz, çetesiyle birlikte Bişar Tüysüz'e 
sığındı. Bişar Apoculara 
köyünü açtı. Böylece Siverekin Halebi köyü de 
Apocular çetesinin karargahlarından ve saldırı üs- 


APO KIMDIR? 


Örgütün kurucusu olan ve adını veren 
Abdullah Öcalan Urfa'nın Halfeti İlçesin- 
de doğdu. Apo 1974'ten sonra kurulan 
Ankara Yüksek Öğrenim Derneği 
(AYÖD) Yönetim Kurulunda yer aldı. 
Demek içindeki Doğulu gençleri kendi 
çevresinde toplamaya çalıştığı için derneğin diğer yöneticileri ile arasında çelişme çıktı ve AYÖD'den atıldı. 

Çevresinde topladığı, kendileri de 
AYÖD'den atılan gençlerle grubunu kuran Apo, şiddet eylemlerine 1977 den 
sonra başladı. Bu dönemde Kontrgerillacılaria ilişkiye geçtiği söylenen Apo'nun 


Genç, yiğit, şah sufatlı... Sufatı şahlardan 
da güzel. Şavkında güneş, kör kandile dönermiş. Aynada camalini seyredip: E de, 
benden güzelini bulun da alayım," dermiş. Ondan güzelini nerden bulsunlar. Adamları Acemden bir Gürcü dilber getirip, 
"Bütün dünyayı karış karış gezdik lakin 
bundan daha güzelini bulamadık", demişler. Çekilen zahmete bakıp: "Yeter lo, 
görmeriişler gibi ne tabiyatsızlık ederiz, 
bahtımız herhal bunadır" diyerek Gürcü 
dilberi nikahlamış. Huyunu suyunu gözledikten sonra rispilerini çağırtıp :"'Her şe- 


yinden memnunum lakin bir huyunu be-, 


ğenmem," demiş. Sormuşlar: "Nedir beğenmediğin huyu?" Demiş: "Evden çıkmamı gözler, çıktım m, gizlenerek şu karşıki kayalığa varır. Yaban keçiler gibi kayadan kayaya seker durur. Merakı budur. 
Yanılmayam diye kayalığa adam gizlemişim onlar da öyle söylemişlerdir. Büna 
çare varsa durmayın söyleyin, ben ne ettimse sonu boşa çıkmıştır. ." 

Rispilerin en akıllısı: "'Çağırın bir de 
onunla görüşelim” buyurmuş. Çağırmışlar. Gelmiş. Akıllı koca sormuş: "Kimsen, 
kimin kimiysen durma anlat, müşkülümüze çare sendedir, soyun sopun neyin nesi - 


Heyrispi Safo, koca bunak. 
Kendini ne sanırsan da 
üstüne farz olmayana 


güç yetiştirmeye çalışırsın 


dir?” Anlatmış: "Babam avcıydı, anamı 
hiç görmemişim. Beni doğururken ölmüş. 
Avda yakalanan bir yaban keçiden süt 
emmişim. Öylece büyüdüm. Ben gibi kimsesiz kancığın ömrü nedir ki ne anlatım" 
demiş. 

Rispi beye dönüp: "Tamam" demiş. 
“Her şeye çare vardır da buna yoktur. Bunun anası yaban keçisidir, ondan süt emmiştir. O yüzden tabiyatı ona benzer. Kayalığa varıp dolaşmasına sebep de budur 
vede hastalığı çaresizdir, boşuna derman 
arama” demiş. 

Sen de ona dönmüşsün rispi Safo. Akıldanlık senin neyinedir. Seni neyin sahibi 
etmiştir. O kadına çare yoksa da sana vardır. Senin çaren ölümdür ve de gelmesi yakındır. 

De git rispi Safo, koca bunak, haddini 
hududunu bilmez. 

Rispi Safo soluğunu türküde bitirdi. 
Tenhada dinleyenler , geldikleri gibi sessizce ayaklarının ucuna basarak gittiler. 
Rispi Safo'nun ağıtı çabuk duyuldu. Araratlıların yürekleri acılandı, eski günlerin 
hasretiyle kıvrandılar. Ellerini önlerine 
bağlayıp köşelerde melil, mahzun durdu- 


lar. 
ar DEVAM EDECEK 


lerinden biri haline gelmiş oldu. 


@lftar sofrası 
saldırısı 


rfa'da sıkıyönetimin ilanından sonra, sıkıyönetim komutanlığının arabuluculuğuyla 
aşiretler arasında barış 
yapılmaya başladı. Bir 
ara Apocularla işbirliği 
yapmış olan Bucaklar da 
barıştan yanaydı. Üstelik 
Süleymanlıların uğradığı 
kayıplar Bucakları çok 
rahatsız etmişti. Süleymanlıların şehre bile inemez hale gelmesinden cesaret alan Apocular, “Hilvan'da devlet de, kanun 
da biziz” demeye başlamışlardı. 

Aşiretlerin barışmaya 
başlaması, ilçede bir 
CHP—AP yakınlaşması- 
nın doğmaya başlaması 
da Apocuları çileden çıkarıyordu. o Paydaşlarla 
Süleymanlıların barışmasın 
dan sonra Apocular, bu 
barışı bozmak için Süleymanlılardan iki kişiyi 
daha öldürdüler. Bu olay 
bardağı taşıran son damla oldu. Bu kez Bucaklar 
Apoculara kesin tavır aldı. 

İşte geçen hafta toplam altı kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı ve 
cinayetlere böyle gelindi. 

Kırbaşlı köyünde iftar 
sofrası baskınında:Bucaklardan üç ölü, AP Milletvekili Celal Bucak yaralı, 
Apoculardan Salih Kangal (Tuncelili Hüseyin) 
ölü: Arabik köyü baskınında Apocu şeflerden 
Mehmet Millinin (Eşkiya Piling) dayısı Şerif 
Köylü ve akrabası bir kadın öldü. 

Saldırının başını çeken Hacı Ezo'nun oğlu 
Apocu Mehmet Milli 
ortada yok. 


Yarın: 
Bölge bölge 
Apocuların 
taaliyetleri 
© 
Katilleri açıklamaya 
devam ediyoruz 


1977'de evlendiği Karakoçanlı Kesire adlı 
kızın babasının da MİT elemanı olduğu 
belirtiliyor. 

Taraflarına sürekli şiddet ve cinayet 
fikrini işleyen Abdullah Öcalan bunları 
seyyar vurucu timler şeklinde gruplanaırarak ağır silahlarla donatıyor. Emin yerlerde oturmayı tercih eden Apo; Doğuda 
pek bulunmuyor. Son günlerde de ortalar- 
da gözükmediği söyleniyor. 

Son görüldüğü yer: 11 'lemmuz'da Elazığ'daki çete reisiyle İtfaiye Meydanı' 
ndaki Vatan Otelinde görüşme yaparken 
görüldü. 


Diğer elebaşılar ve katiller 


Apocular çetesini Abdullah Öcalan ile birlikte kurmuş olan kişiler: 


Ali Haydar Kaytan: 

Tunceli'nin Pülümür İlçesinden. Apo'nun Sağ 
kolu olarak bilinir. Abdullah Öcalan (Apo) ile 
birlikte SBF'de okumaktayken AYÖD Yönetim 
Kurulundan atılan gruptan. 

Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Apocuların 
işlediği birçok cinayetin örgütleyicisi. Tunceli, 
Bingöl, Diyarbakır, Urfa ve Elazığ'da faaliyet 
gösteren çetelerin yöneticilerinden. 

Son olarak Tunceli Karagöl köyü muhtarı 
Hıdır Cecek'in öldürülmesi olayına karıştı. 


Kemal Pir: 

AYÖD Yönetim Kurulundan atıldıktan sonra Abdullah Öcalan ile birlikte Apocular çetesini kuranlardan. 

Karadenizli. 

MHP Urfa İlçe Başkanını öldürmek suçundan halen Urfa'da tutuklu. Sıkıyönetimden 
önce tutuklanmıştı. Davası halen Apocularla 
“birleştirilmiş değil. 

Cezaevinde olmasına rağmen dışardaki Apocularla ilişkisini yönetici sevi yesinde sürdürüyor. 

Haki Kaner: 

AYÖD Yönetim Kurulundan atıldıktan sonra Abdullah Öcalan ile birlikte Apocular çetesi 
ni kuranlardan, Karadenizli, Ordulu. 

Gaziantep'te esrarengiz bir şekilde öldürüldü 


Musa Erdoğan: 


Çetenin kurucularından, Tuncelili. 
Tunceli'de faaliyetini yürütüyor. 


Mustafa Karasu: 


Çetenin kurucularından. Sivaslı. 


Cemil Bayık: 


Apo'nun yakın -arkadaşlarından ve çetenin 
kurucularından. Elazığ Keban İlçesi Aşağı Çakmakçı köyünden. Halen Elazığ'daki çete şeflerinden biri. 


Adanalı Turan: 


Örgütün kurucularından. Adanalı ve Arap asıllı. Babası MHP'nin faal elemanlarından. Adanalı Turan halen çetenin Tunceli'deki yöneticiliği 
görevini yapıyor. 


Şahin Dönmez: 


Çetenin Doğu Anadolu sorumlusuydu. Daha 
önceleri Abdullah Öcalan için "Doğunun Türkeşi'' dediği halde, sonradan Apocu oldu. 

Tuncelili ve Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 
, Örgütün Malatya sorumlusu Celal Aydın'ı 
davadan döndüğü" ve Tekoşincilere geçtiği için 
öldürülmesini planlayıp uygulayanlardan. 

Halen Elazığ'da tutuklu. 


Zeki Budak: 


Lakabı! Ihtiyar. Örgütün silah ve bomba işleriyle uğraşır. Suçları 1 yaralama, 1 soygun, 5 
bombalama. 

Elazığ'da tutuklu 


Hamilli Yıldırım: 


y Lakabı: Kara, Orgutun Elazığ sorumlularınan, 


Halen 


Tuncelili.. 

Suçları: 5 cinayet, 2 yaralama, 4 soygun, öldürülenlerin arasında bir de 11 yaşında bir kız 
çocuğu var. 

Halen Elazığ'da tutuklu. 


Aytekin Tuğluk: 


Celal Aydın'ı "Davadan döndüğü için" öldüren gruptan 
Elazığ'da tutuklu. 


Ali Gündüz 

Çetenin Elazığ'daki elemanlarındandı.''Davadan döndüğü için öldürülen"' Celal Aydın'ın kafasına kurşun sıkan kişi. 

Suçları: 1 cinayet, 1 yaralama, 4 soygun. 

Halen Elazığ'da tutuklu. 


Rıza Sarıkaya: 


Lakabı: Anarşist. Suçları: 1 Cinayet, 3 soy- 


gun. 
Halen Elazığ'da tutuklu. 
Metin Güngöze: 


TIKKO'culardan Apoculara geçti. Tunceli, 
Elazığ ve Erzincan yörelerindeki faaliyetleri yö- 


netiyor, Bu yöredeki ölüm kararları bu kişinin 
onayından geçiyor. 

Her yakalanışında polisin elinden kurtulan, 
sonra da nasıl kurtulduğuna dair inanılmaz hikayeler anlatan karanlık bir kişi. 3 

Halen Tunceli'nin Haceri ve Çukur köyleri arasında geziyor. 

Son olarak Nazimiye'nin Babadağlarının Ziyaret tepesindeki mağaralarda kaldığı görüldü. 


Mehmet Milli: 


Lakabı: Eşkiya Piling. Siverek'in Arabik köyünden, Güçlü Ağalardan Hacı Ezo'nun oğlu. 
Hilvan'da Süleymanlılar aşiretinden 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların elebaşısıydı. 
Çevresine topladığı kişilerden oluşturduğu çete 
ile köy baskınları yapıyor. 

Son olarak Bucak ailesinden üç kişinin ölümüyle sonuçlanan Kırbaşlı köyü baskınında elebaşılık yaptı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı 
bulunmasına rağmen cinayetlerini sürdürüyor. 


Salih Kangal: 


Lakabı: Tuncelili Hüseyin: Mehmet Milli ile 
birlikte çeşitli köy baskınlarına katıldı. Kırbaşlı 
köyü baskınında öldü. , 


Mehmet Akiz: 


Apocuların Hilvan'dakı elebaşısı, Bütün saldırıların başında bulunduğu halde serbestçe geziyor. 


Hikmet Tüysüz: 


Hilvan'daki çatışmalara katılanlardan, bir kişinin katili olmak suçundan aranıyor, Diyarbakır öğretmen Okulu öğrencisi, 


Kemal Erdoğan: 


Diyarbakır Tıp Fakültesine kayıtlı, Bu ilaeki 
saldırıların başını çekti. Ayrıca Suruç İlk Öğretim Müdürünün evinin bombalanmasına katıldı, 
Hilvan'da Süleymanlılar aşireti ile çatışmalara ak 
tif olarak katıldı. 


